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Orgel: GK 2006 140: 1, 3/Alle roem is uitgesloten
Welkom

Opwekking 715 / Wat hou ik van uw huis

Efeziérs 2: 1-10

Overdenking

Opwekking 832 / Jezus overwinnaar

Collecte 1€ Diaconie / 2¢ Oosterkerk

Liedboek 2013 912: 1, 2, 3,5
Neen mijn Leven laat het Heer

Zegen

Filmpje Mudraise

1. Wat lijkt je het allermooiste aan de hemel?

2. Paulus is heel direct: in Christus ben jij in de hemel.
Hoe reéel is dat voor jou?

3. 'Je bent in Christus Jezus geschapen om de weg te
gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.’
In Galaten 5: 22-23 vind je voorbeelden,

om te oefenen, op weg naar Pinksteren.



Opwekking 715

Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar

de binnenpleinen van de Heer.

Diep in mijn lijf is zo’'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw

om de levende God.

verse

Een vogel is er thuis,

Heer van de hemelse legers.

Een zwaluw voedt haar jongen op

bij U onder de pannen, God.

Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans

om te zingen voor U.



verse

Gelukkig wie naar U

vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal

zien zij een bron en regenval,

gaan ze van zedgen tot zegen,
naar God die verschijnt

in zijn heilige stad.

verse
Ach hoor en kijk naar mij,

Heer van de hemelse legers.
Ja, liever één dag dichtbij U

dan duizend dagen zonder U.

Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn

in een duistere tent.



verse

De Heer beveiligt ons,

eer en geluk zal Hij geven,

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd

aan mensen, eerlijk onderweg.

Heer van de hemelse legers,

gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van uw huis.

Bijbellezing

Efeziérs 2: 1-10

1U was dood door de misstappen en zonden

waarmee u de weg ging van de god van deze wereld,
de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu
werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.

3Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door
onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige
verlangens en gedachten die in ons opkwamen en
stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder
ander.

“Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die
hij voor ons heeft opgevat zo groot is,



>heeft hij ons, die dood waren door onze zonden,
samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu
door zijn genade gered.

®Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en
ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus
Jezus.

’Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe
overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons
is door Christus Jezus.

8Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw
geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een
geschenk van God

%en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich
erop laten voorstaan.

10Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in
Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de
goede daden die God heeft voorbereid.



Overdenking

Opwekking 832

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.

Want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstild door de klank van Uw stem.

Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.

Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Refrein

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?

Jezus leeft en ik zal leven!



De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:

Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Refrein

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

Bridge

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen. 2x

Refrein

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!



Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

Nieuw Liedboek 912 : 1

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

Nieuw liedboek 912 : 2

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

Nieuw Liedboek 912 : 3

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,

dat zij uw getuigen zijn.



Nieuw Liedboek 912 : 5

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat uw heilige Geest er woon’.



