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Welkom

Opwekking 672/Heerser over alle dingen
Lezing Johannes 21: 20-25

Overdenking

Sela, Een toekomst vol van hoop

Gebed

Collecte / 1¢ Oosterkerk 2¢ Diaconie
Sela, Alpha en Omega

Zegen

‘Wat de toekomst brengen moge’ ( YouTube filmpje )



Opwekking 672

Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid,
van uw liefde wil ik zingen,
buigen voor uw majesteit.

Eeuwen komen, eeuwen gaan,

voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
'Die was en is en komen zal.'

verse

U alleen kunt grootheid tonen

in een enkel ogenblik.

De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond'ring luister ik.

U schiep leven door uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt het uw heerlijkheid.

verse

In het lijden van dit leven,

in een dal van duisternis,

wilt U mij uw liefde geven en de vrede die ik mis.

Leid mij aan uw sterke hand veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als uw huis mijn schuilplaats is.



verse

Eeuwen komen, eeuwen gaan,

voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
'Die was en is en komen zal.'

Lezen Johannes 21 : 20 - 25

20Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van
wie Jezus hield hen volgde - de leerling die zich tijdens
de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen
wie het was die hem zou verraden.

21Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt
er met hem, Heer?’

22Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij
in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’

230p grond van deze uitspraak hebben sommige
broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou
sterven, maar Jezus had niet gezegd: 'Hij zal niet
sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven
blijft totdat ik kom.’

24Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt,
en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn
getuigenis betrouwbaar is.

25]Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden,
een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de
wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan
geschreven moesten worden.



Sela Een toe komst vol hoop
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,

om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,

U die alles overziet.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken

in de allerzwartste nacht.



Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen. 3x



Sela Alpha en Omega

Als de wereld lijkt te breken

en de hoop lijkt uitgedoofd,
klinkt Uw stem die ons verzekert
dat U doet wat U belooft.

Grijp dan in waar mensen lijden
en laat ons Uw handen zijn.

Om met daden te bewijzen:

eens zal alles anders zijn.

Refrein :

U bent alfa en omega.

U zag het eind voor het begin.
U zult altijd met ons meegaan.

Aan Uw rijk van vrede komt geen eind.



Heel de wereld zal herleven,
vrij van honger en geweld.

Wie nu ziek is, wordt genezen.
Wat kapot ging, wordt hersteld.
U houdt alles vast in handen.

U bent sterker dan de angst.

U bent steeds het vaste anker,

waarop ik vertrouwen kan.

Refrein :

U bent alfa en omega.

U zag het eind voor het begin.
U zult altijd met ons meegaan.

Aan Uw rijk van vrede komt geen eind.



Verwerkingsvragen

1.

Om over door te praten: wat is jouw verwachting
(of je hoop, of je angst), hoe je wereld er over drie
maanden uitziet?

2.

En: wat doet het met je als je deze
toekomstverwachting deelt met Jezus en Hij zegt: 'Volg
Mij nu maar’?

3.

Voor je gebed: je zou deze week elk gebed kunnen
beginnen op de manier van Johannes. ‘Heer, hier ben
ik, de dochter/zoon van wie U houdt.’



