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Welkom,

In de Hemel is de Heer

Lydia Zimmer/Heer, onze Heer

lezing Johannes 21: 8-14

Overdenking

Christian Verwoerd/Vol ontzag

Collecte: 1. ACB/Kerken helpen kerken; 2. Oosterkerk

Gebed:

Mozaiek 0318/onze schuilplaats is God

Zegen:

Wilhelmus



In de hemel is de Heer

Vers 1

In de hemel is de Heer

en Zijn glans is als kristal
Hij is de Heilige, Hij is God

en Hij heerst over het Heelal

Er is macht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw

is de rijkdom van Zijn trouw

Refrein

En aan U alle macht

alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer

en de lof want U regeert!

U regeert!



Vers 2

Miljoenen in gereedheid

staan de engelen om Zijn troon
verbijsterend Zijn sieraad

en de schoonheid van Zijn troon

Er is macht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw

is de rijkdom van Zijn trouw

Refrein

En aan U alle macht

alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer

en de lof want U regeert.

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer

en de lof want U regeert.



Bridge

U regeert in onze harten
U regeert over het heelal
U regeert in ons leven

U regeert overal

U regeert!

Refrein

Er is macht in Zijn woord

als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw

is de rijkdom van Zijn trouw.

Heer Onze Heer — Psalm 8

Refrein

Heer, onze Heer

hoe machtig is uw naam
op heel de aarde

Heer, onze Heer

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde



Vers 1

Zie ik de hemel

het werk van Uw hand
De zon, maan en sterren
door U daar gepland

De hele aarde

en alles wat leeft

Het is echt ongelofelijk
dat U dit aan ons geeft

Vers 2

Wie ben ik Heer

dat U aan mij denkt?

En mij Uw aandacht

en liefde steeds schenkt

U geeft mij alles,

ik kom niets tekort

En daarom dank ik U steeds weer

U bent de grootste God.



Refrein

Heer, onze Heer

hoe machtig is uw naam
op heel de aarde

Heer, onze Heer

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde

Lezen Johannes 21 : 8 - 14

8De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten
het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van
de oever, ongeveer tweehonderd el.

°Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met
Vis erop en brood.

10Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net
gevangen hebben.’

11Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan
land. Het zat vol grote vissen, welgeteld
honderddrieénvijftig, en toch scheurde het niet.

12Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.” Geen van de
leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze
begrepen dat het de Heer was.

13Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun
ook vis.

14Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen
verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.



Vol ontzag - Christiaan Verwoerd

Vers 1

Ontzagwekkend is uw heiligheid.
Grenzeloos uw grote kracht.
Onbetwistbaar soevereine God,

mijn hart is vol ontzag.

Fascinerend mooi is uw persoon.
Uw karakter is volmaakt.
Oogverblindend licht wanneer U spreekt:

het woord dat mensen raakt.

Refrein

Ik sta vol ontzag voor U,
vol ontzag voor U.
Niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U,
vol ontzag voor U.

Niemand is aan U gelijk.



Vers 2

Uw genade is zo weergaloos,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Liefdevol ontfermend is uw hart.

Uw trouw duurt voor altijd.

Uw genade is zo weergaloos
en alles waarheid wat U zegt.
Ondoorgrondelijk in wat U doet

uw oordelen zijn recht.

Refrein

Ik sta vol ontzag voor U,
vol ontzag voor U.
Niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U,
vol ontzag voor U.

Niemand is aan U gelijk.



Onze Schuilplaats is God

Verse 1

Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven

Er is licht dat niemand ooit kan doven

Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Verse 2

Er is vrede ver voorbij de onrust

Er is blijdschap dieper dan de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte

Er is trouw die ons nooit zal verlaten

Onze hulp en onze verwachting

is in U voor eeuwig!

Refrein

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven

Een machtige rots, onze schuilplaats is God.



Verse 3

Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel

Overwinning dwars door al ons strijden

Onze hulp en onze verwachting

is in U voor eeuwig!

Refrein

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven

Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest die ons helpt te geloven:

Een machtige rots, onze schuilplaats is God
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Bridge
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U

Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig

Refrein

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven

Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:

Een machtige rots, onze schuilplaats is God
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