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Animatie (door Anneke Goldsteen) met pianospel van het
lied Glorie aan God

Zingen Glorie aan God

Welkom door Jaap

Opwekking 614 Zie hoe Jezus daar loopt

Bijbellezing Johannes 20:1-19

Overdenking over de groet van Jezus ‘Vrede voor jullie!
Zingen - Geef vrede, Heer, geef vrede

Gebed

Collectemoment

Slot Gezang 634: 1 en 2 (nieuwe liedboek) U zij de glorie
Zegen

Toegift Mijn verlosser leeft!



Opwekking 354 - Glorie aan God

Glorie aan God! 4x

1. Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.

Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God! 4x

2. Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer!

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God! 4x

3. Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.

Heilig en vrij alle tranen voorbij.

Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:

Waardig het Lam, waardig het Lam!

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God! 4x



Opwekking 614 - Uw genade is mij genoeg

1. Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug

en een doornenkroon.

Hoor, de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisig Hem!"

Zo gaf God zijn eigen Zoon.

2. Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.

Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan

als Hij roept: 'Het is volbracht'.

Refrein

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

3. In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Refrein

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

4. En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,

U bent Jezus, de hoogste Heer.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

Uw genade is mij genoeg!



[uit De bijbel, het boek van Jezus]
Gods wonderlijke verrassing

Jezus’ vrienden waren verdrietig. Zij zouden hun beste vriend
nooit meer terugzien. Hoe kon dit nou? Was Jezus dan niet de
Redder? De Koning die God had beloofd? Ze hadden nooit
gedacht dat het zo zou aflopen. Alleen..., wie zei dat dit het
einde was?! Vlak voor de zon opkwam, op de derde dag,
stuurde God een aardbeving - en een engel uit de hemel. Toen
de bewakers de engel zagen, vielen ze doodsbang op de grond.
De engel rolde de grote steen weg, ging er bovenop zitten, en
wachtte. Toen het licht begon te worden liep Maria Magdalena
met de andere vrouwen snel naar het graf. Ze wilden het
lichaam van Jezus wassen. De eerste stralen van de
ochtendzon gleden langs de oude olijfbomen, dauwdruppels
glinsterden op de bladeren en op het gras - allemaal kleine
tranen. De vriendinnen liepen over het heuvelachtige pad,
langs de olijfbosjes, tot ze aankwamen bij het graf. En meteen
zagen ze dat er iets niet klopte - het graf stond wijd open. Wat
was dat nou?! Ze tuurden door de opening in het donkere graf.
Wacht eens..., het lichaam van Jezus was weg!

En nog iets... er zat daar een stralende man, met kleren die
gemaakt waren van licht. '‘Niet bang zijn’ zei de engel. Maar ze
konden het niet helpen - ze schreeuwden toch. De engel vroeg
hun: *‘Wat doen jullie hier?’ *Dit is een graf’ ‘Graven zijn toch
voor dode mensen?’ De vrouwen konden geen woord
uitbrengen. ‘Jezus is niet meer dood!’ zei de engel. 'Hij leeft
weer!’ Toen maakten hun harten van binnen een sprongetje.
De engel lachte z6 blij..., dat het voelde alsof ze wakker werden
uit een heel nare droom. De andere vrouwen gingen snel terug
naar huis, maar Maria bleef. Kon dit wel? Jezus was dood, dat
wist ze zeker - hoe kon hij dan weer levend zijn? Toen hoorde
Maria iemand, in de tuin. Misschien de tuinman, dacht ze. Hij
weet vast wel waar Jezus’ lichaam is. ‘Ik weet niet waar Jezus
is!” zei Maria snel. ‘Ik kan hem niet vinden’

Maar toen zei de man, met een stem zo krachtig en helder als
de blauwe lucht: ‘Maria!’ Er was er maar één die zo haar naam



uitsprak. Ze hoorden haar hart stevig bonzen. Ze draaide zich
om. Vaag zag ze iemand. Ze hield haar hand boven haar ogen
om het goed te zien... ze dacht dat ze droomde! Maar ze sliep
niet, ze zag het écht. ‘Jezus!’ Maria viel op de grond. Opeens
stroomden de tranen uit haar ogen en haar hele lijf schokte van
het snikken. Het enige wat ze nu wilde was Jezus vastpakken
en hem nooit meer loslaten. ‘Je kunt me later vasthouden,
Maria’, zei Jezus vriendelijk. ‘En dan kun je altijd bij mij zijn’.
‘Maar nu moet je gaan en anderen vertellen dat ik leef’. Maria
rende en rende het hele eind naar de stad. Ze had in heel haar
leven nog nooit zo snel en zo lang gerend, ze zou wel voor
altijd zo kunnen rennen. Haar voeten raakten de grond bijna
niet. De zon leek met haar mee te dansen en te schitteren en
te stuiteren door de hemel, in volle vaart.

Zo helder als nu had de zon nog nooit geschenen, dacht ze. Zo
stralend in de blauwe, frisse lucht. Terwijl ze zo rende, voelde
ze dat op deze morgen de wereld nieuw ging worden. Alles leek
te zingen, zo blij: ze hoorde de bomen, de zachte geluidjes van
het gras, de vogels,... het kloppen van haar hart. God ging echt
al het verdrietige wegdoen. Hij zou zelfs de dood laten
verdwijnen.

Nieuw Liedboek 428

Overvloedig geef Ik u;

zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.
Ga en deel mijn liefde uit;

vrede zij u.

Sela Geef Vrede

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!



Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,

die voor ons heeft geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Gezang 634: 1 en 2 U zij de glorie

1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,

Daald' een engel af,

Heeft de steen genomen

Van 't verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

2. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,

Blijd' en welgezind,

En zegt telkenkere: Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen

Is mijn glorie groot,



Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Opwekking 554 - Mijn verlosser leeft

Ik weet Hij heeft mij gered

mij in de vrijheid gezet; ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mijn schuld

heeft mij met liefde vervuld; ik geloof, ik geloof.

'k Hef een banier op,
mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn Verlosser leeft, mijn verlosser leeft.
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft!

Ik weet Hij heeft mij gered

mij in de vrijheid gezet; ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mijn schuld

heeft mij met liefde vervuld; ik geloof, ik geloof.

'k Hef een banier op,
mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn Verlosser leeft, mijn verlosser leeft.
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft!

Bridge

U draagt mijn lasten en richt mij op,
om dansend op de berg te zien

hoe U weer komen zal.

Mijn Verlosser leeft, mijn verlosser leeft.
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft!



