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welkom, kaars

Lied Via dolorosa

Marcus 15: 16-38 (door Anette Buisman)
Overdenking

Lied The Psalm Project: Psalm 22

1 Korintiérs 11: 23-26/viering avondmaal

Onder avondmaal lied 1 O hoofd vol bloed en wonden
Gebed

Afsluitend lied: Waardig is het Lam (opw 615)

Zegen

'reis door de nacht' van Anneke, ... Lied BIlijf mij nabij
(orgel)



Via Dolorosa

Langs de Via Dolorosa, in Jeruzalem die dag
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:

de man die sterven moest op Golgotha.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,

ging de Christus onze Koning als een Lam.

Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn hart, is Hij
gegaan,

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op
Zijn rug,

uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.

En hij droeg met elke stap de hoon van hen

die schreeuwden “Kruisigt Hem!”.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,

ging de Christus onze Koning als een Lam.

Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn hart, is Hij
gegaan,

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Zijn kruis werd een troon,
zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,

ging de Christus onze Koning als een Lam.

Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn hart, is Hij
gegaan,

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.



Lezen Marcus 15: 16 - 38

16De soldaten leidden hem weg, het paleis (dat wil
zeggen het pretorium) in, en riepen de hele cohort
bijeen.

177e trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten
een kroon van doorntakken en zetten hem die op.
18Daarna brachten ze hem hulde met de woorden:
‘Gegroet, koning van de Joden!’

19Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en
bespuwden hem, en bogen onderdanig voor hem.
2ONadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het
purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer
aan.

Toen brachten ze hem naar buiten om hem te
kruisigen.

217e dwongen een voorbijganger die net de stad
binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van
Alexander en Rufus, om het kruis te dragen.

227e brachten hem naar Golgota, wat in onze taal
‘schedelplaats’ betekent.

23Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven,
maar hij nam die niet aan.

247e kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder
elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen.

2>Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem
kruisigden.

26Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: ‘De
koning van de Joden’.

2’Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de
een rechts van hem, de ander links.

29De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en
dreven de spot met hem: ‘Ach, kijk nu toch eens! Jij die
de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt,
30red jezelf toch door van het kruis af te komen.’



3100k de hogepriesters en de schriftgeleerden maakten
onder elkaar zulke spottende opmerkingen: ‘Anderen
heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet;
32]aat die messias, die koning van Israél, nu van het
kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!” Ook
de twee andere gekruisigden beschimpten hem.

330p het middaguur viel er een duisternis over het hele
land, die drie uur aanhield.

34Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus
met luide stem: ‘Eloi, Eloi, lema sabachtani?’, wat in
onze taal betekent: *Mijn God, mijn God, waarom hebt
u mij verlaten?’

35Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van
hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’

36lemand ging snel een spons halen, doordrenkte die
met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde
hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens
kijken of Elia komt om hem eraf te halen.’

3’Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste
adem uit.

38En het voorhangsel van de tempel scheurde van
boven tot onder in tweeén.

39Toen de centurio, die recht tegenover hem stond,
hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij:
‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’

Gebed om hulp — Psalm 22 Psalm Project

Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij
En bent zo ver, terwijl ik tot u schrei

En redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij
Hoe blijft gij zwijgen

Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij
En bent zo ver, terwijl ik tot u schrei



En redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij
Hoe blijft gij zwijgen

Mijn God ik doe tot U mijn kreten stijgen

Bij dag en nacht, tot U slechts kan ik viuchten

Maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
In klacht op klacht

Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij
En bent zo ver, terwijl ik tot u schrei

En redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij
Hoe blijft gij zwijgen

Maar ik, mijn God ‘k lig machteloos terneer
Ik word vertrapt ik heb geen leven meer

Al spottend gaan ze tegen mij tekeer

Zij die mij smaden

Zo luidt hun raad terwijl ze mij verraden.
“Zoek het bij God, geef hem uw leed te dragen.
Hij zal u redden naar zijn welbehagen”,

zo klinkt hun spot

Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij
En bent zo ver, terwijl ik tot U schrei

En redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij
Hoe blijft gij zwijgen

Mijn God

1 Korintiérs 11 : 23 - 26

23Want wat ik heb ontvangen en aan u heb
doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht
waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een
brood,



24sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is
mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om
mij te gedenken.’

2570 nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei:
‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed
gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit
drinken, om mij te gedenken.’

26Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker
drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij
komt.

O Hoofd, vol bloed en wonden,
O Hoofd, vol bloed en wonden,
Met smaad gedekt en hoon,

O God’ lijk Hoofd omwonden,

Met scherpe doornenkroon

O Gij, die and’ re kronen,

En Glorie waardig zijt,

Ik wil mijn hart U tonen,

Dat met U medelijdt.



Mijn God, die zonder klagen,
Het zwaarste hebt doorstaan,
Al wat Gij had te dragen,

Wie heeft het U gedaan!

Wee mij, die voor de zonden,
Het hoogste goed verliet!

O, om uw bloed en wonden,

Verstoot mij, zondaar niet!

O Hoofd, vol bloed en wonden,
O Gods onschuldig Lam,
Dat voor der mensen zonden,

De schulden op zich nam!



En als ik eens moet strijden,
Mijn allerlaatste strijd,

Wil ik nog eens belijden,

Dat Gij mijn Heiland zijt,

O Hoofd, vol bloed en wonden,
O Hoofd, vol smart en smaad!
Wees in die laatste stonden,

Mijn hoogste toeverlaat.

Dank u voor het kruis Heer — Opwekking 615

1. Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.

U droeg al mijn schuld mijn pijn;
nu ben ik rein;

Uw liefde wast mij schoon.

2. Dank U voor offer;
vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,

U leeft in mij

En omarmt mij als Uw zoon

Refrein
Waardig is het Lam



zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.

Hoogverheven Heer

Jezus, zoon van God.

De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam

Waardig is het Lam

3. Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.

U droeg al mijn schuld mijn pijn;
nu ben ik rein;

Uw liefde wast mij schoon.

4. Dank U voor offer;
vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,

U leeft in mij

En omarmt mij als Uw zoon

Refrein

Waardig is het Lam

zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.

Hoogverheven Heer

Jezus, zoon van God.

De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam

Waardig is het Lam



