
y16 2 Timoteüs 2.1 
 

1 
 

Votum & groet 
Zingen:  Lied 985: 1, 2, 3/Heilig, heilig, heilig 
De Tien woorden 
Zingen:  NPB Psalm 101: 1, 2, 6/Ik zing, Heer, om uw trouw en recht te eren 
Gebed 
Bijbellezing: 2 Timoteüs 2: 14-26 
Zingen:  Psalm 85: 3, 4/Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant Preek 
Preek:  2 Timoteüs 2: 22 
Zingen:  Lied 971: 1, 2, 3/Zing een nieuw lied voor God de Here  
Gebed 
Collecte 
Zingen:  Lied 871: 1, 2, 3, 4/Jezus zal heersen waar de zon 
Zegen 
 
 
 
 
 

2 Timoteüs 2, 22 

 

 

0. Stel je voor: iemand zegt tegen je: ‘Eigenlijk gaat het hartstikke slecht 

met de kerk. Het gaat alleen maar achteruit. Moet je eens kijken hoe innerlijk 

verdeeld de kerk is. De een wil dit en de ander wil dat en iedereen vecht voor 

zichzelf. Moet je eens luisteren hoeveel foute leer er verteld wordt. Iedereen 

past de Bijbel maar aan voor wat hij zelf wil. Dan was het vroeger toch echt 

beter!’ Stel je voor dat iemand dat tegen je zegt. Of stel je voor dat je het zelf 

bedenkt. Wat is dan jouw reactie? Geef je jezelf of die ander gelijk? Hoe zou jij 

reageren? 

 

 Nu is het zo dat ik niet weet hoe jij zou reageren. Maar het bijzondere is 

dat ik, dat wij wel weten hoe Paulus reageert. Want dit is precies de stem die 

klinkt in Paulus zijn eigen hart. Dat het slecht ging met de kerk. Dat de een na 

de ander afviel. Dat de kerk innerlijk verdeeld was. En dat mensen maar hun 

gang gingen met wat ze inlazen in de heilige boeken. Dat is het plaatje. En dit is 

Paulus’ reactie: ‘Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, 
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geloof, liefde en vrede, met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.’ 

Dit is wat hij in die situatie meegeeft aan zijn opvolger Timoteüs. Dit is wat hij 

in die situatie meegeeft aan ons. 

 

 En wat is dat een genade van God voor jou en mij. Vandaag is 15% van de 

Nederlanders serieus christen en wereldwijd noemen twee miljard mensen 

zichzelf christen. Toen waren er wereldwijd een paar duizend christenen, nog 

geen promille van de bevolking van het Romeinse Rijk. En de aantallen daalden. 

Wat een genade van God voor jou en mij dat Gods apostel Paulus in die situatie 

woorden heeft van geloof, liefde en hoop. Als hij toen zulke dingen kon 

zeggen… Paulus begon zijn brief aan Timoteüs met een dankzegging: ‘Telkens 

als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net 

als mijn voorouders met een zuiver geweten dien.’ Ik vermoed dat als Paulus 

hier zou zijn en hier in één kerkgebouw meer christenen bij elkaar zou zien dan 

hij ooit had meegemaakt, hij voor God zou knielen en huilen van dankbaarheid 

en Hem danken, voor jullie, voor ons. 

 

 

1. Laten we vanmorgen luisteren naar Paulus en naar zijn woorden van 

geloof, liefde en hoop. [2] Ik neem 2 Timoteüs 2: 22 als samenvatting van zijn 

boodschap en ik lees die samenvatting even van achteren naar voren. Het slot 

van de zin is: ‘[samen] met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen’. En 

volgens mij gaat het dan over geloof, geloof in het evangelie. Want dat bestaat 

nog steeds, een goede kennis van wie God is en een aanroepen van de Heer 

met een zuiver hart. Ook als er mensen zijn die afwijken en met de Bijbel aan 

de haal gaan. En om te zien wat die goede manier van aanroepen van de Heer 

is en wat het goede geloof in het evangelie is, is het zinnig om juist eens te 
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kijken wat we van Paulus’ tegenstanders en hun foute beeld van God en geloof, 

wat we van hen weten weten. 

 

 Ehm…. Niet zoveel eigenlijk. We kwamen een paar namen tegen, 

Hymeneüs en Filetus. En kennelijk beweren ze iets wat niet klopt over de 

opstanding. Ze beweren dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Daarnaast 

wijst Paulus af wat kennelijk hun methode is. Paulus zegt tegen Timoteüs: 

‘Verwerp dwaze en onzinnige speculaties; je weet dat ze tot ruzie leiden.’ En als 

je hier even Paulus’ wel vergelijkbare brief aan Titus naast legt, dan voegt die 

hieraan toe: ‘(Houd je verre van dwaze speculaties) en geslachtsregisters en dat 

geruzie en geredetwist over de wet, want dat is allemaal nutteloos en dwaas.’ 

Twee namen, een foute leer over de opstanding en een verkeerde manier van 

bijbellezen… dat zijn niet veel sporen om een daderprofiel mee te maken. 

 

 Maar laten we kijken naar wat we wel hebben. Paulus verdedigt het 

geloof, het evangelie, tegen hun dwaalleer. Hun dwaalleer is dat de opstanding 

al heeft plaatsgevonden. Dat is kort gezegd, maar het moet hierop neerkomen: 

dat ze geloven dat de opstanding van Jezus uit de dood de hele opstanding uit 

de dood is. Hoe ze dat dan toepassen weet ik niet. Denken ze dat ze zelf niet 

zullen sterven? Of denken ze dat de lichamelijke opstanding van Jezus de basis 

is voor een niet meer dan geestelijke opstanding van henzelf? In elk geval: geen 

fysieke opstanding voor ons. En weet je, het evangelie wordt daar een stuk 

makkelijker verteerbaar door. Meer dan de helft van de Nederlanders gelooft 

dat er iets is na de dood. Maar als jij gelooft in een nieuw lichaam na de dood, 

dan ben je raar. 
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 Maar Paulus past het evangelie niet aan om zo betere groeicijfers te 

krijgen. Geloof me, Paulus en iedere christen weet hoe raar het is om in een 

lichamelijke opstanding te geloven. Maar het is wel het hart van het evangelie. 

Want onze wereld is Gods wereld. Dat was altijd al zo en dat heeft God nog 

eens onderstreept door mens te worden zoals wij. En door als mens te sterven 

en weer op te staan heeft Hij bewezen dat Hij ons en zijn wereld niet loslaat. 

Hij gaat een nieuwe wereld maken. Alles wat God had gedaan en beloofd, alles 

wat je leest in het Oude Testament, wijst met terugwerkende kracht op Jezus. 

En als het gaat over opstanding, dan hebben we alleen nog maar het begin 

gezien en als dat al zo mooi en bijzonder is… 

 

 En volgens mij is dat dan meteen de manier van Bijbellezen die Paulus wil 

promoten. Die klare lijn van Gods beloften en hoe het allemaal op zijn plek valt 

in het leven en sterven en opnieuw leven van Christus. Er waren in die tijd 

allerlei ingewikkelde manieren van bijbellezen, van goochelen met letters en 

cijfers, die je vandaag nog wel eens tegen kunt komen. Ik denk dat Paulus’ 

ideeën over gezond Bijbellezen vandaag nog steeds werken. Dus: kom je ermee 

bij Christus uit? Werpt het meer licht op wie Hij werkelijk is? En, kernvraag, 

leidt het allemaal tot meer aanbidding van de Heer? Dan is het goed. Soms 

gaan er dingen goed in de kerk. Soms gaan er dingen fout. Hoe dan ook: hou 

vast aan het geloof in het evangelie, samen met allen die de Heer met een 

zuiver hart aanroepen. 

 

 

2. Met liefde als levenshouding. Voor dit punt is het denk ik het handigst als 

ik even op een rijtje zet wat Paulus hier allemaal precies tegenover elkaar zet. 

Aan de ene kant, aan de kant van zijn tegenstanders, horen deze typeringen: 
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begeerten van de jeugd, dwaze en onzinnige speculaties, ruzie, een 

voortwoekerend gezwel. En daar zet hij dan tegenover: rechtvaardigheid, 

geloof, liefde, vrede, en ook vriendelijkheid, verdraagzaamheid, 

zachtmoedigheid. Ik hoop dat je het met me eens bent dat je al die pluspunten 

kunt samenvatten met één woord, liefde, en die minpunten dan inderdaad als 

niet-liefde.  

 

 Het is wel zinnig om te noteren dat voor Paulus en kennelijk voor 

christenen en voor God zelf ‘liefde’ heel goed kan samengaan met 

‘duidelijkheid’. ‘Liefde’ is compleet iets anders dan ‘gedogen.’ Gewoon even 

een voorbeeld, uit het opvoeden van kinderen, om dit punt duidelijk te maken. 

Je kunt je kinderen of kleinkinderen zo schattig vinden dat je het door de 

vingers ziet als ze iets ondeugends doen. Maar je moet goed doorhebben dat 

echte liefde ze juist corrigeert. Altijd toegeven is geen liefde. Altijd toegeven 

maakt je kinderen kapot; dat doe je alleen als je ze haat. ‘Liefde’ is heel iets 

anders dan ‘gedogen’. Liefde kan heel goed samengaan met duidelijkheid. 

 

 Het punt met liefde is dit: dat God ervoor koos om het geweld en de haat 

van alles en iedereen die zich tegen Hem keerde, niet langer te beantwoorden 

met nog meer geweld en haat. Hij had dat kunnen doen, natuurlijk, God. God 

had alle geweld en haat die zich tegen Hem keerden kapot kunnen maken met 

zijn eigen goddelijke haat en geweld. En dan was alles kapotgegaan. Maar God 

koos voor liefde als antwoord op haat en geweld. Om met die 

verrassingsaanval zijn tegenstanders en ons wakker te schudden. Én het is goed 

dat je doorhebt dat die keuze van God voor liefde, dat je daar sterker voor 

moet zijn dan wanneer je voor haat en geweld kiest. Het lijkt niet zo dat je 

sterker moet zijn om voor liefde te kiezen dan voor vechten. Het is wel zo. 
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 Er is nog iets met liefde en met die andere christelijke kwaliteiten, die 

Paulus hier op een rijtje zet, zoals rechtvaardigheid, geloof en vrede. Of in 

gewoon Nederlands: eerlijkheid, trouw, liefde en vrede. Als wij zulke 

opsommingen in de Bijbel lezen, dan hebben ze voor ons een grote gaap-

factor. Rechtvaardigheid, liefde, het zal wel. Ik kan dat niet veranderen, maar ik 

wil dat je weet dat dit toen Paulus het opschreef het echte dynamiet van zijn 

brief was. Liefde als levenshouding was nieuw in de wereld van Paulus. Ja, 

zelfliefde, dat kenden ze, en liefde voor gezin en vaderland… Maar dit, dat je 

kiest om in ieder mens een kind van God te ontmoeten, die het waard is om lief 

te hebben, ieder mens… Als je soms het gevoel hebt dat het Nieuwe Testament 

wel erg veel over liefde spreekt, dan is dit de reden: deze boodschap is 

dynamiet, liefde is revolutie. 

 

 En dit is de grap. Dat zulke ideeën voor ons zo vertrouwd klinken dat ze 

haast saai zijn, betekent heel simpel dat God heeft gewonnen. Dat vandaag de 

gemiddelde Nederlander vindt dat liefde-voor-andere-mensen een deugd is, 

betekent dat God heeft gewonnen. Nee, je hebt gelijk, zolang ze God nog niet 

erkennen als de Gever van die liefde, is het zo dat Hij nog niet helemaal 

gewonnen heeft. Nou, des te meer reden voor jou om Hem wel te erkennen: 

God, dank U wel, dat U de bron van liefde bent en dat al zoveel mensen liefde 

vanzelfsprekend een deugd vinden. En tegelijk: iets een deugd vinden is nog 

wat anders dan het ook doen. En liefde voor anderen volhouden, dat is best 

een gevecht. Maar jij weet toch wie de bron van jouw liefde is? Wat houd je 

tegen om Gods revolutie voort te zetten? Liefde als levenshouding. 
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3. Geloof in het evangelie, liefde als levenshouding en dan als laatste deel 

van Paulus’ boodschap voor een kerk-onder-druk: hoop op vrijheid. En dat 

stukje van zijn boodschap haal ik uit de eerste zin van het vers op de beamer: 

‘Mijd de begeerten van de jeugd.’ Hoe zie ik dat dan voor me? Oké, we 

beginnen bij die woorden van Paulus. ‘Mijd de begeerten van de jeugd.’ Op het 

eerste gezicht: woorden van een oude man, en dan ook nog: waarschuwende 

woorden van een oude man. En misschien net niet wat je als jonge vrouw of 

man wil horen. ‘Mijd de begeerten van de jeugd.’ Hoezo dan? Mag je niet, 

verzin eens wat, niet verliefd worden dan? Mag je niet, verzin eens wat, 

verlangen naar een jongen of een meisje dan? Verklaar je nader, Paulus. 

 

 Maar Paulus heeft gezegd wat hij heeft gezegd – en daar moet u het mee 

doen. Hij is hier niet om uit te leggen wat hij precies heeft bedoeld. Mijn 

voorstel vanmorgen is dit: wat gebeurt er als je deze woorden en beetje 

autobiografisch leest? Wat gebeurt er als je deze woorden uitlegt vanuit 

Paulus’ eigen leven? We weten namelijk precies wat Paulus heeft gedaan toen 

hij jong was. Hij streefde ernaar de kerk van Christus kapot te maken. Met al 

zijn jeugdig enthousiasme was hij precies de verkeerde kant opgegaan. Zijn 

ijver voor God was ijver tegen God geweest. Ongewild en ongemerkt zat hij in 

een valstrik van de duivel. Ik denk dat Paulus hier niet de generatiekloof in de 

kerk, de generatiekloof tussen hem en Timoteüs benadrukt. Ik denk dat hij je 

waarschuwt om jouw heilige enthousiasme niet te laten kapen door de duivel. 

 

 Het laatste vers uit het stukje dat we lazen was dit: ‘[… dat ze] 

ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft 

genomen en hen dwingt zijn wil te doen.’ Net een circus. De dompteur heeft 

een hok vol wilde dieren, maar ze zijn hun vrije leven kwijt. Ze zitten vast, aan 



y16 2 Timoteüs 2.1 
 

8 
 

een lijn, in een kooi, en met een zweep en met geweld worden ze gedwongen 

hun kunstjes te doen. Nou ja, hún kunstjes… Je zal toch verdorie een tijger zijn 

en in één klap elke prooi kunnen uitschakelen, en dan moet je hier door een 

hoepel spingen. Hoe verzin je het. Maar een dier weet niet beter, net zomin als 

iemand die God kwijt is het doorheeft. ‘Kijk mij eens mijn kunstjes doen, ik ben 

vrij…’ 

 

 Ik geloof dat wij naar Gods beeld geschapen zijn om vrij te zijn. Ik geloof 

ook dat we juist op dit punt God zomaar kwijt zijn. Wij maken ons zomaar slaaf. 

Slaaf van onze eigen flinterdunne begeerten. Slaaf van onze eigen angsten. 

Slaaf van wie we zijn in de ogen van anderen. Kortom: levend gevangen door 

de duivel. In het jaar 60 na Christus was er in het hele Romeinse Rijk minstens 

één man die werkelijk vrij was. Hij noemde zichzelf ‘een dienaar van de Heer’, 

dus in feite een slaaf van Christus. Bovendien zat hij vast in een appartement in 

Rome, overdag met een bewaker, ’s nachts aan de ketting. Maar niemand was 

zo vrij als hij. Hij had zich een leven lang kunnen oefenen in rechtvaardigheid, 

geloof, liefde en vrede. Hij had dag aan dag gemediteerd over het geloof in de 

opstanding van Christus. En dit was zijn conclusie: er is hoop, hoop op vrijheid. 

En dit is het punt: de hoop op die vrijheid die komt, verandert je leven vandaag. 

Maakt je vandaag al vrij. 

 

 Ik weet dat het goed is je aan het eind van een preek iets concreets mee 

te geven, om mee te nemen deze week in. Maar vandaag gaat het er vooral om 

dat je het ziet. Zie je Hem voor je, in geloof, Jezus, de opgestane Heer? Ervaar 

je de kracht van zijn liefde, die jou draagt en stuwt en uitdaagt om ook uit 

liefde te leven? Weet je, ik weet niet wat jou tegenhoudt, welke verborgen 

angsten en ervaringen, welke verslavingen en ingesleten patronen. Nee, dat is 
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niet waar. Want best een aantal van jullie heb ik wel eens mogen spreken en 

dat je dan eerlijk was waar jouw twijfel zit en welke rotervaringen jou 

tegenhouden. Wat kan ik zeggen? Wederzijds. 

 

 Als God vandaag en morgen zijn kerk op ons zou bouwen, het hele 

gebouw zou bij de eerste de beste najaarsstorm onderuitgaan. God zij dank is 

Christus’ dood en opstanding het fundament van de kerk, is de liefde van zijn 

heilige Geest het cement en zijn wij niet meer dan de stenen. Maar levende 

stenen, dat dan weer wel. En dat God zijn tempel bouwt met ons als levende 

stenen, dat zou wel eens kunnen betekenen dat Hij iets kan met die complete 

mix die ons leven kan zijn. Hij loopt er niet bij weg, maar gaat ermee aan het 

werk. En dan komt het toch weer uit bij hoop. En is dat wat ik je meegeef 

vandaag. God maakt vrij. Jou, zijn kerk, zijn wereld.  

 

 

 Amen. 


