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Rinze llbema - Efeziérs 6, 5-9.

[2] Het kan zo stormen in je leven, dat je zomaar kwijtraakt wie je bent en waarheen je op weg
gaat. Wat Paulus hier doet is dat hij een onderstroom blootlegt, die bijzonder boeiend is. Een
onderstroom: als je alleen naar de golven kijkt, zie je een heleboel beweging en deining en rumoer
en als je oppervlakkig kijkt zie je dat de wind het water één kant opjaagt en je gaat er maar van uit
dat je het daarmee moet doen. Maar als je dieper kijkt zie je de energie van de rivier of van de
vloedstroom. Dan kunnen de golven nog zo hard de ene kant op gaan, wanneer de stroom doorzet

gaat het water de andere kant op, met de stroom mee. Paulus peilt een onderstroom.

Het begon te stromen in het paradijs. Het paradijs: niemand van ons is erbij geweest, dus
alles wat we weten is van horen zeggen. Maar een paar dingen zijn zeker. 1: in het paradijs bestond
geen ziekte, geen dood en geen slavernij. En 2: het paradijs is voorbij, voorbij, voorgoed voorbij. Of
toch niet? In het begin van de brief aan de Efeziérs lazen we: [3] ‘Moge uw hart verlicht worden,
zodat u zult zien [...] hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die
geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de
hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, [...] niet alleen in deze wereld maar ook in de

toekomstige.’

Wat gebeurt hier? Paulus vertelt je dat er een kracht door de wereld waart, een onderstroom
die jou mee kan dragen, dwars door alle onheil heen. Paulus zegt dat die energie van God aan de
oppervlakte kwam in Jezus’ opstaan uit de dood en dat die energie van God voor ons aan het werk is.
En die onderstroom gaat dwars door alles heen op weg naar een toekomstige wereld, een nieuw
paradijs. Paulus kan een wonderlijke man zijn, als hij hier een punt heeft, dan legt hij hier een geheim
bloot dat... ja, dat wat? Als dit waar is, sta je vandaag nog maar aan het begin van een leven van

steeds meer inzicht en verlichting.

[4] Het is de derde week na Pasen en in deze weken pakken we het cadeau van Pasen uit en we
ontdekken laag na laag, schil na schil. Vandaag zijn we op zoek naar wat Pasen betekent voor je
dagelijks werk. Vandaag ga je naar de kerk, maar morgen ga je weer bedienen in Rietland of fifoén in
de Plus. Je loopt je ronden hier bij de buren van het UMCG of bereid je voor op een les op het
Gomarus. Of je draait een was of je gaat op de koffie, al die dingen die je door de week moet doen,

soms met tegenzin, soms met plezier: heeft dat dan iets met Pasen te maken? Paulus zegt ja, in
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Efeziérs 1, en hij legt het uit in Efeziérs 6. Aan de hand van het voorbeeld van een meester met

slaven. Dus laten we luistern naar Paulus, nee, luister naar het evangelie.

Ik neem je mee. Ik neem je mee naar het jaar 65, naar een bovenzaal in een herenhuis in
Efeze. Er gaat niets boven Efeze: het was de hoofdstad van een provincie van het rijk, en rijk aan
cultuur en handel en macht. Je hebt er wonderdokters die hun magie verrichten, scholen en tempels
vol wijsheid en wetenschap, markten waar producten uit de halve wereld te koop lagen, frist in first
out. En af en toe was er een aardbeving. Er gaat vanzelf niets boven Groningen, maar werkelijk, als je
je hier in deze stad thuis voelt, al ruikt het daar anders en schijnt de zon er wat feller, je zou je

zomaar thuis kunnen voelen in deze stad van toen.

En op zondag ga je met me mee naar de kerk. Dat wil zeggen: je gaat met me mee naar die
bovenzaal in dat herenhuis in Efeze. Daar komt een groepje mensen samen met als voornaamste
kenmerk dat ze geen gemeenschappelijke kenmerken hebben. Net als vandaag was ook toen de
wereld ingedeeld in handige groepen. Je had autochtonen en allochtonen, oftewel Grieken en Joden.
Je had natuurlijk mannen en vrouwen, je had volwassenen en kinderen, meesters en slaven, en noem
ze maar op. En hoorde je bij de ene groep, dan hoorde je niet bij de andere. Maar deze groep is raar.
Hier zitten ze allemaal door mekaar: Joden en heidenen, mannen en vrouwen, slaven en meesters...
Grapje natuurlijk. ledereen weet dat slaven en meesters niet door elkaar zitten. Maar dan toch bij

elkaar.

Op deze vroege zondagmorgen is er een gastspreker, Tychicus. En Tychicus leest er een brief
voor van Paulus. Paulus had een jaar of tien geleden voor anderhalf jaar in Efeze gewoond. Hij was
een Jood, maar leek wel een heiden. Hij was een man, maar sprak ook met vrouwen. Hij was een
middenstander, maar nog niet bang voor de keizer én niet bang om met slaven gezien te worden.
Wat je zegt, een wonderlijke man, die Paulus. Maar hij had wel wat. Want zoals hij met iedereen
omging, zo leek hij ook een geheim te hebben dat goed nieuws was voor ons allemaal. Maar goed,
dat was toen. Nu zijn we een paar jaar verder en we merken dat we hem missen, Paulus, en zijn vuur,

en zijn woorden van pure genade.

Dus zitten we hier en we luisteren, wij de meesters, op de voorste rijen, de Joden rechts, de
Grieken links, de vrouwen langs de kanten, de kinderen zitten achteraan en de slaven staan daar nog
weer achter. ‘Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de

gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus
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Christus de Heer.’ Ja, dit is Paulus, alsof je zijn eigen stem weer hoort. En zo gaat het verder, over
God die ons koos en over eenheid in Christus, over Paulus die klein is en Christus die groot is. Over
Joden en Grieken, mannen en vrouwen, ouders en kinderen, enzoverder, enzovoortszzz... en

langzaam zak je weg.

[5] ‘Slaven!” Wij, achterin de zaal, we schrikken op. Hij heeft het over ons! Oké, dat is niet echt
gebruikelijk dat wij worden aangesproken, maar ja, Paulus had altijd al persoonlijke aandacht voor
ons. Wat zou zijn boodschap zijn? ‘Slaven!” Wij, voor in de zaal veren op. Soms zei die Paulus maar
rare dingen over de onderlinge verhoudingen. Die wonderlijke man zou nog een weggelopen slaaf bij
zijn meester verdedigen! Gaan we weer gedonder krijgen? [6] ‘Slaven, gehoorzaam je aardse
meester...’ Nee he, niet weer, denken we achter in de zaal. We horen genoeg preken dat we braaf
moeten zijn en luisteren naar de baas blablabla. ‘Slaven, gehoorzaam je aardse meester [7] met
ontzag en respect...” En wij op de voorste rij ontspannen ons weer. Gelukkig, Paulus is tot inzicht

gekomen. Pfff.

‘Slaven, gehoorzaam je aardse meester met ontzag, [8] respect en oprechtheid, zoals u
Christus gehoorzaamt.” Boem!!! Dit is een aardbeving. Hier gaat van alles schuiven wat niet hoort te
schuiven omdat het al vaststaat zolang als de wereld bestaat. Zoals: voor een werknemer is het de
sport zo min mogelijk te doen en daarmee weg te komen. Zoals: als werkgever moet je je personeel
altijd wantrouwen. Maar moet zelfs een slaaf nu van harte zijn slavenwerk doen alsof je het voor
Christus zelf doet? Waar moet het naartoe met deze wereld? En toch is het precies wat Paulus zegt.
[9] ‘Gehoorzaam uw aardse meester niet met uiterlijk vertoon om bij mensen in de gunst te komen,
maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier, alsof het

voor de Heer is en niet voor mensen.’

Het wordt nog gekker als Paulus vervolgens aanvoert wat zijn reden hiervoor is. [10] ‘U weet
dat allen door de Heer beloond worden voor het goede wat ze doen, zowel slaven als vrije mensen.’
Weet je, de bewegingen in een maatschappij staan soms haaks op wat God wil en soms gaan ze er
dwars tegen in. Knechten die hun chefs achter hun rug om vervloeken en mensen met macht die zich
duivels gedragen. Maar onder de oppervlakte is er een stroming, een onuitputtelijke energie van de
God die a. weet wat goed is, b. een plan heeft om deze scheve wereld recht te zetten en c. de
goddelijke kracht heeft om dat plan uit te voeren. En weet je wat? Jij hebt die kracht gezien met
Pasen. Een aardbeving. Een scheur in de muur van de dood. En de dingen worden nooit meer zoals ze

waren. Jezus had zich door de duivel laten boeien en was een slaaf van de dood geworden. Maar
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is, jij doet wat goed is. Hij is ervoor beloond, Hij zal jou ervoor belonen. ‘Ja, maar ik ben maar een
slaaf.” ‘Jij bent alleen maar slaaf van mij — dus ben je vrij.” Zegt Jezus. Vrij om altijd het goede te doen.
Meent Paulus dit nou? Nee. Het is Christus die dit meent. Hij draagt het goede dat mensen doen,

slaven of vrije mensen, in zijn hand en laat het niet verloren gaan.

Maar Paulus was nog niet klaar. [11] ‘Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier.’
Help, wat bedoelt Paulus, wat maakt hij ons nu? Moeten meester hun slaven gehoorzamen alsof ze
aan Christus gehoorzamen? Maar, beste meesters op de voorste rij, ontspan. ‘Behandel je slaven op
dezelfde manier’ betekent allereerst niet meer dan ‘doe het goede in hoe je met ze omgaat.” Niet
meer - maar ook niet minder. En dus: [12] ‘Laat dreigementen achterwege.” Boem. Want als je niet

mag dreigen, dan moet je dus overleggen, overtuigen, meekrijgen. Hm. Daar gaat je slavernij.

Inderdaad. ‘Laat dreigementen achterwege, [13] want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de
hemel hebben, en dat Hij geen onderscheid maakt.” Weet je, er zijn dingen die Paulus net niet zegt.
Hij zegt net niet: ‘Meesters, gehoorzaam je slaaf.” Hij zegt net niet: ‘Schaf de slavernij maar af.’ Maar
hij legt wel een bom onder het systeem in 19 eenvoudige woorden: ‘Want u weet dat zijen u
dezelfde Heer in de hemel hebben, en dat hij geen onderscheid maakt.” Een vrije vrouw die christen
is, is vrije vrouw van Christus en dus zijn slavin. En een slaaf die christen is, is slaaf van Christus en
dus vrij. Dit is de onderstroom door de geschiedenis heen en dit is de onderstroom waar de kracht

van God in zit en God ga je niet tegenhouden.

[14] Ennujij. Je bent geen slaaf, je bent geen meester. Oké. Maar als jij macht hebt, misbruik jij
die nooit? Of maak je nooit misbruik van je vrijheid? En omgekeerd, hoe vrij ben je dan? Is er niets
waaraan jij verslaafd bent? Sorry, maar dan heb je dus nog niks van Pasen begrepen. Dan heb je nog
niks van Pasen begrepen. Ho, ho, ik weet het. Pasen is lang geleden en de opstanding is ver weg.
Maar ik moet je een geheim vertellen. Met Pasen was er een kracht aan het werk van een God die
bestaat en die goed is en die en plan heeft en die de energie heeft om dat plan te verwezenlijken. En
dat het 2000 jaar geleden is bewijst alleen maar dat Hij zoveel energie heeft dat zijn liefde met
gemak de eeuwen trotseert om jou te bereiken en nog zoveel mensen uit de toekomst die jij nog niet

kent, maar geloof me, Hij wel.

Als Paulus in het dagelijks leven van zijn tijd het lef had om het dagelijks leven van gewone
mensen te verbinden met de kracht van Pasen, dan mag ik dat vandaag ook doen. Hij mag dan een

rare/wonderlijke man zijn, die Paulus, maar als dit zijn boodschap is dan wil ik dat ook wel eens
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proberen. Raar zijn, dwars, en tegen de golven in. Ik spreek voor mezelf en mijn dagelijks werk. Ik
weet niet of je dit herkent, maar een derde van mijn werk is prut, tegen weerstand in die er niet zou
hoeven zijn, dat soort dingen. Een derde van mijn werk is genieten, een kindermoment waar je blij
van wordt, een gesprek of contact dat gewoon gaaf is, allen maar goed. En een derde zit daar
tussenin, je mail verwerken, je weet het wel. Maar nu vraagt Christus mij mijn tijd te zien als zijn tijd,
mijn inbox als zijn inbox en de mensen om mij heen als mensen die bedoeld zijn voor een nieuw

paradijs. Wat gebeurt er dan bij mij? Wat gebeurt er dan met jou?

Een slaaf van Christus is vrij van elke andere slavernij. [15] Een slaaf van Christus is vrij. Waar
zitten de patronen in hoe ik mijn dag invul, patronen die mij en de mensen om mij heen niet vrijer
maken, maar ze vastzetten, de dood in de pot? En wat kan ik daar met alle respect voor mensen en
hun hiérarchie aan doen? Hoe reageer ik op misbruik van macht niet met meer macht en met
dreigementen, maar met liefde en geef ik je een duw in de goede richting? Ik weet dat lang niet
altijd, en mijn energie en mijn invloed zijn beperkt. Maar Paulus nodigt mij uit, nee, bidt voor mij dat
ik inzicht en wijsheid van de schepper en Heer van de wereld ontvang en open ben voor de kracht en

de energie van zijn macht, zoals die eens opdook in Christus.

En Paulus zegt: [16] ‘Doe je werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen.’
Zo, dan is die Paulus zeker nog nooit naar school geweest waar je bergen huiswerk krijgt in vakken
waar je nooit wat mee doet en hij heeft ook nog nooit vier ladingen was op één dag gedaan en
tussendoor de wc’s schoonmaken en ook niet de leiding gegeven aan mijn afdeling vol incompetent
en onwillig personeel... Nee, dat heeft hij niet, maar moet je horen, als hij zelfs slaven en meesters in
Efeze uitdaagt om vandaag te leven alsof de Heer is opgestaan, dan zou hij geen ogenblik aarzelen
om jou en mij net zo uit te dagen. De zon schijnt. De Heer is opgestaan. Je mag van het gas af, van de
energiebronnen van de oude aarde, en je energie krijgen van de Geest, die stormwind van God. Dat

is een transitie, maar luister, het oude gaat voorbij, het nieuwe is gekomen.

Of laat ik je nu in de kou staan met mooie woorden waar jij concreet niets mee kunt? Ik wil
dat niet geloven. Ik wil twee dingen geloven. Ik wil geloven dat er met Pasen iets gebeurd is wat in
principe een kracht van God openbaart, een kracht die jou en mij ergens naar toe draagt, naar een
wereld die goed is. Zonder die kracht komen we daar niet, dat is duidelijk. Maar de Heer is opgestaan
en zijn tegenstander weet dat hij deze 3-0 achterstand niet gaat rechtzetten. Dat gaat de Messias
niet laten gebeuren. En ik wil geloven dat jij en ik diep van binnen weten dat Paulus, nee, dat God

gelijk heeft. Dat het in ons leven niet draait om uit te zoeken hoe je met zoveel mogelijk schijn
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ophouden het verste komt en dat het niet draait om met geweld jouw zin door te drukken. Diep van

binnen geeft de Geest jou een verlangen naar Gods kracht. [17]

Weet je wat? Ik geef je gelijk. School is stom en je baas is een *** en het is al een gevecht
voor je om je dagen door te komen. En dan heb ik het nog niet gehad over wat er buiten je werk om
aan verdriet kan zijn in je leven. Ik weet waar je bent en ik geef je gelijk. Maar geef jij dan Paulus
gelijk, in dat je hem toegeeft dat ook jij verlangt naar dat jouw leven vrij is en dat je gemaakt bent
voor werken met plezier en dat jij daarnaar mag zoeken en dat jij daaraan mag werken. Stel je voor
dat het waar is, dat Jezus dood was maar de boeien van de dood heeft losgescheurd. Maar hoe voelt
dat? Stel je voor dat het waar is, dat de kracht die dat flikte door jouw aderen stroomt. Al ben je

slaaf, dan ben je vrij. Vrij om goed te doen. Voor altijd. Ook jij.

Amen.



