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Rinze IJbema - Matteüs 7, 12 

 

 

[1] Vanmorgen heb ik een preek voor iedereen die het leven wel eens ingewikkeld vindt. 

Ingewikkeld. Dat kan bij voorbeeld als je een twintiger bent en lijdt aan keuzestress. Er zijn zoveel 

mooie mogelijkheden dat je werkelijk niet meer weet wat je moet kiezen – en dat kan knap 

ingewikkeld zijn. En het is een preek voor als je een vijftiger bent en je merkt dat de wereld niet 

ophoudt met veranderen maar je weet niet of jij daar zin in hebt. Ingewikkeld. Of als je tiener bent 

en je bent druk bezig jezelf uit te vinden. Ingewikkeld. Mooi, voor jou is deze preek. 

 

[2] Het kan natuurlijk dat je nu denkt: dan is deze preek niet voor mij. Soms kom ik mensen 

tegen – en dan ben ik altijd onder de indruk, ik vind het zelfs intimiderend – die hebben hun leven 

helemaal op orde. Hun leven met God, met hun familie, zakelijk… En als dat bij jou zo is, dan denk je 

natuurlijk dat deze preek niet voor jou is. En dat is dan ook zo. Op het eerste gezícht. Want er zit 

even een addertje onder het gras. Deze preek is óók voor wie niet doorheeft dat het leven 

ingewikkeld is. Deze preek gaat ook over de blinde vlekken waar we zomaar mee rondlopen. 

Misschien jij ook wel. Dus blijf even luisteren, zou ik zeggen. Baat het niet… 

 

 

 In dat ingewikkelde leven van ons geeft God, geeft Jezus soms zomaar glasheldere richtlijnen. 

Ik denk dat God goed doorheeft hoe moeilijk het soms is om de goede keus te maken. Hoe lastig het 

kan zijn dat situaties steeds veranderen. Hoe ingewikkeld het is om te zijn wie je mag zijn. Ik weet in 

elk geval zeker dat ik er blij mee ben, dat Jezus ons een paar handenvol oneliners meegeeft, als 

ankerpunten, als uitgangspunten als je de deur uitgaat en het ingewikkelde leven binnenstapt. En 

hier heb je er één: [3] ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.’ 

A.k.a. de gouden regel. ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ Maar dan 

omgekeerd, positief geformuleerd. ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie 

behandelen.’ 

 

[4] Dat Jezus zelf deze zin als een richtlijn ziet is duidelijk. ‘Dús,’ zegt Hij. ‘Behandel anderen dús 

steeds…’ ‘Stééds,’ zegt Hij. ‘Behandel anderen dus stééds…’ En Hij geeft er geen beperkingen aan, dat 

je de één zus en de ander zo zou behandelen. Nee, ‘behandel (álle) anderen steeds zo…’ Hier heb je 

een richtlijn, glashelder. Sterker nog, Jezus bedoelt het zelf als een samenvatting van de Bergrede tot 

nu toe. Je weet, in een aantal preken in deze periode tussen kerst en Pasen, gaan we aan de voeten 

van de Heer zitten om te luisteren naar die magistrale preek van Hem, de Bergrede. En terwijl Hij 
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vertelt van de weg van het Koninkrijk raken wij hoe langer hoe meer wég van het Koninkrijk. Die 

Bergrede dus. En daarvan geeft Jezus hier een tussentijdse samenvatting. [5] 

 

 Dit is hoe Jezus zijn verhaal, de Bergrede, begon: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet 

of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te 

brengen.’ Dat was in 5: 17. Daar zegt Jezus dus dat Hij de vervulling is van de hele Bijbel tot dan toe. 

Alle beloften komt Hij vervullen. Alle geboden komt Hij gehoorzamen. Alle mislukkingen komt Hij 

goedmaken. Alle witte plekken komt Hij invullen. En dit is hoe Jezus hier halverwege de Bergrede de 

tussenstand opneemt: ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat 

is het hart van de Wet en de Profeten.’ Dus zo mag jij in zijn spoor het Oude Testament vervullen. [6] 

 

Maar dan gaat het eigenlijk nog verder. Want ‘de Wet en de Profeten,’ de Bijbel zoals die was 

toen Jezus kwam, was natuurlijk inhoudelijk het hele verhaal van God en mensen, de hele 

geschiedenis van het heelal. Jezus zegt dat Hij het hoogtepunt is van de schepping en de evolutie. Hij 

is de oorsprong, het midden, het doel. [7] En Hij vertaalt dat hier hapklaar voor jou als jij jouw plek in 

die ingewikkelde wereld wilt innemen, een glasheldere richtlijn, het hart van de Wet en de Profeten: 

‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.’ Hiermee kan een mens de 

wereld aan. 

 

Maar omdat dat een beetje veel is, wil ik het graag in deze preek wat kleiner maken. Want 

een samenvatting is deze richtlijn van Jezus ook een samenvatting van wat Hij ook kort daarvoor 

gezegd heeft, het Bijbelgedeelte zoals we dat lazen. Sowieso zat Jezus al in de sfeer van heldere 

richtlijnen in dit deel van de Bergrede. Dat over die balk en die splinter, over parels en zwijnen, over 

brood en stenen: allemaal spreuken, oneliners die je mee kunt nemen. Die je dus ook stuk voor stuk 

los kunt lezen en overdenken en toepassen. Maar ik geloof dat ze alle drie je ook helpen om te 

oefenen in het toepassen van die ene gouden regel, waarmee Jezus zelf alles samenvat. Laten we 

eens kijken. 

 

 

[8] ‘Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat 

je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat 

genomen worden. [9] Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je 

de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: ‘Laat mij de splinter uit je oog 

verwijderen,’ zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? [10] Huichelaar, verwijder eerst de balk uit 
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je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te 

verwijderen.’ 

 

[11]  Het plaatje is duidelijk, lijkt mij. Kijk uit, als je een ander de maat neemt. Want met precies 

diezelfde maat ga jij natuurlijk ook gemeten worden. Als jij splinters op laag water zoekt bij mensen 

om je heen, maar niet ziet hoe je eigen leven schipbreuk lijdt, dan ben je doodgewoon stom bezig. Je 

kunt natuurlijk eindeloos puzzelen op wat Jezus dan precies bedoelt als Hij het over een splinter 

heeft ne over een balk. Maar het komt toch altijd hierop neer: houd in al je relaties je ogen open. Als 

je iets signaleert bij je naaste wat niet klopt, maak het niet groter dan het is. En wees je bewust van 

je eigen blinde vlekken. 

 

Maar serieus: Jezus heeft ons kennelijk aardig in de gaten. Zet ons op de automatische piloot, 

en we doen niet anders dan anderen indelen in hapklare categorieën. Wat bij een ander werkelijk 

maar een onderdeel is van wie die is, is een stempel waarmee je ze weg kunt zetten. Niet doen, zegt 

Jezus. En omgekeerd: wat anderen duidelijk aan negatiefs in ons naar voren zien komen, dat maken 

we zelf bij voorkeur wat kleiner. Of houden we juist voor anderen verborgen en als het even lukt ook 

voor onszelf. Jezus pleit voor openheid. Dat je die splinter niet groter maakt dan die is. En dat je je 

eigen blinde vlekken onderkent. 

 

En hoe dan? Zo dus: ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie 

behandelen.’ Eén oordeel over anderen en over jezelf. Eén maat die je anderen neemt en jezelf. 

Splinters kunnen lastig zijn, dus die help je graag verwijderen. Maar als een ander je attendeert op 

het bord voor je kop, doe eens gek, luister eens. Zou je toch ook willen dat ze bij jou zouden doen? 

 

Maar: soms lukt het niet. [12] ‘Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet 

voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.’ 

Ik ben zelf huisdierloos. Er wordt bij mij thuis wel gelobbyd voor de aanschaf van een hond of 

desnoods een kat, maar ik heb ze met allerlei argumenten buiten de deur weten te houden. Maar 

ergens lijkt een varken me nog wel wat. Het zijn sociale dieren, je kunt ze alles voeren en aan het 

eind houd je er nog wat aan over. Nou ja, alles voeren? Als ze ontdekken dat de eikels die je strooit 

parels zijn, worden ze waarschijnlijk een stuk minder sociaal. 

 

[13]  Het lijkt me dat Jezus ons hiermee openhoudt voor de werkelijkheid. De gouden regel is en 

blijft: behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Maar er zijn mensen 

die gewoon niet openstaan voor als jij het beste met ze voorhebt. Sterker nog: je merkt vaak genoeg 
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dat jouw goede bedoelingen niet overkomen en van de weeromstuit houd je ermee op. Met iets voor 

anderen overhebben. Met hen behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Ik denk dat 

Jezus hier zegt dat dat inderdaad kan gebeuren. En dat is ingewikkeld. Maar de oplossing is niet dat 

je ermee kapt. Ja, concreet: als iemand je afwijst, mooi laten gaan. Als je aandringt werkt het maar 

averechts. Maar in een volgende situatie begin je met frisse moed opnieuw. Met anderen 

behandelen zoals je zou willen dat ze jou behandelen. 

 

En hoe houd je dat dan vol? [14] ‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, 

klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en 

voor wie klopt zal worden opengedaan. [15] Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een 

brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn 

jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan 

het goede geven aan wie hem daarom vragen.’ 

 

[16] Deze preek gaat over Jezus’ glasheldere regels om het ingewikkelde leven aan te kunnen. 

Deze preek gaat niet over gebedsverhoring. Je hebt vast vragen bij deze tekst en die vragen zijn 

terecht en er komt vast nog een preek waarin ze aan de orde komen. In deze preek houd ik het kort. 

Jezus geeft je hier geen vrijbrief om God van alles en nog wat te vragen. Als jij bidt om een Mercedes 

Benz, en je krijgt een fiets, dan kan, om in het beeld van Jezus te blijven, die fiets het brood en die 

Mercedes de steen zijn. Maar ik weet vrij zeker dat er een heleboel gebeden zijn, die God met plezier 

en boven verwachting verhoort. Probeer maar eens een maand lang elke dag om meer vrijgevigheid 

te bidden. Ik zou maar uitkijken, want voor je het weet maakt Hij je het. Vrijgevig. Geldt ook voor 

eerlijkheid. En voor goed luisteren. En je kunnen verplaatsen in een ander. Bid en er zal je gegeven 

worden. 

 

Maar goed, deze preek gaat over Jezus’ glasheldere regels om het ingewikkelde leven aan te 

kunnen en niet over gebedsverhoring. Het punt van wat Jezus hier zegt is dat het je helpt om vol te 

houden om anderen te behandelen zoals jij wilt dat ze jou behandelen. En Hij helpt je vol te houden 

door je op je Vader God te wijzen. Omdat A. Hij, je Vader God, zelf het goede voorbeeld geeft. En 

omdat B. Hij, je Vader God, jou helpt om zo te zijn als Hij, wanneer jij Hem daarom vraagt.  

 

Daarbij is Jezus opnieuw realistisch. Hij was al realistisch, toen Hij zelf vertelde dat sommige 

mensen net verkeerd reageren op jouw goede bedoelingen. Hij is ook realistisch dat jij er ook zelf 

niet altijd even zuiver instaat. ‘Ook al zijn jullie slecht,’ zegt Jezus. Hij zegt het in een bijzin. Lijkt mij 

precies de goede plek voor onze zonde: een bijzin. Want je moet erkennen dat het er is. Maar de 
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hoofdzin is en blijft: God gaat met mensen om zoals Hij wil dat ze met Hem om gaan en jij, kind van je 

Vader, moet net zo doen. Zo Vader, zo zoon. Of dochter. ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou 

willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.’ 

 

 

Zo Vader, zo zoon… Weet je, wat ik tot nu toe in deze preek heb gedaan, daar sta ik helemaal 

achter. Je neemt een gouden regel van Jezus en kijkt wat die betekent in het licht van wat Jezus zelf 

net daarvoor heeft gezegd. Helemaal prima. Maar die Jezus, die hier aan het woord is, heeft Hij niet 

zelf op een heel diepe manier zich gehouden aan alles wat Hij ons hier voorhoudt? We leven in de 

weken voor Pasen toe naar eerst Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Ik weet niet in hoeverre Jezus zelf 

bezig was met zijn lijden en sterven op het moment dat Hij daar op die heuvel stond te preken. 

Misschien niet heel actief, hoewel, als Hij zelf zegt dat Hij de Wet en de Profeten komt vervullen… 

Dat gaat toch ook over zijn lijden en sterven. 

 

Maar hoe dan ook: moet je eens opletten wat er gebeurt als je wat Jezus hier zegt toepast op 

Hemzelf. [17] Eerst weer die balk en die splinter. Ik kan er niets aan doen, maar daarbij moet ik ook 

aan Jezus zelf denken. Er zijn mensen om Hem heen die allerlei kritiek op Hem hebben. Is deze Jezus 

wel zuiver genoeg in zijn dienen van God? En dat Jezus dan tegen hen zegt: zoek niet de splinter in 

mijn oog, wanneer je er zelf een balk in hebt zitten. Deze balk: dat je niet ziet dat Jezus de Messias is, 

de nieuwe mens, de koning namens God. Zie je dat? Hoe je dit ook concreet op Jezus zelf kunt 

toepassen? En dat Hij dan toch bereid was om de verantwoordelijkheid voor alle balken uit alle ogen 

toch op zijn schouder te nemen… Werkelijk, God maakt het waar: mensen behandelen zoals Hij wil 

dat ze Hem behandelen. Het hart van de Wet en de Profeten. 

 

Vervolgens: de parels en de zwijnen. Honden en zwijnen zijn onreine dieren. Een priester 

gaat echt geen geheiligd offervlees aan honden voeren, net zomin als jij een parel aan een zwijn 

geeft. Maar in de Joodse context van toen is er meer aan de hand. Honden en varkens, dat zijn ook 

scheldnamen voor heidenen. Die honden en varkens, dat zijn de Romeinen. En, even kort door de 

bocht, die parel is Jezus, de Heilige zelf. Die op die Foute Vrijdag door de Joden zelf, priesters, 

theologen, politieke leiders, over de schutting gegooid wordt bij Pontius Pilatus, stadhouder namens 

zijne keizerlijke hoogheid in Rome. Maar veertig jaar later keert Rome zicht tegen de Joden en 

verscheurt het Jeruzalem. God wil zijn volk graag behandelen zoals Hij wil dat zij Hem behandelen. 

Maar wat doen wij? 
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En dan ook het derde voorbeeld. God weet hoe wij zijn en dat wij slecht zijn. Het hoeft om 

Hem niet in de hoofdzin gezegd te worden, het mag in een bijzin, maar het is er wel. En toch wil Hij 

zijn wie Hij is: een Vader voor zijn kinderen. Die echt geen stenen geeft als je Hem om brood vraagt, 

maar brood en pindakaas erbij. Die echt geen slang geeft als je Hem om een vis vraagt, maar de oude 

slang de nek omdraait en Jezus geeft, Jezus Christus, Zoon van God, Redder, Ichthus, vis, het brood 

van het leven. 

 

 

Weet je, het leven dat is knap ingewikkeld, het is gewoon zo. Het is ingewikkeld om uit te 

vinden wie jij zelf bent als je vandaag opgroeit; het is ingewikkeld om keuzes te maken met 

consequenties die je nog niet overziet; het is ingewikkeld dat veranderingen als lawines over je 

heenkomen, helemaal als ze in je dode hoek opduiken. Waar ga je beginnen? Jezus zegt dat de kern 

van het hele universum, de oorsprong, het midden, het doel, hierop neerkomt: ‘Behandel anderen 

dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. [18] Dat is het hart van de Wet en de 

Profeten.’ Hier klopt het hart van God. Liefde. Gunnende liefde. Gevende liefde.  

 

Wat zou er gebeuren als dat ook het hart wordt van wie jij bent? Een richtlijn bij al die keuzes 

van je? Jouw kern, waarmee je elke verandering overleeft? Let op: deze regel is glashelder maar niet 

simplistisch. Je kunt nog steeds keihard onderuitgaan, omdat je weer eens een blinde vlek had, een 

balk in je oog. Je gaat nog steeds mensen tegenkomen die omgekeerd jou botweg buitensluiten. 

Maar je kunt steeds terug naar je Vader, jouw oorsprong, jouw hart, de zin van je leven. Hij heeft zijn 

hart aan jouw gegeven, Jezus Christus, Zoon van God, mijn Redder. Op z’n Gronings: geloof me, ’t kon 

minder. Het kon werkelijk minder. 

 

 

 Amen. 


