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Rinze lJlbema - Hebreeén 11: 5-6.

[1] In deze serie vriendendiensten zetten we steeds de schijnwerper op bepaalde mensen, die
een voorbeeld voor ons zijn. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden vanwege hun geloof: geloofshelden.
En het gaat dan om de mensen die naar voren worden geschoven in dat hoofdstuk van Hebreeén 11.
Overigens hebben ze zichzelf nooit als geloofshelden gezien. Als je het hun zelf had gevraagd, hoe zij
hun leven zouden typeren, geen van hen had zichzelf een geloofsheld genoemd. Ik denk dat ze

zichzelf stuk voor stuk ‘vreemdeling’ hadden genoemd. ‘Asielzoeker.” ‘Slechts op bezoek.’

[2] Vanmorgen staat Henoch in de schijnwerpers. Henoch. De vraag van vandaag is: wat is het
geheim van Henoch? En ik verklap het meteen: het geheim van Henoch is dat hij wandelde met God.
Zo stond het ook in de bijbelvertaling die we tot tien jaar geleden gebruikten: ‘Henoch wandelde met
God.” De nieuwe bijbelvertaling is kennelijk bang dat je dat niet goed begrijpt en daarom lees je nu in
Genesis 5: ‘Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God.” Dat is natuurlijk ook mooi en je kunt
ook wel van wandelen via omgang op nauwe verbondenheid uitkomen, maar ik vind wandelen
gewoon leuker. Dus gaat het over het geheim van Henoch en het geheim van Henoch is dat hij

wandelde met God.

[3] En ik ben jaloers. Want wandelen met God, dat lijkt mij wel één van de gaafste dingen die je
kunt verzinnen. Natuurlijk begint dat er mee dat ik geloof dat er een God is en dat Hij van zijn kant
ook gelooft dat ik er ben. Maar als we die hobbel genomen hebben: stel je eens voor dat je wandelt
met God. Nee, stel het je voor. Doe je ogen dicht en stel je jouw favoriete wandeling voor. Heb je
dat? Ruik je de geuren, zie je de kleuren, voel je de zon of de wind? En dat je daar dan loopt met je
beste vriend en jullie wijzen elkaar op de mooie dingen die je ziet en je praat over wat je te binnen
schiet en soms ben je gewoon samen stil. En dat dan met God. Ik teken ervoor. Voor wandelen met

God.

[4] Toch lijkt het onbereikbaar. De Bijbel zelf noemt de serie geloofshelden in Hebreeén 11
vreemdelingen — maar Henoch is wel de meest vreemde vreemdeling uit het rijtje. En juist omdat dit
een vriendendienst is wil ik daar een keer niet overheen stampen. Wat is dit voor vreemd verhaal,
wat is dit voor mysterieuze wereld, wat is dit een geheimzinnige toestand. Moet je horen, ik heb er

alle waardering voor dat je als gelovige bereid bent de Bijbel te lezen zoals die zich op het eerste
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gezicht aan jou presenteert — hoe vreemd het ook overkomt. Maar vanmorgen wil ik je graag wel

weer even wakker schudden: wat zijn dit voor belachelijk vreemde dingen die je hier leest?

Om te beginnen: wat een vreemde wereld, die wereld van Henoch, die wereld van Genesis 5.
Op het eerste gezicht een soort van familiestamboom van de mensheid, maar meteen vallen je de
leeftijden op. ‘Toen Adam 130 was...’ — en je verwacht ‘... toen stierf hij.” Maar er staat: kreeg hij een
zoon. En hij was 930 toen hij stierf. En Set 912. En Enos 905. Enzovoorts. Even eerlijk: moet je dat
geloven? Maar wacht, dit is nog niet alles. Het wordt nog vreemder. Want ondanks dat ze bijna 1000

worden, op een gegeven moment gaan ze dood. En hij stierf... en hij stierf... en hij stierf...

Maar dan komt Henoch en dit is het vreemde bij hem: ‘In totaal leefde Henoch 365 jaar.
Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God (of: Henoch wandelde met God); aan zijn leven
kwam een einde doordat God hem wegnam.’ U zegt? Als de gemiddelde mens toen stierf op zijn

ste

900°*, wie is dan deze ene vreemdeling, dat hij op zijn 33" niet sterft of tenminste het wordt niet
van hem gezegd, maar God neemt hem weg? ‘Naar elders overgebracht door God,” zegt Hebreeén

11. Nou, daar wordt het niet minder vreemd van.

Hoe dan ook: tussen de vreemdelingen van Hebreeén 11 is Henoch wel een hele vreemde
vreemdeling. Wat moet je met zo’n man? Wat moet je met zo’n verhaal? Weet je, in de tijd dat De
brief aan de Hebreeén geschreven werd, waren er anderen die de meest fantastische verhalen over
Henoch publiceerden. Zo gaat dat, hé: omdat we een paar geheimzinnige dingen horen over Henoch,
is er altijd wel een malloot die ermee aan de haal gaat. En dus zijn er verschillende boeken in de
omloop gekomen, die dan door Henoch zouden zijn geschreven. En dan gaat het om boeken vol
fantasieén en zogenaamde profetieén. Het wordt alleen maar vreemder. Wat moeten we hiermee?

Hoe ontrafelen we deze vreemde kluwen van wonderlijke informatie?

[5] Volgens mij moet je gewoon dezelfde lijn volgen als Hebreeén 11. Hebreeén 11 pakt de draad
op van het geloof. Als je die draad vastpakt, kun je die helemaal volgen naar wat het geheim van
Henoch is, het geheim van wandelen met God. Er hangt allemaal mist om Henoch heen en je komt in
de verleiding om daar stevig mee aan de haal te gaan. Dat doet Hebreeén 11 niet. Hebreeén 11
focust op datgene waarmee Henoch met kop en schouders boven de nevelen uitsteekt: de man
gelooft in God. Als je dat helder hebt, dan valt er vanzelf licht op alles wat vreemd is aan Henoch zelf

en om hem heen. En kun je vervolgens in je eigen leven toepassen wat je ziet bij Henoch.
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Wat is geloof? Hebreeén 11: 1 noemt twee elementen van wat geloven is: het is de basis van
je hoop en het bewijs van wat je niet ziet. [6] Geloven is de basis van je hoop en het bewijs van wat je
niet ziet. Eerst dat laatste, het bewijs van wat je niet ziet. Wie gelooft weet één ding zeker: er is meer
dan wat je ziet. Alles wat je meemaakt, alles wat je ziet, alles wat je probeert te begrijpen van wat er
in de wereld gebeurt: je weet gewoon dat er meer is dan de oppervlakte die je ziet. En dat meer is
niet iets, maar iemand. Dat is de stap die het geloof volgens Hebreeén 11 ook zet. Er is meer dan je

ziet en dat meer is niet iets maar iemand, Hij heeft een naam. God. Vader. Heer. Christus.

En geloven is de basis van je hoop. Geloven is hoop hebben, hoop mogen hebben. Achter wat
je ziet zit niet een diepe duisternis en ook niet het kwaad in eigen persoon. Achter wat je ziet is het
licht, het licht van God. Dat is eigenlijk pas echt vreemd. Je moet behoorlijk sterk in je schoenen
staan, je moet ervan houden om behoorlijk eigenwijs te zijn, je moet gewoon knap koppig zijn om in
deze wereld te geloven. In deze wereld. Waar ruzie is — maar toch is oorlog niet de vader van alle
dingen. Waar ziekte is — maar het verlangen naar heelheid is sterker. Waar de dood regeert — maar

niet heus. Als gelovige houd je tegen de schijn in hardnekkig vol: er —is — hoop.

En af en toe laat God je zien dat je gelijk hebt. Want wie Hem zoekt zal door Hem worden
beloond. En als God dat laat zien, dan moeten we dat vieren. Zelfs als je niet precies begrijpt hoe God
het doet. Zoals bij Henoch. Adam leefde — en hij stierf. Set leefde — en hij stierf. Enos leefde — en hij
stierf. Henoch leefde — en hij leefde. Dat wil zeggen: God nam hem weg en hij werd niet meer
gevonden. Eerlijk is eerlijk: alles wat je ziet is dat je hem niet meer ziet. Maar in geloof zie je dat er
meer is. Dat God zelf de macht heeft om de dood voor gek te laten staan, om te genezen wat ziek is
en om te werken aan een wereld van vrede en recht. Hoe dan? Geen idee. Maar ik geloof dat Hij het

kan doen en dat Hij het gaat doen.

Ik zeg dat je het geheim van Henoch kunt ontrafelen als je ermee begint dat hij gelooft. En
omdat hij gelooft gunt God hem iets unieks: een levenseinde zonder sterven. Maar Henochs geloof
heeft niet alleen invloed op het eind van zijn leven; het geeft juist ook zijn hele leven kleur. Zijn hele
leven stond in het teken van: God vond vreugde in Henoch. Van: leven in nauwe verbondenheid met
God. Van: wandelen met God. Dat levenseinde van Henoch blijft vooralsnog iets unieks. Dus
inderdaad: iets vreemds, iets wonderlijks, een teken, een belofte. Maar het geheim van het leven van

Henoch, dat wandelen met God, dat is ook haalbaar voor jou. Laten we eens kijken.
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[7] Laten we eens kijken naar je geloof. Hoe ziet jouw geloof eruit? Ik ga twee voorbeelden
geven van hoe je kunt geloven en ik denk dat je ze eigenlijk allebei wel herkent. Het ene voorbeeld
van geloven is, dat je geloof soms hoogtepunten heeft. [8] Gek genoeg kan dat zijn als je het moeilijk
hebt — maar als je dan dwars door alles heen Gods nabijheid voelt, dan is dat toch een hoogtepunt.
Maar ook als je een Oostevent hebt bijgewoond, of een EO-jongerendag, of de zomerconferentie van

New Wine: hoogtepunt, hoogtepunt, hoogtepunt. Herkenbaar?

Maar wat doe je met je geloof tussen de hoogtepunten in? Want dit is het andere beeld, dat
je geloof soms ook op een laagvlakte lijkt. [9] Een laagvlakte: er gebeurt maar weinig. Je bent druk
met van alles en nog wat, en dat kan je carriére zijn of je school, dat kan je jonge gezin zijn of zorgen
om je ouders. En je merkt dat al die dingen, al die gewone dingen, je zomaar opslokken en je geloof

zakt naar de achtergrond of het verdwijnt zomaar van de kaart. Ook herkenbaar? Maar wat dan?

Het geheim van Henoch is dat hij wandelde met God. Maar dat geheim van Henoch, dat mag
ook jouw geheim zijn. [10] Wandelen met God. Wees niet jaloers, maar doe het zelf. Wandelen met
God. En als je met Hem wandelt dan [11] deel je natuurlijk de hoogtepunten met elkaar. ‘Kijk eens,
God, wat mooi, wat maakt U me nu blij, een hoogtepunt!” Maar een wandeling bestaat niet alleen uit
hoogtepunten. Soms kom je misschien saaiere stukken tegen. Maar net als bij een gewone

wandeling: [12] wat let je om dan met God te praten wat je maar te binnen schiet?

Maar wil je hier even bij stilstaan? Ik denk dat het voorbeeld van Henoch en van dat
wandelen met God je juist hier wat te zeggen heeft. Kijk, dat je het gevoel hebt dat God vlakbij is bij
de hoogtepunten, ja, dat is ook gewoon zo, dat zit wel goed. Maar wat als God nu zo iemand is dat
Hij het plezierig vindt wanneer je ervoor kiest om alles met Hem te delen? Wat als God nu als een
vriend wil zijn, die er vreugde in vindt om met jou om te gaan? Wat als Hij nu van zijn kant net zo
droomt van een nauwe verbondenheid met jou, als jij van nabijheid van Hem? Want zo’n God is God,

kijk maar naar Henoch.

Ik zal dit even concreet voor je maken. Als wandelen met God een droom voor je is, een
ideaal dat je graag zou ervaren — wel, elke wandeling begint met een stap. Zet dus deze stap: dat je
[13] elke dag minstens één moment hebt waarop je met God deelt wat je bezighoudt. Niet alleen de
hoogtepunten, al is het vanzelf prima dat je die met Hem deelt. Maar gewoon, wat je bezighoudt.
Vertel Hem gewoon wat je bezighoudt. Ben je druk met je werk? Vertel Hem gewoon hoe druk het is.
Zuigt de zorg voor anderen je leeg? Vertel het Hem. Het punt is dat je God wel eens kwijt bent. Het

punt is dat je God wel eens kwijt bent, juist op een moment dat het niet uitkomt. Begin dan je
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wandeling met God opnieuw en begin dan met de kleine dingen. Zegen dit eten in Jezus’ naam,
amen. Zegen die en die, die ik vandaag heb ontmoet. Zegen de mensen om mij heen, de mensen van
wie ik houd en de mensen aan wie ik een hekel heb. Zegen het werk van vandaag, waarop ik heb

zitten zweten. Vergeef deze zonden, die ik heb gedaan. En zegen mij.

Maar je zou nog een stap kunnen zetten. Je zou ook alles wat je met God bespreekt
onderweg in een schrift kunnen schrijven, [14] noteren wat je met Hem deelt. Dus als je ruzie hebt
en dat aan God vertelt en ook aan Hem voorlegt om hulp, dat je dat dan noteert. Of dat je zo moe
bent of dat je God vraagt om hulp voor iemand die je lief is. Schrijf het op, in een kolom onder elkaar
en laat dan daarnaast een kolom open. En dat je dan één keer per week terugleest en het antwoord
van God ernaast noteert. En dan even open minded zijn: God kan tot je spreken via mensen om je
heen, of door een tekst die je las, of door een idee dat je zomaar te binnen schoot, of ook doordat Hij
je ermee confronteert dat je zelf even normaal moet doen. Maar dit: [15]: wees open voor zijn

antwoord.

En dan? Kijk, het gaat in geloof om zekerheid van wat je niet ziet: ook als je niet direct
verandering ziet in je leven, zegt dat nog niks over waar God wel of niet mee bezig is. En het gaat in
geloof ook om hoop: ook als het nu niet gemakkelijk is, houd je vertrouwen in God, dat Hij werkt aan
echte vrede. Heé, wandelen is niet alleen elkaar op hoogtepunten wijzen, ook niet alleen met elkaar
kletsen over wat je maar te binnen schiet. [16] Het kan ook zijn dat je hele stukken zwijgt. Dat hoeft
niet verkeerd te zijn, want samen stil zijn kan juist ook een teken zijn van dat je echt samen bent.

Daar hoef je soms niets aan toe te voegen.
Kijk, jij gelooft in God en God vindt vreugde in jou. Zoek dan de omgang met God en houd

Hem niet op een afstandje. En vind die nauwe verbondenheid juist in de dagelijkse dingen. Dat is

wandelen met God. Dat is het geheim van Henoch.

Amen.



