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Rinze lJbema - Mattels 6, 6

Vanmorgen gaan we bidden voor wie ziek is. Daarom luisteren we eerst naar wat de Heer
Jezus ons vertelt over bidden, in de Bergrede, in Mattels 6. In de Bergrede leert Jezus ons de Weg
van het Koninkrijk, met als doel dat wij helemaal weg zijn van het koninkrijk. Maar dan valt wel op
dat Hij het niet alleen over bidden heeft, maar over meer dan dat. De Heer zet drie activiteiten op
een rij: geven, bidden en vasten — en deze drie vormen een eenheid. Geven, over aalmoezen, bidden,

over het Onze Vader, en vasten.

[Het eerste wat ik daarover wil zeggen: hier is het antwoord voor iedereen die op zoek is naar
een praktisch geloof. Je hebt mensen die heel goed kunnen praten over geloof, je hebt mensen die
heel veel voelen van God, maar wat als jij dat nou niet zo hebt? Misschien ben jij wel gewoon veel
praktischer ingesteld en dan is deze voor jou: gewoon doen. En dit praktische geloof heeft drie
pijlers: geven, bidden en vasten. En het lijkt mij dat Jezus hier gewoon aansluit bij de praktijk. Dit is
wat gelovigen altijd overal allemaal gedaan hebben. En dan dus eigenlijk iedereen die in Hem gelooft

en niet alleen de doeners. Z6 geef je geloof in Christus vorm in de praktijk. Geven, bidden, vasten.]

Tegelijk zet Jezus ze nu z6 op een rijtje, dat geven en vasten als het ware de schildwachten
van het bidden zijn. In Jezus’ tijd was het de gewoonte om je armen omhoog te steken als je ging
bidden. Dat was een natuurlijk, een logisch symbool dat je je richtte op God. Maar Paulus zegt ergens
dat hij wil dat je bidt met geheven, heilige handen — en hoe doe je dat dan? Je kunt natuurlijk je
handen wassen tot je een ons weegt, maar daar worden ze nog niet heilig van. Want daar word jij

zelf nog niet heilig van. Heilig: van buiten én van binnen gericht op God. Maar hoe dan?

Door te geven en door te vasten. Eerst over dat geven: Jezus zegt, dat je linkerhand daarbij
niet moet weten wat je rechterhand doet. En ik zie het voor me: dat als je geeft, maar je baalt er van
binnen eigenlijk wel van, dat je dan je geld van je ene in je andere hand stopt en weer terug en je
aarzelt en je twijfelt... Maar Jezus wil dat je geeft, royaal en van harte. Als je tot God wilt bidden, kun
je je handen niet naar God uitsteken, terwijl je je eigen geld ermee vasthoudt. Geven en bidden: het
geven laat zien dat jij tegenover God je niet vastklemt aan wat je zelf hebt. Wat je hebt moet niet

tussen God en jou in staan. Je moet kunnen loslaten, geven.
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En vasten. Jezus gaat er gewoon van uit dat vasten bij de geloofspraktijk van christenen
hoort. Ergens zegt Hij wél dat het logisch is dat zijn volgelingen niet vasten zolang Hij bij hen is. Want
als de bruidegom erbij is vier je feest. Maar de tijd komt dat Hij niet in vlees en bloed bij ons gaat zijn
en dan is het tijd om te vasten. Dus als je afgelopen woensdag, met het begin van de
veertigdagentijd, zelf of als kring een vorm van vasten bent begonnen tot aan Pasen, dan ben je goed
bezig. En tegelijk maak je op die manier ruimte voor je gebed. Want vasten is: afzien van naar je toe
graaien. En vasten is: in je lichaam voelen dat je afhankelijk bent van God. Geven en vasten: de

schildwachten voor je gebed.

En juist vandaag, wanneer we bidden voor wie ziek is — wat gebeurt er met je, als je ziek
bent, als je misschien wel heel lang ziek bent? Misschien voel je je onderhand helemaal leeg, zo
zwalk, jij hebt niets meer te geven. En wat dat vasten betreft: jouw lichaam of ook jouw geest, jij weet
van binnenuit al lang en breed dat je je leven, je zekerheden niet op jezelf kunt bouwen. En het kan
zijn, dat die leegte en die onzekerheid een rem vormen om naar God toe te gaan, om te bidden.
Maar ik denk dat Jezus ons hier leert dat juist jij zuiver kunt bidden. Wie rijk is moet eerst geven en

leeg worden. Wie sterk is moet eerst vasten en zwak worden. Wie ziek is, is daar al. Waar? Bij God...

Luister eens naar dat wonderlijke onderwijs van Jezus over het bidden. Kijk, als ik je deze zin
zo voorleg en vraag om me aan te vullen: ‘Onze Vader, die in ...” dan vul jij automatisch aan ‘... die in
de hemelen is.” Zo staat het in het gebed dat Jezus ons leert, het Onze Vader. Maar kennelijk kun je
Hem net zo goed aanspreken zoals Jezus het hier zegt. ‘Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis
terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene

ziet, zal je ervoor belonen.’: ‘Onze Vader, die in het verborgene is.” God achter de schermen.

Even eerlijk: natuurlijk heeft Jezus het hier de hele tijd over het contrast tussen echte
gelovigen en gelovigen-voor-de-show, die aalmoezen geven voor de show en die bidden voor de
show en die vasten voor de show. En telkens zegt Jezus: Gefeliciteerd, joh, dan is de show je loon. De
aandacht die je trekt van mensen is alles wat je krijgt. Gefeliciteerd, maar daar heb je dus niks aan.
Dus: je moet stiekem aalmoezen geven en stiekem bidden en stiekem vasten. Stiekem, achter de
schermen, in het verborgene. Want wat mensen niet kunnen kan God: zien in het verborgene. Want

daar is Hij: in het verborgene.

[Ken je het verhaal van Hagar? Hagar was een slavin van Abraham en Sara en Hagar was

zwanger van Abraham en nu was ze weggevlucht, leeg en zwak. Dus vlucht ze de woestijn in, weg van
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Abraham en weg van Sara — maar ook weg van God? Nee, dat niet, want zelfs daar is God en Hij zoekt
Hagar op en Hij spreekt Hagar aan. En dit is wat Hagar dan zegt: ‘U bent een God van het zien. Want
heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien?’ Onze Vader, die in het verborgene is, ziet in

het verborgene. De God die er is achter de schermen.]

God is een God die zich aan iedereen wil verbinden. Arm en rijk, gezond en zwak: Hij is een
God die niet discrimineert. Maar God zelf onderstreept de hele tijd dat Hij bij voorkeur de plaatsen
vermijdt, waar mensen hun show aan het opvoeren zijn. En dat Hij bij voorkeur opduikt waar je Hem
misschien het minst zou verwachten. En precies dat mag je vandaag een grote vrijmoedigheid geven
om voor elkaar te bidden. Heel bewust van onze lege handen. Heel doordrongen van onze eigen
zwakheid. Heeft God nog aandacht voor je? lemand mailde me: daar komen wij weer aan met onze
verlanglijstjes. Maar dat lijkt mij dat het Gods eigen schuld is. Hij zegt het zelf: ‘Ik zie je.” Hij zegt het

zelf: ‘Wat wilde je Me vertellen? Wat wilde je Me vragen?’ Dus bidden wij vrijmoedig.

En dan? En dan laten we het in zijn handen. Begrijp me goed: wij zijn een kerk, die heftig
gelooft in wonderen en in genezingen. Sterker nog: we zien elk verhoord gebed, waarvoor dan ook,
als een wonder, een bijzonder teken van liefde en genade. En wij zijn een kerk, die gelooft dat God
een God is die ons diep in de ogen kijkt en ons vraagt om Hem te vertrouwen en het in zijn handen te
leggen. En daar balen we van, want wij hadden liever een god gehad die je kunt manipuleren, zodat
je weet: als ik dit doe, doet Hij dat... O nee, toch niet. Want dan zouden wij eigenlijk god zijn en dat is
nog nooit goed afgelopen. Het is waar wat Jezus ons leert, dat het goed is om leeg te zijn en zwak te

zijn en los te laten en dan te gaan bidden. Het is waar, maar het is moeilijk, zo moeilijk.

Misschien dat het je helpt om de manier waarop de Heer je gebed verhoord los te laten,
wanneer je nog eens naar de handen kijkt waarin je je gebeden achterlaat. Precies, de handen van
Christus, de gekruisigde koning. ‘Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was.
Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam.” En de littekens in zijn handen
vormen het bewijs. Al zijn rijkdom heeft Hij weggeven, gewoon, royaal, alsof het niets is. Al zijn
kracht, zijn goddelijke energie, heeft Hij erdoor gejaagd alsof het niet op kon. Totdat het op was en
Hij in het donker aan een paal gespijkerd hing dood te gaan. En waar is God dan, heé? Ja. Wat denk je.
Onze Vader, die in het verborgene is, ziet in het verborgene en zal Hem belonen. Het kan niet zo
duister zijn, of Hij ziet er dwars door heen: de nacht licht op als de dag, het duister is helder als het

licht. Achter de schermen, inderdaad. Geen camera’s, geen livestream, geen selfies van God. Als je
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leeft voor de show, de aandacht van mensen, is de show je beloning en dat is het dan. Maar jouw

God ziet jou in het verborgene en in het verborgene mag jij Hem zien. En Hij zal je belonen.

Hij zal je belonen. Hoe? Geen idee. Daar ga ik niet over, hoe Hij je gebed gaat verhoren. Maar
jouw God ziet jou en jij mag Hem zien en Hij zal je belonen. En dit weet ik wel, dat Hij je als
voorproefje het Avondmaal geeft. Het Avondmaal. Ook als je vast, mag je dat even onderbreken.
Vandaag is de bruidegom bij ons, in vlees en bloed, in brood en wijn. Is Hij wel bij ons als je Hem niet
ziet? Ja, Hij is bij ons, als God, achter de schermen, in het verborgene. En Hij ziet je. En zeg het Hem

maar, wat je Hem wilde vragen, vrijmoedig.

Amen.



