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Rinze IJbema - Matteüs 5, 48 

 

 

 

[1] Regels, regels, regels… 

 

 Afgelopen zondag was er een open FM-avond, waar we als ouders ook bij mochten zijn. Met 

de groep waar ik bij zat hadden we een heel boeiende avond (nog bedankt, groep), met allerlei 

onderwerpen die aan de orde kwamen. Zo ging het over twijfels, of je daar als volwassene ook last 

van had, en het ging over regels. Regels, regels, regels, wat moet je er mee in de kerk en ben je er 

nooit zat van? Moet je twee keer naar de kerk en moet je trouwen als je verder wilt met elkaar en 

moet je dit en moet je dat? En nu we deze zondag opnieuw de weg van het koninkrijk volgen, de 

bergrede van de Here Jezus in Matteüs 5, lijkt Hij er alleen maar een schep bovenop te doen. Je hebt 

gehoord dat vroeger a is gezegd en b en c, maar Jezus vraagt je a2 en b2 en c2. Regels, regels, regels? 

 

 Ik móet van tevoren één ding heel duidelijk zeggen. 

[2] Je bent welkom bij God, niet omdat ije je aan regels houdt. 

 Je bent welkom bij God, omdat Hij van je houdt. 

Dus: je bent welkom bij God, niet omdat je je aan de regels houdt. Je bent welkom bij God, omdat Hij 

van je houdt. Je bent welkom bij God. Als er nu toch een last van je schouders valt, dan mag je daar 

wel even bij stil staan. Laat het even tot je doordringen wat het betekent als Jezus zegt: ‘Mijn juk is 

zacht en mijn last is licht.’ Laat het tot je doordringen wat de verloren zoon ervaarde toen hij de 

armen van zijn Vader om zich heen voelde. Je bent welkom bij God, omdat Hij van je houdt. 

 

 […] 

 

 

 Maar wat is dan de boodschap van Jezus, als Hij hier toch de oude regels afstoft en ze nog 

tien keer zo scherp aanzet? Om te ontdekken wat Jezus hier bedoelt, moet je terug naar het begin. 

En dat sluit precies aan bij die hoofdregel: je bent welkom bij God, omdat Hij van je houdt. [3] De 

God van de Bijbel is een God bij wie mensen welkom zijn. Dat is het plaatje van het paradijs: de 

eeuwige God, de onzichtbare, heeft een zichtbare wereld geschapen waar zijn mensen hun leven 

lang thuis zijn bij Hem. En zelfs als het misgaat verandert dat niet. Als Adam en Eva onderuit zijn 

gegaan, zoekt God ze op. Je moet weten wat voor Vader God Hij is. Want, zegt de Bijbel, God zelf 
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zocht ons op. ‘Adam, waar ben je?’ Dat, zegt de Bijbel, is de vraag van God vanaf het begin. [4] Mens, 

waar ben je? 

 

 Eeuwenlang heeft God gezocht, naar mensen, echte mensen. Soms, en soms onverwacht, 

waren er mensen die antwoord gaven. Sara en Abraham, Mirjam en Mozes, David, Maria… Mensen 

die niet van Hem wegliepen of in elk geval niet de hele tijd. En om hen te helpen wees God ze de 

weg. God wees Israël de weg van de Tien geboden en van de tempeldienst en de weg van 

fatsoenlijke sociale regels. Die regels, al die regels, regels, regels, hadden één doel. Dat je dicht bij je 

God zou zijn. Want, mens, je bent welkom bij God, omdat Hij van je houdt. En hier is de ruimte waar 

je als mens kunt groeien naar je bestemming, dat je mens bent, echt en oprecht. Want dat is wat God 

zoekt. Mens, waar ben je? 

 

 En dan komt Jezus en Hij zegt: ‘Hier ben ik.’ [5] Hier ben ik, de mens die God zoekt. Hier ben 

ik, de mens zoals God ons bedoeld had. Als Jezus zegt: ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse 

Vader volmaakt is,’ dan zegt Hij ook: [6] ‘Wij gaan volmaakt zijn, jullie en ik, zoals onze hemelse 

Vader volmaakt is.’ En Hij maakt er zelf een begin mee. En de vraag aan jou is simpel. Mens, waar ben 

je? Jezus nodigt je uit. En de vervolgvraag is even simpel: wil jij ook mens zijn, echt mens, volwassen 

mens, mens zoals God je bedoeld heeft? Luister: je bent welkom bij God, niet omdat je je aan de 

regels houdt, maar omdat Hij van je houdt. Maar nu Hij zich zo blootgegeven heeft – maakt dat niet 

iets in je wakker? Wat voor mens wil jij dan zijn? 

 

 Ik geloof dat mensen vandaag, en dat gaat op voor mensen binnen de kerk net zo goed als 

voor mensen buiten de kerk, dat graag willen zijn: goede mensen, echt en oprecht, authentiek en 

volwassen. Alleen ben ik bang dat je dat vandaag per sé helemaal zelf uit moet vinden. Maar ik merk 

zelf dat ik dan zomaar vastloop. Soms denk ik dat ik iets goeds doe, maar ik merk dat het niet werkt. 

Soms doe ik ook gewoon dingen, die wel heel authentiek zijn, maar niet echt goed. En als je dan van 

jezelf niet in God mag geloven, dan heb je wel een probleem. En ik denk dat wat Jezus je hier 

meegeeft niet een set nieuwe regels is, maar de ideeën van God over hoe Hij mensen bedoeld heeft: 

echte mensen, volwassen mensen. Zoals Jezus zegt: wij gaan volmaakt zijn. [7] 

 

 

 Ik wil graag een paar van die ideeën van God met je bekijken. Het eerste idee sluit aan bij het 

zesde gebod: ‘Pleeg geen moord.’ Dat is de regel. Jezus legt de onderliggende bedoeling van God 

bloot. Wat voor mens wil je zijn? Jezus daagt je uit om niet als een kind langs de randjes van het 

gebod te leven, maar volwassen te worden en een mens te zijn, echt mens, die de levens van de 
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mensen om je heen niet afbreekt maar opbouwt. En Jezus doet dat met een cartoon. Een cartoon, 

inderdaad. Volgens mij staat er nergens in de Bijbel dat Jezus lachte. Maar hier zie ik Hem op z’n 

minst knipogen. 

 

[8] ‘Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of 

zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en 

kom daarna je offer brengen.’ Stel je je die situatie even voor. Jezus staat op een heuvelhelling in 

Galilea, wanneer Hij dit de mensen voorhoudt. Vanuit Galilea ging je af en toe naar de tempel in 

Jeruzalem om een offer te brengen. Dat was twee dagen reizen of drie, want eigenlijk moest je om 

Samaria heen. Goed, dat doe je. Dan kom je bij Jeruzalem en zoals altijd ben je diep onder de indruk 

van die stad en de tempel en vooral ben je diep onder de indruk van God. Opeens staat het je weer 

helemaal helder voor de geest: ik ben welkom bij God, omdat Hij van mij houdt. 

 

 O, shit. Opeens herinner je je dat je ruzie hebt met je achterbuurvrouw. Wat nu? De vraag 

van God aan jou is simpel: mens, waar ben je? Méns, waar ben je? Je bent welkom bij Mij. Zo ben Ik. 

En jij? Wat voor mens wil jij zijn? En je besluit dat jij echt mens wilt zijn en geen schijnheilig gespleten 

persoonlijkheid die mooi weer speelt met God, maar ondertussen… Dus je bindt het lam dat je ging 

offeren, zo, aan het altaar. En reist terug, twee dagen, drie, en je maakt het goed met je 

achterbuurvrouw. En dan weer naar Jeruzalem, twee dagen, drie, en ja hoor, je offerlam staat er nog. 

Knipoog. Dit verhaal doet precies wat een goede cartoon doet. Je neemt iets bekends, je vergroot 

het uit tot bijna absurd en dat levert opeens inzicht op. Het inzicht dat dit is wat je wilt: een mens zijn 

die niet afbreekt, maar opbouwt. 

 

 Nu heeft het iets verleidelijks om al de schetsen van Jezus bij langs te gaan in Matteüs 5. Wat 

Hij zegt over echtscheiding (dat het goed is voor een mens om je hart één keer aan een ander te 

geven), over zweren (laat je ja ja zijn). Maar ik ga me een beetje beperken. Ik pak de draad op bij vers 

38: ‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” 

Even tussen haakjes: met die regel van vroeger zorgde God voor wat orde en fatsoen in de sociale 

chaos van wraak en weerwraak. Hiermee had God al gezegd: wie kaatst, moet de bal verwachten, 

maar we blijven niet doorpingpongen. Oké. Maar wat zegt Jezus nu? [9] ‘En ik zeg jullie je niet te 

verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te 

keren.’ Wat zegt Hij hier? 

 

 Allereerst gaat het natuurlijk weer over wat je ideaal is van wat voor mens je bent. God had 

gezegd: je mag één keer terugmeppen. Nu zegt Jezus: probeer eens wat anders. Wat dan, weglopen? 
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Nee, dat niet, en dat is zegt al iets. Wij zijn christenen, maar wij zijn geen lafaards. Wij zijn christenen, 

maar wij lopen niet weg als we onrecht zien. Of eigenlijk: wij zijn christenen, dus wij lopen niet weg 

als we onrecht zien. En dit is de reden waarom ik denk dat dat lied van ‘Maak ons hart onrustig, Heer’ 

past bij deze Bijbelwoorden. Wij verzetten ons, maar zonder geweld. Weet je, als iemand je slaat op 

de rechterwang, dan is dat een daad van verachting: met de achterkant van z’n rechterhand haalt hij 

uit, als naar een slaaf of naar een hond. Door te blijven staan en op je linkerwang te wijzen, daag je 

de ander eigenlijk uit: sta op, vecht als een man. 

 

 Hetzelfde zie je ook in het volgende voorbeeld. Dat is trouwens opnieuw een soort van 

cartoon. [10] ‘Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta 

hem dan ook je bovenkleed af.’ Even voor een goed begrip van de situatie: waarschijnlijk is die ander 

rijk, rijk genoeg om een proces te beginnen. En waarschijnlijk ben jij arm, arm genoeg dat je 

onderkleed als onderpand wordt geëist in plaats van dat je een boete betaalt. Je staat voor de 

rechter en hij vraagt om je hemd. Wat doe je? Je trekt niet alleen je hemd uit, maar ook je mantel. 

Daar sta je, halfnaakt. En toch, wie moet zich nu eigenlijk schamen? Is dat niet de ander, die jou voor 

schut zet? Je verzet is geweldloos, helemaal geweldloos. Maar je verzet je wel. Je loopt niet weg 

maar confronteert de ander met zichzelf. 

 

 En, in het kort, zo werkt ook het laatste voorbeeld. [11] Een Romeinse soldaat heeft het recht 

een willekeurige burger van een onderworpen land te dwingen voor hem zijn spullen te sjouwen, een 

hele mijl lang. Dit voorbeeld van Jezus is dus heel concreet. En ook heel politiek. Wat deed je als kind 

in de Tweede Wereldoorlog als een Duitser je de weg vroeg? Je wees hem precies de verkeerde kant 

op. Eerlijk gezegd deden we dat tot ver na de oorlog. Toch een beetje een verzetsheld. Jezus heeft 

het niet over Duitsers, maar over Romeinse onderdrukkers.  En Hij adviseert geweldloos verzet: geef 

hem twee keer wat hij afperst. En opnieuw: zo maak je zonder woorden duidelijk dat jij degene bent 

die overeind blijft en hij degene die zich moet schamen. 

 

 

 Goed. Is het mogelijk om nu de oversteek te maken naar vandaag? Als jij echt en oprecht en 

authentiek en volwassen mens wil zijn, hoe wil je dat doen? Jezus zet je op het spoor. God zelf zet je 

op het spoor. Bij alle keuzes die je tegenkomt kijkt Hij naar je en stelt in stilte de vraag: waar ben je? 

[12] Wie wil jij zijn? En als jij wilt zijn zoals God je bedoeld heeft, dan sta jij op en doet wat goed is, 

wat menselijk is, wat jou en de mensen om je heen een stap dichter bij God brengt. Nu is dat in de 

praktijk best ingewikkeld en misschien vind je dit te abstract en dan mag je blij zijn dat God en 

Christus hele concrete leefregels geven. Maar je begrijpt: je wilt doen wat goed is omdat het goed is, 
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[13] niet omdat het een regel is. Je wilt doen wat goed is omdat het goed is, niet omdat het een regel 

is. Maar omdat je doorhebt dat Christus meer van de wereld en van God weet dan wij allemaal bij 

elkaar, luisteren we naar Hem en naar wat Hij zegt dat goed is. Zo willen we mens zijn, echt en 

oprecht, authentiek en volwassen. Zo gaan we volmaakt zijn… 

 

 …of toch niet? Want we houden nog wel twee heel wezenlijke vragen over. De eerste vraag is 

of de ideeën van Jezus wel zo goed zijn. En als ze dat al zijn is de tweede vraag: is het nog een beetje 

haalbaar? Eerst de eerste vraag: zijn Jezus’ ideeën wel zo goed? Weet je, je moet erkennen dat alles 

wat Hij je hier voorhoudt zelf in zijn hart en in zijn leven heeft opgenomen. Wat ze Hem ook 

aandeden, Hij heeft nooit iemand verrot gescholden. Zijn ja was ja op een manier die nog nooit was 

voorgekomen: Hij kon zijn zinnen met ‘Amen’ beginnen, omdat Hij altijd de waarheid sprak. Hij heeft 

zijn vijanden liefgehad tot het bittere einde. Maar is dat niet net het probleem, dat bittere einde? Laf 

was Hij niet, Hij is nergens voor weg gelopen. Maar op het eind hing Hij halfnaakt te kijk aan het kruis 

van schande… 

 

 Je kunt dit probleem, van dat Jezus’ eigen manier van leven niet automatisch een 

succesverhaal opleverde, je kunt dit probleem oplossen door even verder te kijken, dat precies dit 

einde van Jezus voor God betekende dat Gods vraag van het begin een antwoord kreeg. Gods vraag 

was: ‘Mens, waar ben je?’ Jezus’ antwoord was: ‘Hier ben ik, om uw wil te doen.’ En precies het feit 

dat Hij dat volhield ondanks alles bewees voor God dat het waar was. Hier was een mens, 100% 

mens, die echt en oprecht, authentiek en volwassen geleefd had. En toen was het Gods beurt om 

‘amen’ te zeggen en zijn ‘verloren zoon’ te omarmen. Hij gaf Hem het leven terug en de 

koningskroon en het koninkrijk. Maar zelfs als je zover niet doordenkt en blijft staan bij Jezus’ 

sterven: je moet je ook niet aan de regels houden om in de hemel te komen. Je moet je aan de regels 

houden omdat je wilt doen wat goed is. Nee, je wilt gewoon doen wat goed is. Ook als het (nog) niet 

goed afloopt. [14] 

 

 Waarom zegt ik dit? Hierom: als God het je geeft heb je tachtig jaar, misschien meer, 

misschien ook veel minder, om iets van Hem en van jezelf te ontdekken. Ik denk dat het eerlijk is om 

te zeggen dat je gaat ontdekken dat én jijzelf én de wereld waarin je leeft nog niet klaar zijn voor het 

koninkrijk van God. Want én tot in de vezels van jouzelf én tot in vezels van deze wereld zit de zonde. 

Het kan goed zijn dat jouw keuzes altijd iets dubbels houden en het is goed mogelijk dat juist jouw 

goede keuzes geen effect gaan hebben. En toch blijft God de vraag stellen: ‘Mens, waar ben je?’ 

Jezus heeft zijn vinger opgestoken: ‘Hier ben ik.’ En Hij kijkt vrolijk om zich heen en zegt wat Hij zegt: 
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‘Wij gaan volmaakt zijn.’ En dit moet ieder mens voor zich uitvogelen, wie jij wil zijn, maar ik denk 

nog steeds: daar gaan we voor. 

 

 Weet je, de hele vraag is niet of jij in de hemel komt, als jij je aan wat regels houdt. De hele 

vraag is of God in jou iemand vindt, aan wie zijn Geest alvast kan gaan sleutelen. Het feit dat er nog 

heel wat te sleutelen is kan maken dat je niet weet of je er wel aan wilt beginnen. Ik hoop dat de 

kracht van Jezus tot je blijft doordringen en dat dit je gebed wordt: [15] ‘Heer, mik niet te laag met 

ons. Maak ons mens, echt en oprecht, authentiek en volwassen. Heer, mik niet te laag met ons. Maak 

ons gaaf en volmaakt.’ 

 

 

 Amen. 

 

  


