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Rinze IJbema - Matteüs 5, 11-12 

 

 

 

[1] Zeg: bij Jezus ben je dus echt onveilig. 

 

 Misschien heb je dat bijbelgedeelte wel heel vaak gehoord. Misschien heb je het wel uit je 

hoofd geleerd. Maar toch blijft het de omgekeerde wereld, die Jezus beschrijft. En dus moet ik de 

boodschap even net zo prikkelend, net zo onverwacht, net zo omgekeerd neerzetten. Bij Jezus ben je 

echt onveilig. Als je serieus neemt wat Hij zegt. ‘Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij 

uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.’ Hij zegt het zelf: het overkomt je niet 

zomaar, het overkomt je omwille van Hem. Dit is wat jij kunt verwachten als je met Hem meegaat. 

Uitschelden, vervolgen, valse beschuldigingen. Bij Jezus ben je dus echt onveilig. 

 

 En de Here Jezus vergist zich hier niet. Want in een volgende fase van zijn werk stuurt Hij 

zeventig van zijn studenten op stage en geeft ze dit mee: ‘Jullie zullen door iedereen worden gehaat 

omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.’ (Matteüs 10.) En nog 

weer later, toen Jezus alweer naar de hemel was, worden Jezus’ apostelen gevangengenomen, 

uitgekafferd en gegeseld – gegeseld, inderdaad, en dan zeggen ze: ‘We zijn verheugd dat we waardig 

zijn bevonden deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus.’ (Handelingen 5.) 

 

En één van de apostelen, Petrus, heeft dat moment niet vergeten, maar geeft het als 

aanbeveling mee voor de gelovigen die na hem komen: ‘Als u gehoond wordt omdat u de naam van 

Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u 

rust.’ (1 Petrus 4.) Ik moet eerlijk zeggen dat ik die niet vaak tegen kom als het gaat over de gaven 

van de Geest: uitgescholden worden… Maar Petrus zegt het wel zo: word je gehoond, prijs je 

gelukkig, want het bewijst dat Gods Geest op je rust. In al zijn luister, nog wel. 

 

Bij Jezus ben je écht onveilig. 

 

 

[2] Maar ik wil graag veilig zijn. 

 

Ik wil graag veilig zijn en ik vermoed dat dat voor jullie net zo goed geldt. Toch? De enige 

mensen die ik ken die niet geven om veiligheid, dat zijn jonge mensen, pubers eigenlijk. Die trekken 
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zich nergens wat van aan, die leven alsof de wereld een pierenbadje is, die zien geen gevaar. Maar de 

grap is dat dat ook letterlijk zo is. Ze zien geen gevaar. Dat wil zeggen: je ziet nog niet dat wat er mis 

kan gaan ook echt wel jou kan overkomen. Op de een of andere manier moet zich dat nog 

ontwikkelen, in die grijze hardware hier en in de software daarin. En dan word je net zo saai als ons 

allemaal. Dan wil je graag veiligheid. (En even tussen haakjes: ook als je jong, snel en wild bent, vind 

je het diep in je hart niet fijn wanneer het bij je ouders thuis veilig is en als het daar niet veilig is, dat 

je het mist?) 

 

Ik wil graag veilig zijn. Nog een voorbeeld. Hier in de kerk zijn we in navolging van Jezus vaak 

negatief over geld en over wat geld met mensen doet. Stelen is fout, maar hebzucht net zo goed en 

je moet vooral veel weggeven. Maar even eerlijk: als je wat geld opzijzet is dat vaak echt niet omdat 

je een halve oom Dagobert bent. Het is gewoon een vorm van veiligheid. Jij weet niet wat je morgen 

overkomt en een beetje reserve biedt gewoon een beetje bescherming. En zo zijn we in Nederland 

wereldkampioen verzekeren geworden. Nergens ter wereld zijn zulke grote pensioenreserves. Want: 

we willen graag veilig zijn. 

 

Nog een voorbeeld. Mensen zijn gewoontedieren. Van de dingen die je doet wanneer je ’s 

morgens opstaat, via de manier waarop jij en de mensen om je heen vakantie vieren, tot in de 

manier waarop je kerk bent toe. Mensen zijn gewoontedieren. Omdat het zo lekker veilig voelt. En 

als je de politiek in wilt moet je iets verzinnen waar mensen bang voor zijn. Iets wat een bedreiging is 

voor ons veilige leven. ‘De Russen komen.’ ‘De wereld vergaat.’ ‘De Islam overspoelt Europa.’ Maak 

ons bang, beloof ons dat we bij jou veilig zijn en we hollen naar je toe. We willen écht graag veilig 

zijn. Het verlangen naar een plek die veilig is. Het verlangen naar iemand die veilig is. 

 

 

[3] Jezus’ publiek wilde ook graag veilig zijn. Jezus’ publiek in Matteüs 5, bij de Bergrede. 

Misschien dacht je al even dat ik de bijbeltekst een beetje uit het oog verloor, maar dat is niet zo. 

Integendeel, we zitten precies op de juiste golflengte. Wie waren die mensen die naar Jezus zaten te 

luisteren? Even het plaatje: Jezus zat in de eerste fase van zijn werk. Hij gaf les in de synagogen, 

verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het 

volk. Het gevolg laat zich raden: grote groepen mensen volgen hem, uit Galilea en omstreken, uit 

Jeruzalem en omgeving, en van de overkant van de Jordaan.  

 

En al die mensen hebben één ding gemeen: ze zijn mensen met hoop in hun hart. Kijk, alle 

mensen willen graag veilig zijn. Maar zij waren mensen van het volk van God. In hun hoofd speelden 
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de echo’s van de beloften van God van soms al lang geleden. Beloften van een koninkrijk, van troost, 

van een eigen land. Dromen van een God die werkelijk laat zien wie Hij is: rechtvaardig en 

barmhartig. En dus in hun hart de hoop dat ze kinderen zijn van deze God en inwoners van zijn 

koninkrijk. Dat was hun hoop, de veiligheid waar zij naar verlangden. En ik kan me er wat bij 

voorstellen. 

 

En ondertussen was die wereld van hun zo onveilig als die van jou. Je kent vast het gevoel dat 

mensen om je heen over je grenzen heen gaan. Over onveiligheid gesproken. In hun tijd waren het 

de Romeinen, die letterlijk hun grenzen waren overgegaan. Zij waren de baas in Israël. Sommige 

Joden vonden dat je je maar bij die realiteit moest neerleggen, anderen waren voor gewapend 

verzet, maar iedereen begreep: echt veilig zijn we niet en hoe zit het dan met die oude beloften van 

God en met die hoop in ons hart? 

 

In die rommelige wereld zochten zij hun weg. En ik zie wel verschillen tussen hen toen en ons 

vandaag, maar ik zie ook allemaal raakvlakken. Misschien een mooi voorbeeld: voor veel mensen 

toen waren de rituelen van het geloof ook een houvast. En spreek er niet te gauw kwaad van. Dat je 

op sabbat naar de synagoge gaat en met de grote feesten naar Jeruzalem. Je offers, je gebeden, je 

dagelijkse psalmen: ze hielpen gewoon om de stem van de hoop levend te houden, de echo’s van de 

beloften van God van lang geleden. En in de boodschap van Jezus herkenden ze diezelfde stem van 

God. En terecht. 

 

 

 Maar Jezus zegt: bij Mij ben je pas echt onveilig… En Hij zegt het tegen hen en Hij zegt het 

tegen ons. Ja, Jezus belooft het rijk van God en troost en veilige grenzen. Hij bevestigt dat God 

rechtvaardig is en barmhartig en dat Hij zich aan jou zal laten zien, die de hoop in je hart zuiver hebt 

bewaard. Hij herhaalt Gods belofte: wie vrede sticht zal kind van God zijn. Maar eerst dit: vervolging, 

uitschelden, valse beschuldigingen. Maar wat is dan in deze boodschap het evangelie, het goede 

nieuws, de blijde boodschap? Waar is de plek die veilig is? Wie is de mens die veilig is? 

 

 

Misschien als eerste dit. Als Jezus zegt dat je bij Hem echt onveilig bent, (en ik snap dat ik het 

ben en dat ik het vandaag zo zeg en dat dit niet is hoe Jezus het zegt, maar toch, denk even mee:) 

dan zou dat kunnen betekenen dat je nergens anders echt onveilig bent. [4] En natuurlijk is dit niet 

wat Jezus letterlijk zegt, maar het is wel echt zijn boodschap: een kind van God is nergens echt 

onveilig. Nergens anders is het echt onveilig… 
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Maar de Romeinen dan? De Romeinen kunnen de boom in. Zij en alle meelopers. Nee, Jezus 

ontkent niet dat ze machtig zijn. Hij erkent zelfs dat je ze belasting moet betalen. Maar Hij ontkent 

dat ze de hoogste macht hebben. Want die heeft God. Laat je niet bang maken door hun dreunend 

stampende laarzen en door het bloed dat aan hun mantels kleeft. Want heel diep zijn ze machteloos 

en ben je niet onveilig. 

 

Nee, zeiden ze toen, wij zijn niet onveilig, zolang we de tempel nog hebben, als symbool van 

de aanwezigheid van God. En naast de tempel de rituelen: al die gewoonten die ons veiligheid geven. 

Maar er komt een fase in Jezus’ optreden dat Hij duidelijk maakt dat Hij meer is dan de tempel en dat 

alle rituelen in Hem worden vervuld. En dus: als het zo voelt dat de tempel je veiligheid geeft en al 

die goede gewoonten, het is ten diepste niet waar. Het is ten diepste niet waar dat je onveilig bent 

zonder tempel en zonder stad en zonder al die goede gewoonten.  

 

Ik steek even over naar ons in de kerk en naar wat er vandaag allemaal verandert in de kerk. 

Even los van hoe je dat inhoudelijk beoordeelt wat er verandert. Gewoon verandering en wat dat 

doet met hoe veilig je je voelt. We zijn allemaal gewoontedieren en dat geeft ons een gevoel van 

veiligheid. Maar ik geloof dat Jezus werkelijk zegt, dat je nergens anders echt onveilig bent. Hang je 

geluk niet op aan je goede gewoonten.  

 

En vanzelf ook als het om je geld gaat en om de politiek. Nergens anders ben je echt onveilig. 

Ja maar, wat als ik straks werkloos ben of de hypotheek niet meer kan betalen! Precies, wat dan? 

Denk je echt dat dat Gods definitie van onveilig is? Ja maar, wat als straks 10% van de Nederlanders 

moslim is! Precies, wat dan? Denk je echt dat dat Gods definitie van onveilig is? Ik denk het niet. Zelfs 

niet als je onderweg mensen kwijtraakt, zelfs niet als je eigen lichaam je in de steek laat. Want 

misschien heb ik Jezus niet helemaal begrepen als ik zeg dat zijn boodschap is: alleen bij Jezus ben je 

echt onveilig. Maar ik weet zeker dat ik Hem precies goed weergeef als ik zeg: nérgens anders is het 

echt ónveilig. 

 

 

[5] Bij Jezus ben je echt… als eerste toch nog eens: onveilig. Want ik geloof nog steeds dat Hij 

veiligheid beidt en zelfs geluk, maar dat Hij niet vanzelfsprekend aansluit bij mijn gevoel van 

veiligheid en van geluk. Hij zegt het zelf: gefeliciteerd als je om Mij wordt bespot en achtervolgd en 

ten onrechte veroordeeld. Zoals Hij het ergens anders minstens zo scherp zegt: ‘Wees niet bang voor 

hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én 
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ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.’ Als Jezus dat zo zegt, dan vraagt Hij je om een 

keus. Van tweeën één: of Hij is gek, of er is iets anders aan de hand. De dingen die Hij van je vraagt, 

de claim die Hij op je legt, als een gewoon mens dat zou doen, dan zou je gillend weglopen. Of gillend 

moeten weglopen. Er zijn mensen geweest die ook zulke claims op hun volgelingen leggen, 

sekteleiders, politieke leiders. Maar geen mens mag van een ander mens zulke offers vragen. Ben je 

gek. 

 

 Nu zet Jezus zichzelf hier neer als meer dan een mens. Kijk, dat Hij een berg opging, dat was 

natuurlijk gewoon een praktische keus: een soort natuurlijk amfitheater, dat helpt als je veel mensen 

gaat toespreken. Bovendien: ze zijn niet op de Noordpool, ze zijn in Galilea. Dat is nu eenmaal 

heuvelland. En toch. In het collectieve geheugen van Israël stonden twee bergen centraal. De Sinaï in 

de woestijn, waar God ze de Tien geboden had gegeven. En de Sion in Jeruzalem, de berg van de 

tempel. Maar meer dan Mozes en meer dan de tempel is hier. Jezus. Zijn de Tien geboden dan fout 

en is God dienen in de tempel fout? Nee, maar de wet en de geschriften waren wegwijzers naar 

Hem… 

 

 Jezus zet zichzelf hier neer als meer dan een mens. Luister nog eens: ‘Verheug je en juich, 

want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel: zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.’ 

Kijk even nauwkeurig hóe Jezus het zegt. Als je omwille van Jezus wordt opgejaagd, sta je gelijk aan 

de profeten van vroeger, die ook werden opgejaagd. Zij om het woord van God, jij om het woord van 

Jezus. Echte profeten waren altijd onveilig. Maar ze deden wat ze moesten doen: spreken namens 

God. Jij gaat als volgeling van Jezus ook onveilig zijn. Maar jij gaat doen wat je moet doen: spreken, 

leven namens God. Jezus is niet alleen meer dan de wet en de geschriften; Hij is de God zelf die sprak 

en spreekt door de profeten. Als hier een mens spreekt is hij gek. Alleen als Jezus God is… 

 

 

 Wanneer Jezus ons de weg van het koninkrijk gaat vertellen, dan vertelt Hij ons iets nieuws. 

Hij heeft het over het echte geluk en over een veiligheid die alles voorbijgaat wat jij aan geluk en aan 

veiligheid kunt verzinnen. Maar dan vraagt Hij je eerst alle veiligheidsgordels die jij zelf hebt bedacht 

los te maken. Die boodschap wil ik je in deze preek meegeven. En ik geef het je mee met een 

voorbeeld dat ik heb gestolen van N.T. Wright in zijn boekje Matteüs voor iedereen, het voorbeeld 

van Chuck Yeager.  

 

Chuck Yeager was testpiloot voor het Amerikaanse leger in de jaren vijftig. Dat was de tijd dat 

ze voor eerst tegen de geluidsbarrière aanzaten met hun straaljagers. [6] (Ik weet dat dit geen Bell X-
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1 is, maar het is een mooi plaatje bij dit verhaal.) En het verhaal is dat al die testpiloten op het 

kritieke moment de controle over hun toestel verloren. Want bij het naderen van de geluidssnelheid 

reageerde het toestel niet op hun correcties: elke keer dat ze de neus omhoogtrokken om hoogte te 

houden, bewoog het vliegtuig naar beneden. Einde oefening. Tot Chuck Yeager besloot het 

omgekeerde te doen. Bij de kritieke grens duwde hij de stuurknuppel naar voren – en in plaats van 

de duikvlucht die je verwachtte bleef het toestel stabiel en schoot door de geluidsbarrière. 

 

[7] Chuck Yeager zelf heeft zelf verteld dat dit verhaal een mythe is. Het zij zo. Maar ondanks dat 

ga je het toch onthouden en zo onthoud je het punt waar het om gaat als Jezus begint te vertellen 

over het Koninkrijk van God. En dat is dit punt: dat je niet moet vertrouwen op jouw automatische 

piloot en dat je niet moet rekenen met je eigen logica. Zoals aan de rand van een zwart gat de 

natuurwetten zelf lijken te veranderen, zo kun je niet meer vertrouwen op je intuïtie als de bron van 

alle licht en leven zelf bij je in de buurt komt. 

 

Jezus zegt: je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Voorbij de grens van wat je ziet is er 

een God van liefde en genade en zijn wereld is een wereld van veiligheid en geluk. En jij gaat het zien, 

beloofd is beloofd. Maar de weg daarheen is ook dat je jouw eigen definities van geluk en veiligheid 

loslaat. Zoals Jezus zelf alles heeft losgelaten, is uitgescholden, vervolgd en vals beschuldigd. Als je 

een veilig leven wil, moet je geen christen worden. Maar als je wilt proeven wat echt leven is en als je 

dat wilt doorgeven, dan moet je achter Jezus aan: zout van de aarde, licht van de wereld. 

 

 

Amen. 


