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Rinze IJbema - Hebreeën 11: 16. 

 

 

[1] ‘Vreemdelingen op aarde’ – daar gaat het over en het is een goede vraag om mee te 

beginnen: zijn christenen vandaag vreemdelingen op aarde? En de stelling, het antwoord waarmee ik 

wil beginnen, is: christenen zijn wel vreemd, [2] maar geen vreemdeling. Wel vreemd, maar geen 

vreemdeling. Om dat laatste te bewijzen laat ik je een plaatje zien met één vreemdeling tussen de 

gewone mensen en de opdracht is dat jij de vreemdeling ertussen uit pikt. [3] Hier is ’t ie. Meteen 

duidelijk. Flauw natuurlijk. En nu laat ik je een plaatje zien van een paar christenen tussen de gewone 

mensen, met dezelfde vraag. [4] Geen idee, toch? Christenen zijn wel vreemd, maar geen 

vreemdeling. Je pikt ze er niet uit. 

 

[5] Maar christenen zijn wel vreemd. Ik zat laatst bij de kapper (ja, dat werd tijd) en zij vroeg mij 

wat voor werk ik deed. Ik zei dat ik dominee was. Zij vroeg of dat iets met geloof was en ik zei ja. 

Toen zei ze twee dingen. Als eerste zei ze: wat interessant! Nu weet ik niet of je die mop van Herman 

Finkers kent, van dat je zegt ‘wat een lief baby’tje,’ als je oprecht niet kunt zeggen dat het een mooi 

baby’tje is. ‘Wat een lief kind!’ Zo klonk mij wat de kapster zei ook ongeveer in de oren. Je kunt 

moeilijk een klant vreemd noemen waar die bij zit, dus zeg je ‘interessant!’ Maar je bedoelt vreemd. 

 

 En ze zei nog iets. Dat ging over haar vriendin die moeder was en kanker had en dat zij echt 

niet kon geloven in een god die alles kon, maar toch niks aan die situatie deed. Daar heb ik maar niet 

zo veel over gezegd, maar ik moest er nog wel veel aan denken, deze week. En ik heb het God onder 

de aandacht gebracht en Hem herinnerd aan de wonderen die Hij vroeger deed.  

 

 

[6] ‘Ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God er 

zich niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.’ 

 

 

[7] Ik preek vandaag over woorden uit een preek van precies 1950 jaar oud. Ergens eind jaren 

zestig van de eerste eeuw schreef een dominee in Rome aan een clubje christelijke Joden in 

Jeruzalem. De jaren zestig van de eerste eeuw: het was de beste tijd van alle tijden, het was de 

slechtste tijd van alle tijden. Nog maar één generatie daarvoor, in de jaren dertig, had hun Heer Jezus 

Christus bij hen geleefd, geleden, was gekruisigd, gestorven en begraven - en uit het graf opgestaan. 
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Hij wel. En dat kon maar één ding betekenen: God gaat nu werk maken van zijn nieuwe wereld. De 

beste tijd van alle tijden. 

 

 En de slechtste tijd van alle tijden. Want de geschiedenis was verdergegaan en waar was God 

gebleven? Het levensverhaal van een Jood van toen was een verhaal van twee steden: Jeruzalem en 

Rome. Rome was de wereldstad – en het was een wereldstad, de eerste en voor anderhalf 

millennium de enige miljoenenstad– en de stad van de macht. Maar dat was de macht van mensen 

en niet van God. Waar was God gebleven? In Jeruzalem dan? Want ergens was dat dan het rare: de 

Heer zelf had het laatste offer gebracht, zijn eigen leven – maar in Jeruzalem bleef de hele 

tempeldienst gewoon doorgaan. Sterker nog: als je als christelijke Jood hardop zei dat het nu ook 

zonder tempel kon, werd je als een verrader gezien. Waar is God gebleven? 

 

 De preekbrief van de dominee uit Rome aan dat clubje christenen in Jeruzalem sluit precies 

bij die situatie en bij die vraag aan, de brief aan de Hebreeën. Als je die leest vanaf hoofdstuk 1 (en 

dat is een tip: lees die preek gewoon eens door, thuis) dan neemt deze pastor je bij de hand en 

brengt je eerst bij Christus: hoe Hij van huis uit God is. En wat een wonder het was dat Hij zijn hemels 

vaderland verliet en bij ons kwam wonen. En dan neemt deze pastor je mee naar de tempel in 

Jeruzalem en wijst je op alles wat daar te zien is: de priesters, de offers, en hij zegt: hoe mooi dit 

allemaal ook is, het wees vooruit naar nog iets mooiers: dat werk en dat offer van Christus. Wees niet 

bang als een priester je de tempel uitstuurt. Jezus heet je welkom bij God thuis. 

 

 En tegen die achtergrond herinnert deze dominee zijn lezers eraan, dat zij, het volk van God, 

altijd een volk van zwervers zijn geweest. Zij leefden als vreemdelingen en gasten op aarde. 

Jeruzalem was voor een tijd de stad van God geweest, maar er ging echt iets boven Jeruzalem. En dat 

was niet Rome. Dus mocht je Jeruzalem uitgezet worden en mocht de macht van Rome zich tegen je 

keren, herinner je dan, dat de grote gelovigen in de geschiedenis net als jij altijd vreemdelingen zijn 

geweest en gasten op aarde. En in de vriendendiensten die komen gaan we dat doen: we gaan zien 

hoe de grote gelovigen in de geschiedenis ons voorbeeld kunnen zijn, juist als vreemdeling op aarde. 

 

 Het bijzondere is dat, wanneer deze dominee deze brief vijf jaar later geschreven zou 

hebben, het een heel andere preek zou zijn. Want in het jaar 70 was er een opstand tegen Rome en 

werd Jeruzalem ingenomen door de Romeinen en de tempel verwoest. Met de grond gelijk gemaakt. 

Zoals ik zei: de slechtste tijd van alle tijden. Zou het toeval zijn dat de christelijke joden die toen 

moesten vluchten deze brief in hun rugzak hadden? Ze waren voorbereid door die dominee die ze 

eraan herinnerde: echte gelovigen zijn altijd vreemdelingen en gasten op aarde geweest. 
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[8] ‘Ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God er 

zich niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.’ 

 

 

 Als we in de komende vriendendiensten gaan kijken naar de voorbeelden van gelovigen van 

vroeger en hoe zij laten zien hoe het is om een vreemdeling op aarde te zijn, dan is het goed om 

vandaag wat meer te kijken naar de God in wie zij dan geloofden. Wat voor God is Hij, die God van 

ons? Ik schaam mij soms een beetje voor Hem. Als ik bij voorbeeld niet kan uitleggen waarom Hij 

niets doet aan de ziekte van een vriendin. Maar de dominee in Rome keert het precies om: onze God 

is de God die zich niet schaamt om de God van vreemdelingen en gasten op aarde te zijn, van de 

asielzoekers en de gastarbeiders hier, van de daklozen en de zwervers. [9] Wat is hier aan de hand? 

 

 Ik denk dat het verhelderend kan zijn wanneer ik je bij de hand neem voor een wandelingetje 

door de stad Rome, de stad van de mens. Het eerste wat je opvalt is de maat van de stad, de pure 

grootte: wat een monument voor de menselijke ontwikkeling, wat een tempel van techniek! (Begin 

nou niet over het feit dat het allemaal gebouwd is door slaven.) En kijk daar, het Colosseum! Wat een 

kathedraal voor menselijke heldendom en moed! (Oké, als je er verliest van de andere gladiatoren of 

van de wilde dieren ga je dood, maar je kunt nu eenmaal niet alles hebben.) Rome: hier zie je wie wij 

werkelijk zijn: godenzonen, meer dan dat: de goden zelf. (En vrouwen zijn er voor de seks en 

kinderen – tsja, kinderen. Eigenlijk overbodig. Abortus is een Romeinse uitvinding.) 

 

 In die stad is onze God een vreemde God. In Hebreeën 11 wordt verwezen naar het begin: 

‘Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus 

het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.’ Dat is een zinnetje waar heel veel in zit, dus ik haal er 

echt niet alles uit vandaag. Maar het zegt ook, dat wat je ziet niet het laatste woord heeft. In de stad 

van de mens gelden deze wetten: het recht van de sterkste; wie betaalt, bepaalt; het overleven van 

de handigste. Dat worden je goden als je alleen kijkt naar de onheilige drie-eenheid van wat je kunt 

zien: de macht, het geld en de corruptie.  

 

 Maar de God die onze God genoemd wil worden, is de eeuwen door heel anders geweest. Hij 

maakte de wereld en verbond zich ooit aan Abraham. Abraham wie? Abraham niemand. Een man, 

een vrouw, en geen kinderen – en dat was niet omdat ze ze niet wilden. En tegen hen zegt onze God: 

jullie, stel zwervers, Ik ben jullie God. Als door een wonder krijgt Abraham een kind en dat kind wordt 
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een volk en dat volk… eindigt als slaven in Egypte. Elke andere God zou ze hebben laten zitten. Onze 

God niet. ‘Jullie, stel slaven, Ik ben jullie God.’ En ze zwerven door de woestijn op zoek naar asiel in 

een beloofd land. En al die tijd schaamt God zich er niet voor hun God te worden genoemd. 

Integendeel.  

 

 Wat zegt dat over onze God? Zie je een beetje het patroon? Als je nu bij deze God komt en je 

zegt: mijn vriendin! Jonge moeder met kanker… waar bent U, God? Weet je, als je die vraag aan de 

afgod ‘geld’ stelt, geen antwoord. Of aan de afgod ‘macht’, stilte. Want jouw situatie interesseert ze 

niet, tenzij ze er wat aan kunnen verdienen. Maar onze God kan naar eer en geweten zeggen: Ik sta 

naast je. En wat er dan gaat gebeuren, dat is een tweede. Maar onze God heeft een track record 

waarmee Hij kan zeggen: Ik sta aan jouw kant. Een vreemde God. 

 

 En het meest vreemde van Hem: dat Hij het aan onze kant staan zo serieus nam, dat Hij zich 

niet allen niet schaamde om onze God genoemd te worden, maar echt waar onze broer wilde wezen. 

Onze Heer Jezus was een dubbel vreemde in ons midden. Zijn hemelse vaderland had Hij achter zich 

gelaten, maar wij in zijn nieuwe moederland, wij moesten Hem ook niet. Vraag van God aan jou en 

mij: waar was jij toen Ik gekruisigd werd? Antwoord: ik schaamde mij voor U… Wij schreven God af: 

een dakloze, een zwerver, een vreemde. En toch bleek Hij, zoals Hij was, het geheim van het goede 

leven te pakken te hebben. En hoe meer ik erover denk, hoe meer ik verlang naar dat geheim van 

Hem. 

 

 

[10] ‘Ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God er 

zich niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.’ 

 

 

 Weet je, een van de redenen om naar een preek te luisteren is dat je er leefregels in mee 

kunt krijgen. Wegwijzers. Maar vanmorgen wil ik je expliciet geen wegwijzers meegeven, maar 

verdwaaltips. Het is namelijk de bedoeling om je iets zichtbaarder te maken als vreemdeling. [11] Het 

is de bedoeling dat je een beetje wereldvreemd overkomt, dat wil zeggen: vreemd aan de wereld van 

macht, geld en corruptie. En daarmee juist kind aan huis in de wereld zoals ooit bedoeld en zoals ooit 

te realiseren. Ik geef je tien verdwaaltips. (En het zijn gewoon de Tien Geboden.) 

 

 1. Houd afstand van alle machten, die een slaaf van je maken. Ze beloven veel, maar ze 

kunnen je niet het echte goede leven geven. Blijf zoeken naar die vreemde God die zich niet schaamt 
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voor de slachtoffers en de verliezers. (Vereer geen andere goden.) 2. Pas die God niet aan, aan wat 

wij als mensen aantrekkelijk vinden, maar laat Hem jou vernieuwen naar zijn beeld. (Maak geen 

beeld van God.) 3. Vergeet niet hoe deze God heet, namelijk ‘jouw God.’ Hij schaamt zich niet voor 

jouw God genoemd te worden. Schaam je niet voor Hem. (Misbruik zijn naam niet.) 4. Er komt een 

tijd dat alles goed is: geen kanker meer, geen dakloosheid, niets wat je aan het huilen maakt. Koester 

de momenten waarop je samen uitkijkt naar die tijd. (Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag.) 

 

 5. Bevorder in je directe omgeving, je eigen familie, je eigen huis, de vrede van God. (Heb 

respect voor je vader en je moeder.) 6. Draag waar je kunt bij aan het leven van anderen. (Vermoord 

niemand.) 7. Oefen jezelf in liefde en trouw in je eigen relaties. (Ga niet vreemd.) 8. De enige manier 

om niet in de macht van geld te komen: geef het net zo hard weg als je het binnenkrijgt. (Steel niet.) 

9. Doe eens vreemd: roddel niet. 10. En elke keer dat je denkt dat iets van een ander mooier is dan 

wat jij hebt: kijk omhoog, dwaas. 

 

 

[12] ‘Ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God er 

zich niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.’ 

 

 

 Als je van buiten tegen de wereld aankijkt en het gevoel hebt dat er dingen niet kloppen, dat 

verkeerde mensen de macht hebben en dat jij soms zomaar in het verkeerde kamp zit, dat het niet 

klopt dat mensen zomaar sterven zonder dat iemand lijkt in te grijpen, kijk dan eens goed om je 

heen. Het kon wel eens zijn dat vlakbij je een vreemde God staat, die ook vindt dat het niet klopt. Als 

je wel eens van buiten tegen christenen aankijkt en geloven maar iets vreemds vindt, of ook als je 

zelf christen bent en geloven soms maar iets vreemds vindt, kijk dan nog eens of het vreemde niet 

hierin zit, dat ze hardnekkig blijven geloven in en zoeken naar een God die die dingen verandert. En 

als je een christen bent en ervan baalt dat die wereld je toch weer heeft opgeslokt, wat let je. 

Verdwaal er vrolijk op los. Er komt een dag dat je wakker wordt en kijk, de stad van God die boven 

alle steden gaat is tevoorschijn gekomen. God heeft zich niet voor jou geschaamd. 

 

 

 Amen. 
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1. Raakt het je dat God zich niet schaamt een God van zwervers te zijn? 

2. Wanneer verlang jij naar het verschijnen van die hemelse stad van God? 

3. Waaraan moet je kunnen zien dat iemand christen is? 


