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Rinze IJbema - Hebreeën 11, 7. 

 

 

 

 Ken je die ene cartoon over de ark ook? Het was een keer een niet zo interessant college en 

ik zat naast een vriend van wie ik de naam niet zal noemen. Hij liet me een tekeningetje zien: de ark, 

maar dan als een echte Titanic met de ene kant diep in het water, terwijl de  andere kant 

omhoogstak. Aan dek zag je Noach staan en in zijn tekstwolkje: ‘Sem, zet als de *** die olifant weer 

in het midden.’ Goed, de les was in een keer een stuk leuker geworden. 

 

 

 Vandaag gaat de preek over Noach en over de ark en over ‘God is trouw.’ Om met die trouw 

van God dan te beginnen: dat komt hier op neer, dat God zegt: ‘Beloofd is beloofd, bij Mij ben je 

veilig.’ De trouw van God heeft vast veel meer kanten, maar voor vandaag is dit de kern: ‘Beloofd is 

beloofd, bij Mij ben je veilig.’ Want, je kent het verhaal, de wereld was een onveilige plaats 

geworden, moord en doodslag en helemaal van God los. En die ene keer koos God ervoor om dan de 

wereld los te laten – maar nog niet helemaal. Want God is trouw. Dus licht hij Noach in en Noach 

bouwt een ark. Scheepje onder Jezus’ hoede. Beloofd is beloofd, bij God ben je veilig. 

 

 Als ik jou vijftig euro voorhoud, wat doe je dan? Dan pak je het aan. Als God jou zijn trouw 

beloofd, wat doe je dan? Dan vertrouw je Hem. Er staan in Hebreeën 11, 7 een paar woorden die 

duidelijk maken dat de reactie van Noach heel zorgvuldig aansloot bij de acties van God. God geeft 

Noach iets te kennen – en Noach doet iets met die kennis. ‘Noach, deze wereld zal in water 

ondergaan, maar met een schip kun je het redden.’ Hoe zou jij reageren? 

 

Nee, serieus, hoe zou jij reageren? Was het een droom of een nachtmerrie, dat je die stem 

hoorde? Maar dan kijk je om je heen en je ziet hoe verrot de wereld is en ook al zie je er nog niks 

van: je gaat bouwen. Je maakt de tekeningen, je doet de berekeningen, je verzamelt het materiaal, je 

tekent het grondplan uit en je legt de eerste balk. De reactie van Noach sluit zorgvuldig aan bij de 

acties van God. Als God jou zijn trouw belooft, wat doe je dan? Dan vertrouw je Hem. En Noach 

handelt vanuit dat vertrouwen. 

 

‘Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog 

voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark.’ 

 



y19 Hebreeën 11.3 
 

2 
 

 

En waarom? ‘Om daarmee zijn huisgenoten te redden.’ Hierbij wil ik iets zeggen over ‘wet’ en 

‘evangelie’, over moeten en mogen, over dwang en vrijheid. Ik denk dat voor veel gelovigen vandaag 

allerlei dingen die je doet voor God en die je doet uit geloof, dat die dingen als een verplichting 

voelen, als een last. Terwijl je ook wel weet dat het evangelie eigenlijk een bevrijding betekent. 

‘Beloofd is beloofd, bij Mij ben je veilig.’ Dat is toch pure genade? 

 

Ik denk dat de zonen van Noach ook wel eens gemopperd hebben, Sem, Cham en Jafeth. 

‘Echt pa, moeten we nu al weer naar de ark?’ Want Noach kon die balken nooit in zijn eentje slepen 

en optakelen. Dus moesten ze mee. Bouwen aan dat gestoorde project van hun gestoorde vader. 

Hun vrienden lachten hen er om uit en de ouders van hun vrienden mopperden dat hun huizen 

minder waard waren vanwege het uitzicht. Maar Noach vond nu eenmaal dat het moest. Dus was het 

een wet, een eis, een verplichting, een last. 

 

Hoe zal dat voor Noach zelf geweest zijn? Hij moest dus voor zijn gezin zorgen, zijn dagelijks 

werk, en dan in zijn vrije tijd voor de toekomst van zijn gezin zorgen, de bouw van een ark. Je zou 

denken: elke nieuwe hamerslag een nagel aan z’n doodskist. Maar dat was het natuurlijk niet. Die 

kist, dat was zijn reddingboot. Hoe is dat voor Noach geweest? ‘Beloofd is beloofd, bij Mij ben je 

veilig.’ Dat is puur genade. ‘Dus bouw een ark, een grote kist, een reddingsboot.’ Is dat dan geen 

genade? Je kunt zeggen: ‘Het zou pas genade zijn als God zelf Noach en de zijnen door de storm heen 

zou dragen.’ Maar ik denk dat de geschiedenis van Noach je laat zien dat het feit dat God je 

inschakelt dubbele genade is. Want je was onderdeel van het probleem. Nu mag je onderdeel van de 

oplossing zijn. 

 

‘Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog 

voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te 

redden.’ Is jouw huis een ark, waar je kinderen en de kring van mensen die God je toevertrouwt veilig 

zijn voor de toekomst? Jij, als vader, maar ook: jullie huis, straal je dat uit: ‘bij mij ben je veilig’? Dat 

lijkt mij de vraag om over door te praten vandaag. Bij God ben je veilig. Hoe krijgt die veiligheid vorm 

bij jou, voor de mensen om je heen? 
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‘Zo veroordeelde Noach de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het 

geloof.’ Nou, leg dat maar eens uit zonder kerkwoorden te gebruiken. Oké, hier komt ‘ie: ‘Door de 

ark te bouwen toonde Noach aan dat de rest van de wereld er naast zat en kon hij erop rekenen dat 

hij in het gelijk gesteld zou worden, in aansluiting bij zijn vertrouwen.’ Ik zeg niet dat deze zin veel 

gemakkelijker is, maar ik gebruik in elk geval geen kerkwoorden. Maar goed, even stap voor stap. 

 

‘Zo veroordeelde Noach de wereld.’ Dat klinkt wat arrogant over Noach en dat klinkt wat 

zielig voor de wereld. Het was natuurlijk andersom. De wereld was arrogant. Zoals de wereld zijn kan. 

Veel geschreeuw, veel geweld, vol spot voor wie niet meedoet. Of ook mateloos ongeïnteresseerd en 

alleen maar bezig met zichzelf. Zo kunnen mensen zijn en soms lijkt de hele schepping zo te zijn: het 

recht van de sterkste, de wetten van de jungle. En God is achter de horizon verdwenen. 

 

Maar Noach heeft Gods licht gezien en Noach maakte andere keuzes. Duurzame keuzes. 

Gericht op redding. Redding voor de mensen om hem heen, maar ook voor de dieren, de wereld om 

hem heen. En zo zei Noach nee. Door de ark te bouwen toonde Noach aan dat de rest van de wereld 

er naast zat. Denk daar eens aan als je te maken krijgt met de wetten van de jungle, bij jou in de 

kantoortuin of in je eigen huis. Denk dan aan Noach en de wet van de ark: bij God moet je zijn, bij 

Hem ben je veilig. 

 

‘Zo verwierf Noach de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof.’ Ofwel: zo kon Noach erop 

rekenen dat hij in het gelijk gesteld zou worden, in aansluiting bij zijn vertrouwen.’ God zegt: beloofd 

is beloofd, bij Mij ben je veilig. En jij stelt je vertrouwen op de Heer, je God. En je gaat bouwen aan 

die ark, rekenen, tekenen, slepen en bouwen. Kijk, zegt God bij zichzelf, daar is er weer een, een die 

het wel snapt. En de dag komt dat God het gaat rondbazuinen in de hele wereld: kijk, dat is er een, 

een die het wel gesnapt heeft. En gelijk had hij. Want Ik had het beloofd. 
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Beloofd is beloofd, bij Mij ben je veilig. Zegt God. Dat is zijn trouw. Ook voor jou. Maar welke 

opdracht heeft Hij voor jou? Wat is de ark die jij moet bouwen? God heeft beloofd dat de wereld niet 

nog eens in water zal vergaan. Elke regenboog mag jij lezen als zijn handtekening onder die belofte. 

Maar dat we als mensen deze wereld nog steeds naar de verdommenis helpen, dat is niet veranderd. 

God is trouw. Dat blijft. Maar wat is zijn opdracht voor jou? 

 

Het loont de moeite om niet zomaar in de wilde weg aan de slag te gaan. De aandacht die 

Noach had voor Gods boodschap en de zorgvuldigheid van zijn plannen: ik denk dat het de moeite 

loont, als jij een of twee keer per jaar eens rustig gaat zitten en nadenkt over God en zijn wereld en 

jouw plaats daarin. Als jij wel eens een carrièrebegeleider spreekt, dan vraagt die je ook: waar wil je 

zijn over vijf jaar? ‘In leven,’ denk ik dan altijd, het is al lang mooi als ik nog mag leven. Maar met God 

mag je wel wat hoger mikken. Kijk om je heen: wat heeft God in je leven gebracht en hoe ga jij 

daarvoor zorgen? Aandacht. 

 

Maar dan inderdaad: voor wie God je toevertrouwt en voor wat God je toevertrouwt. En dan 

allebei: dichtbij en veraf, klein en groot. Zie Noach. De kist die hij bouwde was een reddingsboot voor 

zijn gezin. Wat kan jij betekenen voor de kring van mensen om je heen? Je familie, je kerkkring, je 

vrienden? En dan mag je dat zien als hint van God: Ik denk dat jij voor haar daar wat kan betekenen… 

Maar dan ook in het groot. De dieren twee aan twee. Ik weet niet precies hoe de aarde in Gods 

nieuwe plannen eruit gaat zien. Ik weet wel dat de troep die wij er van maken niet is hoe het er uit 

gaat zien. De hele aarde is een ark, het schip dat ons in leven houdt. Bouw jij of breek jij af? 

 

En dan nog dit: lit de lju mar rabje. Laat de lui maar kletsen. God zegt tegen jou: bij mij ben je 

veilig. Jij hebt gezien wat er met kerst is gebeurd en op Golgotha, met Pasen en met Pinksteren, en jij 

snapt het. Bij God ben ik veilig. Een heleboel mensen snappen dat niet. Die moeten dus zichzelf 

beschermen. Met agressie en geweld. Met egoïsme en met geld. Die gaan jou echt niet snappen. 

Noachs bouw van de ark verwees naar de trouw van God. Laat waar jij in investeert in jouw leven 

datzelfde doen: dat het spreekt van jouw vertrouwen in de trouw van God. En God zegt: kijk, dat is er 

weer een, een die het snapt. En laat de lui maar kletsen. 
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Nog één ding. Dat God te vertrouwen is, betekent niet dat het niet kan stormen. Het kan wel 

stormen en tekeergaan als een beest – en daar is niets mooi aan, maar het punt is ook dan: bij God 

ben je veilig, beloofd is beloofd. Dat God te vertrouwen is, betekent niet dat jouw schip niet scheef 

kan gaan. Integendeel, soms sla je bijna om. Maar als dat zo is, kijk dan nog eens goed. Wie weet is 

het de Heer zelf die bij je aan boord stapt. 

 

 

Amen.  


