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Rinze IJbema - Hebreeën 12: 2 

 

 

 

[1] Zaterdagavond voor een week liep ik ergens door de stad. Het was een uur of half negen, zo 

tegen zonsondergang aan, maar er waren nog altijd veel mensen buiten. Opeens viel me op dat een 

heleboel mensen bleven staan, ik zag allemaal mensen hun mobieltjes pakken en elkaar mijn kant op 

wijzen. Dat was een vreemd moment. Het viel allemaal op z’n plek toen ik achter me keek. Een 

juweel van een regenboog, de complete 180 graden, tegen de donkere lucht in het Oosten. Zo mooi. 

En zo deelde ik met al die mensen een magisch moment. 

 

 De functie van de kerk is net zo iets. Of de functie van een kerkdienst. Dat je stilstaat en 

elkaar aanstoot en dat je tegen elkaar zegt: ‘Moet je daar toch eens kijken!’ Dat is ook een reden 

waarom de kerk goed voor je is, omdat het je zomaar kan gebeuren dat je het niet ziet. Dat je God 

niet ziet. Dat je de zin van geloven even kwijt bent. Dat je wel een heleboel donkere wolken ziet, 

maar dit even niet: een regenboog, de trouw van God en zijn liefde voor jou. Dan is het de taak van 

de kerk en ook de rol van een kerkdienst dat je wordt gepord: ‘Kijk omhoog! [2] De hemel is open.’ 

 

 En volgens de Bijbeltekst die we vanmorgen lezen, dat stukje uit de brief aan de Hebreeën, 

gaat het nog een stap verder. Het is niet alleen zo dat we in de kerk elkaar omhoog wijzen, naar God. 

Volgens de brief aan de Hebreeën zijn er daar bij God ook mensen, die elkaar wijzen op ons. Het 

leven is als een hardloopwedstrijd, een race. Soms lijkt het in die race alsof je in je eentje bent en 

helemaal alleen voortploetert door de modder. Maar in het echt staan er langs de kant van de weg 

alle gelovigen van vroeger om jou aan te moedigen. Dat mag een beetje een vreemd beeld zijn, het is 

wel waar en je mag er best even bij stilstaan. 

 

 De kerk is een eenheid, waar Adam en Abraham en Ruth en Maria net zo goed bij horen als jij 

en ik, de mensen die God vroeger heeft geroepen net zo goed als wie Hij vandaag roept. De functie 

van de kerk is dat die hele gemeenschap van vroeger en vandaag en morgen zich samen richt op God, 

om Hem te danken, om Hem te bidden, om Hem lief te hebben en te merken dat Hij ons liefheeft. Als 

je soms denkt dat je de race van je leven in je eentje moet lopen, laat je dan nu even aanporren: ‘Kijk 

omhoog!’ Want de hemel is open en je kunt zo naar God toegaan. 
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 Nu is de boodschap niet alleen ‘kijk omhoog.’ De boodschap van de Hebreeënbrief is 

concreter. [3] ‘Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons 

geloof.’ Dus kijk omhoog – [4] en focus op Jezus. En let dan op, allereerst, wat Hij in het verleden 

heeft gedaan en dan op de toekomst en dan op het heden. 

 

Het verleden: dat Hij de grondlegger is van ons geloof. Want of je nu kijkt naar wat je gelooft 

of dat je kijkt naar hoe je gelooft: Hij is de basis. We wisten allang dat God goed is. Adam wist dat, 

Abraham, Ruth en alle anderen. En soms wisten we het niet zeker, maar dan bleven we het geloven. 

God is goed. En we wisten dat de wereld, de schepping, mooi was bedoeld maar niet was gelukt. 

Iedereen kan dat zien. En we wisten dat wij, als mensen, met die mislukking te maken hebben. Het is 

tijdens onze wacht gebeurd. Maar wij geloven dat Jezus a. eens voor altijd bewijst dat God goed is; b. 

het kapot gaan van de schepping heeft gestopt en c. onze mislukking heeft hersteld. Hij is 

grondlegger. 

 

En Hij is de voltooier van ons geloof. Je mag dus ook vooruitkijken. En ook dan gaat het weer 

én om wat je gelooft én om hoe je gelooft. Het leven is een hardloopwedstrijd. Maar Hij heeft het 

pad gebaand en de race helemaal gelopen. Hij heeft de finish gehaald en als jij zijn voetstappen volgt, 

dan haal jij dat ook. En het mooie is dat Hij daarbij eigenlijk valsspeelt. Want eerlijk is eerlijk, het lukt 

ons niet zo om die race te lopen. Wij haken af, gaan in andere baan lopen, storten halverwege in. 

Wat doet Jezus dan? Denkt Hij: ze zoeken het maar uit, Ik ben binnen? Nee. Hij zegt: wij horen bij 

elkaar, jullie en ik. Ik neem de verantwoordelijkheid elke keer dat jullie onderuitgaan en ik geef jullie 

mijn overwinning. Dat heet genade en genade is een soort valsspelen van God, behalve dat God 

natuurlijk niet valsspeelt, want Hij heeft het recht te vergeven en te zegenen. 

 

En van Jezus geloven we ook: [5] ‘Hij hield stand en naam plaats aan de rechterzijde van de 

troon van God.’ Het gaat dus niet alleen over vroeger en over de toekomst. Dit gaat gewoon over 

vandaag. Jezus is koning. Hij is onze held. Hij heeft de dood verslagen en alle vijanden van God. Ik 

hoop dat jullie als vaders de helden van jullie zoontjes worden, van Matt en Sepp. Ik hoop dat ze 

trots op je zijn, ‘mijn vader is de beste.’ Ik hoop dat jullie als moeders het anker van jullie jongetjes 

worden, het levende bewijs dat er mensen zijn die van je houden, hoe dan ook. En ik hoop dat jullie, 

gaandeweg, aan Sepp en Matt en allemaal mee gaan geven: alles goed en wel, jongens, maar de 

echte held is onze Heer. Zijn liefde is sterker dan die van mij. Kijk omhoog. [6] Focus op Jezus. 

 

 



y19 Hebreeën 12.2 

3 
 

Kijk omhoog. Focus op Jezus. Maar dan kan er wel een vraag bovenkomen. Deze vraag: word 

je dan niet een beetje zweverig? Het klinkt vandaag heel aardig, maar hoe realistisch is dit 

morgenochtend, in de drukte van alles klaarkrijgen voor school en werk, tussen poepluiers en echte 

ellende? Dan kan Jezus honderd keer koning zijn, maar Hij is snel achter de wolken verdwenen en net 

als die regenboog niet langer te zien. Goed, die vragen zijn er. Maar daarvoor wil ik je wel wijzen op 

een stukje uit de Bijbeltekst dat ik tot nu toe heb overgeslagen. Dit stukje: [7] ‘Denkend aan de 

vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis.’ 

Wie? Jezus. [8] Dus: denk aan Golgotha. 

 

In één van de gesprekken die we hadden met Hossein vertelde hij: vinden jullie het erg dat ik 

eigenlijk een 90% gelovige ben? Wat hij daarmee bedoelde was dit: in de manier waarop je je geloof 

vormgeeft, in wat je wel doet en wat niet, zit ook een stuk cultuur en opvoeding. Er zijn dingen die 

Nederlandse christenen heel gewoon vinden, die een ander misschien niet vanzelfsprekend vindt. 

Concreet voorbeeld: moet een moslim die christen wordt of ook een Jood die christen wordt, moet 

die verplicht varkensvlees gaan eten? Het antwoord is dan: ja, dat moet, dat is verplicht, huppekee… 

Nee, natuurlijk niet. Vanaf het begin zijn we als kerk heel goed doorgehad dat je je achtergrond 

meeneemt als je in Christus gaat geloven. En de deuren van de kerk hebben altijd naar alle kanten 

opengestaan. Of dat zou in elk geval zo moeten zijn. 

 

Maar Hossein zette me wel aan het denken. Is het erg als ik niet 100% geloof zoals jij? Mag ik 

dan meedoen, ben ik dan welkom? [9] Laten we even eerlijk zijn: er zijn momenten dat de lading van 

mijn geloof op ik denk 10% zit. Dat zijn niet mijn mooiste momenten en ik ben er niet trots op. Maar 

het is wel zo en als je weet waar ik het over heb, dan weet je waar ik het over heb. Mag ik dan 

meedoen? Ben ik dan welkom? Of moet ik dan afscheid van jullie nemen, en van God? En neemt God 

dan afscheid van mij? Heeft God mij dan verlaten? 

 

Hossein, I’m mentioning what you said in one of the meetings we had. How you asked if it 

was okay if you were, if you will, a 90% believer. Because you would still be you, you wouldn’t 

become a typically Dutch christian overnight. You made me think, there, brother. I want you to know 

that there have been and probably will be moments when I feel more like a 10% christian. And I am 

quite sure I’m not the only one, here. The point is, for you as well as for me and for all of us: we 

should focus on Jesus, in everything. The first question is not: what can I do for Him? The first 

question is: what has He done for me? 
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[10] In de kerk word je uitgenodigd omhoog te kijken. Al die mensen om je heen herinneren je 

aan God, die goed is en die de weg weet met deze wereld van Hem, die door ons zo verrot is. En al 

die mensen om je heen wijzen je samen met de heiligen die ons zijn voorgegaan op koning Jezus. Kijk 

omhoog. Focus op Jezus. Maar dan wel de echte Jezus. Hij werd een mens, zoals wij. Zoals jij en ik. Hij 

kende God, beter dan jij en ik. Hij wist dat Hij alleen met God zijn taak kon overleven, de wedstrijd 

volhouden. Hij wist ook waar het heen moest gaan: vreugde, puur vreugde. Maar Hij wist ook waar 

het langs moest gaan: Golgotha. 

 

Hoe zal ik het zeggen? Zelfs het kruis op Golgotha, de grootste pijn, de grootste schande, de 

grootste eenzaamheid, je kunt er van alles van zeggen. Maar je kunt nooit zeggen dat het bewijst dat 

je God moet verlaten of dat God jou heeft verlaten. Jezus kwam er dichtbij. ‘Mijn God, waarom 

verlaat U mij?’ Drie uur lang hing die vraag in de lucht. Donker, geen regenboog te zien. Maar toen 

zei Jezus: ‘Het is voltooid’ en God zegt ja. Al staat mijn geloof op 10%, al wijst van alles in mijn leven 

erop dat ik er nog niet ben en dat de kans groot is dat ik de finish niet heelhuids ga halen – er is een 

God die ja zei tegen Jezus en dus ja zal zeggen tegen jou en mij. Ik mag alles loslaten en in zijn 

handen leggen, heel mijn leven, alle magische momenten en alle vervloekte momenten. In Jezus’ 

naam mag ik dat doen en mag jij dat doen en mogen wij onze kinderen leren dat dat kan. 

 

 

Er is nog één ding dat ik kwijt wil. Kijk omhoog, focus op Jezus, denk aan Golgotha. Allemaal 

dingen waarop jij je blik moet richten. Maar nu kijk ik naar jou en nu is mijn slotvraag: wat zien 

mensen dan als ze kijken naar jou? [11] Toen ik mensen hun mobieltjes op de regenboog zag richten 

en toen ik de verwondering zag in hun ogen en hoe ze elkaar blij aanstootten, ‘Kijk eens wat mooi!’, 

toen hoefde ik alleen maar om te kijken, omdat ik wist dat ik iets moois zou zien, een regenboog in al 

zijn glorie. Wat zie ik als ik kijk naar jou? Wat zie jij als jij kijkt naar mij? 

 

Eric en Annet en Mirna en Chiel, ik wens jullie toe dat die kleintjes van jullie als ze opgroeien 

echte helden in jullie mogen zien, levende bewijzen dat liefde bestaat. Hossein, I wish that people 

who see you, may see you as an example of someone who had to leave their homeland, but who 

managed to survive and to be succesfull in a whole new situation. But above all, I wish that people 

who see you, may see the reflection of Jesus Christ in your life. En voor jullie, Chiel en Mirna en 

Annet en Eric, dat jullie kinderen en wij allemaal de weerspiegeling van Jezus in jullie leven mogen 

zien. 
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[12] Ik geloof in een God die er plezier in had om een wereld te maken, deze wereld, puur 

goddelijk plezier. Hij jongleert met sterrenstelsels, Hij knikkert met planeten, weet nog hoe Hij 

speelde met dinosauriërs en geniet nog van het spel van walvissen. En Hij geniet van jou en mij. En 

meer dan dat: Hij heeft ons gemaakt om in zijn goddelijke plezier te delen. Hij weet net zo goed als jij 

dat het allemaal nog niet af is. De vraag is alleen: is dit je verlangen? En mag ik dat verlangen zien in 

je ogen, in je leven? Mag Hij dat zien? ‘Kijk eens wat mooi!’ 

 

 

Amen. 

  


