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Rinze IJbema - 1 Korintiërs 10, 31 - 11, 1 

 

 

 

[1] Het is bijna zover: zomervakantie. Zes hele weken vrijheid blijheid. Misschien ga je helemaal 

niet weg, misschien ben je al weer terug, maar het is wel een moment om even bij stil te staan. Wat 

ga je doen deze zomer? Voor de een is het simpel: geef me wind en zeilen, geef me zon en Noordzee, 

in een golf verdwijnen, waai ik naar een eiland. Voor een ander is het eerst kilometers fahnn fahn 

fahn auf der Autobahn. Maar wat de hele tijd door mijn hoofd speelde, wat ik je eigenlijk wil 

meegeven is in eerste instantie een regel uit een ander liedje, en het is geen Paulus en geen Mozes 

maar het is: doe alles wat je doet met hart en ziel. 

 

[2] Die regel komt uit een liedje over het leven van een artiest of eigenlijk over het leven van 

iedereen en het begint zo: je doet het één voor het geld, twee voor de show en drie voor het publiek, 

en dan: maar doe alles wat je doet met hart en ziel. Het is wel een eerlijk liedje, natuurlijk. Het gaat 

toch vaak eerst om het geld. Er moet wel brood op de plank komen, natuurlijk. En twee is de show. 

Wees eerlijk, bij heel veel van wat je doet houd je wel degelijk rekening met hoe je overkomt, je 

profiel zeg maar. Want drie is het publiek. Hoeveel volgers heb jij? Hoe meer publiek, hoe beter. Best 

wel eerlijk. Prima. Maar doe dan alsjeblieft wel alles wat je doet met hart en ziel. 

 

 Goed, het is geen christelijk liedje. Christelijk zou zijn, en dan gebruik ik wel weer Paulus’ 

woorden: [3] doe alles wat je doet tot eer van God. Wat me nu het mooist lijkt is als we die twee zo 

dicht mogelijk bij elkaar kunnen brengen. Doe alles wat je doet met hart en ziel – tot eer van God. 

Dus lezen we vanmorgen die woorden van Paulus, over alles doen tot eer van God, en we kijken waar 

we uitkomen. In de preek wil ik eerst twee basisregels halen uit wat Paulus hier schrijft. Daarna volgt 

een stukje theorie en tenslotte een stukje praktijk. Laten we eens kijken. 

 

 

[4] ‘Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.’ Alles? Ja, alles. Maar 

het begint met eten en drinken. Wat is er aan de hand met eten en drinken? Het probleem was dat in 

de stad Korinte en in de hele wereld van toen alles en iedereen altijd en overal met de goden te 

maken had. Je kunt je dat niet voorstellen, vandaag. Vandaag is godsdienst een privé hobby van een 

wat achterlijk deel van de bevolking. Je mag er thuis wat aan doen en, vooruit, achter de kerkdeuren, 

maar o wee als je in het openbaar iets gelovigs laat zien. Maar goed, in beide gevallen moet je als 

christen wel je weg vinden. Hoe ga je dat doen? 
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 ‘Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.’ Eigenlijk maakt het 

niet uit of je leeft in een wereld waar andere goden dan God worden gediend of dat je leeft in een 

wereld waar zogenaamd geen ruimte meer is voor God. In beide gevallen ben jij anders en dat zit 

hem erin dat jij alles wat je doet, doet tot eer van de levende God, de Ene. En ik wil graag dat je 

proeft hoe bevrijdend dat is. Jij hoeft niet, zoals de mensen in Paulus’ wereld, bij elke stap die je zet 

je af te vragen welke godheid je nu weer beledigt. Jij hoeft niet, zoals de mensen in onze wereld, je 

leven aan te passen aan de afgoden van vandaag, het geld, de show en het publiek. Jij bent een kind 

van God en jij bent vrij. 

 

 De mensen in Korinte waren net een stap te ver gegaan met die vrijheid. Toen ze Paulus 

hoorden vertellen over dat je vrij kunt zijn als een kind van God, toen was dit hun conclusie: dan mag 

dus alles. ‘Alles is toegestaan.’ Dat is niet zo, want alles wat je vrijheid bedreigt is verboden. Kom ik 

zo op terug. Mijn punt is nu, dat ik wil dat je ziet waarom ze deze vergissing konden maken. Kennelijk 

kan dat, dat je het evangelie van Jezus hoort en dat dan letterlijk de wereld voor je open gaat en dat 

je denkt: ik ben vrij! Alles mag! Ik ben niet geschapen als slaaf van anderen. Ik ben niet een willoos 

slachtoffer van het noodlot. Ik ben een kind van de Vader. Ik ben vrij! 

 

 Als het evangelie voor jou niet meer dat effect heeft, als jij het gevoel hebt dat God en de 

kerk en het geloof vooral een rem op je leven zetten, dan heb ik wel een goed idee voor je. Dat sluit 

aan bij wat Paulus zegt: ‘Er is toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik God 

maar voor mijn eten dank?’ God danken maakt vrij. Het is niet een of ander toeval dat voor je eten 

zorgt – of niet. Het is ook niet te danken aan jouw eigen harde zwoegen. Het is een cadeau van God, 

speciaal voor jou, omdat Hij vandaag jou wil laten merken dat Hij je Vader is. Dat is zó bevrijdend.  En 

je hoeft er alleen maar voor te danken. 

 

 Zo komen we op het spoor van de eerste basisregel: [5] heb de Heer je God lief, met heel je 

hart en heel je ziel en heel je verstand en al je kracht. Dat is het eerste en grote gebod. Doe alles wat 

je doet met hart en ziel tot eer van God. En dan ben je vrij. En die vrijheid van je kent maar één 

bedreiging, en dat is niet God zelf en dat is niet geloof of kerk. Maar dat is dat iets van wat je doet 

een afgod voor je wordt. Als dat gebeurt, moet je afstand houden. Want als iets een afgod voor je is, 

ben je niet meer vrij. Voor Paulus was dat een concreet risico, als je meedoet aan een offermaaltijd 

voor een afgod. Onder het motte: alles is toegestaan! Ja, maar jij gaat je niet laten opzuigen in het 

vereren van een afgod. 
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[6] En ergens werkt dat vandaag nog net zo. Als jij vandaag leeft voor het geld, dan ben je niet 

vrij, of als je leeft voor de show, voor hoe je overkomt, of als je leeft voor wat anderen van je denken. 

Allemaal bijzonder onvrij. Dus daarvan moet je afstand houden. Jij bent kind van God en slaaf van 

niets of niemand. Als kind van God ben je vrij, vrij om te genieten van wat Vader je geeft. Zoals een 

vakantie. Geniet ervan en dank je Heer ervoor. En laat het geen afgod worden. Dat je niet zonder zou 

kunnen. Serieus, als je niet een jaar vakantie zou kunnen overslaan heb je een probleem. Dan ben je 

echt niet vrij meer. Dan is zelfs iets moois als vakantie een afgod geworden. En dat wil je niet. Want 

jij bent van God en vrij van alle afgoden. 

 

 

 Als basisregel één is: heb de Heer je God lief met heel je hart en met heel je ziel, dan kun je 

vast invullen wat basisregel twee gaat wezen. [7] Heb je naaste lief als jezelf. En zo is het ook. In de 

woorden van Paulus: [8] ‘Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen 

voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered.’ In eerste instantie lijk je daarmee alle 

vrijheid die je net gekregen had weer in te leveren. Maar laten we eens kijken. 

 

 Om te beginnen: er is een politieke partij in Nederland, die vrijheid hoog in het vaandel heeft 

staan. Dat is de VVD, de volkspartij voor vrijheid en democratie. Maar zelfs voor deze liberalen zijn er 

grenzen aan de vrijheid, namelijk: als mijn vrijheid jouw vrijheid gaat belemmeren. Dan geldt deze 

basisregel: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. Nu weet je dat deze 

basisregel bij de Heer Jezus net even anders klinkt. ‘Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie 

behandelen.’ En daarmee gaat Jezus dus duidelijk een stap verder dan de VVD. Maar hoe kun je nu 

met hart en ziel in alles tot Gods eer leven, als je steeds in je vrijheid beperkt wordt door de mensen 

om je heen? 

 

 Het kernpunt lijkt me hier dat je geen struikelblok wilt zijn op de weg naar de redding van 

een ander. Je wilt geen struikelblok zijn op de weg van de redding van een ander. Integendeel. Je wilt 

een ander juist op die weg helpen. Het is goed om hier nog even in te zoomen op de concrete situatie 

die Paulus voor ogen heeft. Het gaat over het eten van vlees en in die wereld waarin godsdienst altijd 

en overal aanwezig is, kun je dan snel in de problemen komen. Paulus heeft al gezegd dat je geen 

vlees mag eten bij offerfeesten in de afgodentempels, omdat, basisregel één, je God wilt dienen en 

afstand houdt van afgoden maar hoever gaat die afstand? 

 

 Voor sommige christenen heel ver. Uit angst om besmet te raken met iets van afgoden, 

wilden ze ook niet eten van vlees van dieren, de eerst in de tempel aan afgoden waren gewijd en 
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vervolgens grotendeels op de markt werden verkocht. En nog weer verder: als ze ergens te gast 

waren, wilden ze ook niet eten van voedsel waarvan ze niet zeker wisten dat het niet op die manier 

was besmet. Voor de duidelijkheid: dat was niet het standpunt van Paulus. Paulus was vrij om God te 

danken voor alles wat hij van Hem kreeg. En met dat je als christen God ergens voor dankt, is het 

heilig. Dat is basisregel één. Gods zegen is nu eenmaal sterker dan de invloed van afgoden. Want God 

leeft en afgoden bestaan niet eens. Maar als jouw houding een belemmering wordt voor een ander 

om te geloven, treedt regel twee in werking: ik ga jouw redding niet tegenwerken. Integendeel. Ik 

werk eraan mee, aan jouw heil. 

 

[9] Ik wil graag dat je proeft hoeveel kracht er in dat standpunt zit. Het is geen subassertief 

voorrang geven aan de willekeurige grillen van iedereen om je heen. Het is de bewuste keus om me 

in jou te verplaatsen en mee te denken over wat jou verder helpt in jouw weg met de Heer. En als ik 

daarvoor op dit moment een stap terug moet doen, is dat geen enkel probleem. Wanneer jouw 

geloof kwetsbaar is, gun ik jou eerst een veilige ruimte, zodat je geloof kan gaan groeien. Maar als 

dat de bedoeling is, dat we elkaar helpen om gered te worden, dan laten we de kleine wereld van 

onze eigen belangen en onze eigen belangrijkheid en van wie is de baas achter ons. We mogen leven 

in de vrije blije wereld van God. Dat is het doel. Hoe helpen we elkaar daar dichterbij te komen - dat 

is je naaste liefhebben als jezelf in de praktijk. 

 

 

 Nu eerst nog een stukje theorie hierbij, en dan nog een stukje praktijk. Paulus zegt, haast 

tussen neus en lippen door: [10] ‘Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods 

gemeente.’ En als je bezig bent met die hoofdregel van geen aanstoot geven aan je naast, lees je er 

haast overheen. Maar stiekem zet Paulus hier de wereld op de kop. Één van de grote tegenstellingen 

in die wereld toen was de tegenstelling tussen Joden en anderen. En de echte God was de God van 

de Joden en de anderen waren heidenen die afgoden dienden. Nu wist iedere Jood dat God de God 

van alle mensen was en wilde zijn. Maar hoe zou dat gaan gebeuren?  

 

 Paulus zegt: o ja, dat is al gebeurd. Dat wil zeggen, Paulus heeft er wel degelijk aandacht aan 

besteed. Als je de eerste brief aan de Korintiërs leest vanaf het begin, dan neemt Paulus je stap voor 

stap mee. Hij begint met je aan te spreken als gemeente van God, geheiligd Christus Jezus. En dan 

dwingt Paulus je stil te staan bij Golgotha: daar moet iedereen z’n afgoden neerleggen, de Romein 

zijn wapens, de Griek zijn wijsheid, de Jood zijn afkomst. En iedereen moet Jezus Christus als God 

aanvaarden. En dan ben je geen heiden meer, al blijf je een Griek en ook ben je geen Jood meer, al 

blijf je een besneden. Dan ben je allemaal iets nieuws: de gemeente van God. 



y07 1 Korintiërs 10.2 

5 
 

 

 Ik weet niet hoe ver je weg gaat, deze zomer. Of je je onderdompelt in nieuwe culturen en je 

aanpast aan vreemde gewoonten. Ik weet wel dat het allemaal familie is. Of familie kan zijn, voor 

God. Allemaal broers en zussen, kinderen van één Vader. Ik heb de indruk dat de wereld van nu 

eerder de verschillen benadrukt en de risico’s van alles wat anders is en muren gaat bouwen. Dan is 

het des te belangrijker om je de basisregels van de Heer te blijven herinneren: heb God lief boven 

alles en je naaste als jezelf. Doe alles tot Gods eer en tot heil van de naaste. 

 

 

 En voor de praktijk: [11] ‘Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg.’ Veel mensen vinden 

Paulus hierin wat eigenwijs, als hij dit zegt. En hij zegt dit geregeld, dus we vinden hem regelmatig 

eigenwijs. Het lijkt me zinnig dat je wel eerlijk naar hem luistert. Allereerst, Paulus zegt: volg mij na, 

zoals ik Christus navolg. Je mag haasje over aan Paulus voorbijgaan, want het gaat erom dat je 

Christus navolgt. Maar er is nog iets. Kijk, Paulus had ons opnieuw een wetboek met 613 regels 

kunnen geven, net als Mozes. Dat doet Paulus niet. Hij herhaalt de samenvatting van Mozes die Jezus 

zelf heeft gegeven, van God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is alles. Paulus had ook 

een soort dynastie kunnen beginnen, een groepje van al of niet erfelijke insiders, die het voor het 

zeggen hebben. Dat doet Paulus niet. Paulus geeft iedereen in de gemeente de basisregels en maakt 

je vervolgens allemaal zijn navolgers, en zo navolgers van Christus. 

 

 Dus wil ik je deze heel praktische vraag stellen: in hoeverre ben jij navolgenswaard? Prima 

hoor, om Paulus op een afstandje te houden: wel een beetje eigenwijs. Maar wat houdt je precies 

tegen om het van jezelf te zeggen? ‘Volg mij na, zoals ik Christus navolg.’ God is één van ons 

geworden, omdat Hij ons hele leven heilig wil maken, heel en gaaf. Natuurlijk zijn er regels voor dat 

leven, maar je kunt nooit een heel leven beschrijven in een paar regels. Natuurlijk heb je advies van 

deskundigen nodig, maar hoe geef je advies voor een heel leven?  Door een voorbeeld te zijn. 

 

[12] Ik hoop dat je geniet deze zomer, van zon en zee en Autobahn. Maar of je nu vertrekt of 

thuiskomt of thuisblijft, of je wakker wordt of juist gaat rusten, of je eet en drink of wat je ook maar 

doet: doe het één voor de Heer, twee voor het heil (van je naaste) en drie? Drie voor het publiek – 

dat aan jouw voorbeeld te zien is hoe rijk het is om kind van God te zijn. En doe alles wat je doet met 

hart en ziel. 

 

 

 Amen.  


