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Rinze IJbema - Efeziërs 4, 16. 

 

 

 

[1] Tussen de bedrijven door probeer ik drie keer te preken over het basisvisiedocument van de 

Oosterkerk. In zo’n visie zet je op een rijtje wat je opvalt als je als kerk in de spiegel kijkt, en waar je 

van droomt dat een beetje anders wordt. Wij zijn een kerk van Christus hier. Hij is ons hoofd, wij zijn 

zijn lichaam. Wat valt er op aan dit lichaam van Christus? Wat we mooi vinden en wat we ook graag 

willen zien, is dat we een echte kerk van echte mensen zijn, dat we elkaar ontmoeten en steunen en 

aandacht geven in een structuur van kringen en dat we iets betekenen in de wijken waar we leven, 

onder de noemer van ‘Oosterpark’. Drie trefwoorden, mensen, kringen, ‘Oosterpark.’ Vandaag het 

tweede trefwoord, kringen. 

 

 

 De invalshoek voor deze preek is Efeziërs 4, 16. Dus daar wil ik graag beginnen. Als ik 

samenvat wat God daar zegt, dan gaat het hierom: om liefde aan het werk, om praktische liefde. [2] 

Hoe merk jij dat de liefde van God in jouw leven aan het werk is? Om jou nu even naar deze tekst toe 

te hengelen, wil ik graag dat je even nadenkt over die vraag. Dus ik stel die vraag en dan houd ik even 

een tijdje mijn mond. En de vraag is gewoon: waar merk jij dat de liefde van God in jouw leven aan 

het werk is? Wil je daar even over na denken? […] 

 

 Het is geen strikvraag, dus elk antwoord is goed. Ik vul er maar een antwoord in, misschien 

dat van jou wel. Ik merk dat Gods liefde in mijn leven aan het werk is … toen ik naar Opwekking ging 

of de jongerendag. Of: toen zijn aanwezigheid in de natuur mij overweldigde. Of: toen ik op zoek was 

en God mij zomaar confronteerde met die en die Bijbeltekst. Of: dat Gods liefde in mijn leven aan het 

werk is, merk ik aan goede en lieve mensen om mij heen. Of: dat Gods liefde in mijn leven aan het 

werk is, merk ik… niet… Dat kan ook. Het is niet mooi, maar het kan wel. Dat je niets merkt van Gods 

liefde. 

 

 

 Als ik God was, zou ik het best moeilijk vinden om mensen met mijn liefde te bereiken. En 

één van de redenen waarom het moeilijk kan zijn voor God om tot mensen door te dringen, is dat we 

in een bubbel leven. [3] Ken je dat, de bubbel? Het idee komt van internet, van zoekmachines, van 

zogenaamd intelligente zoekmachines. Bij Google en bij Facebook houden ze automatisch precies bij 

wat jij bekijkt op internet. En vervolgens passen ze hun aanbod van informatie en reclame keurig aan 
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op jouw surfgedrag. Soms vraag ik me wel af, hoor, of het wel werkt. Ik heb een nieuwsapp die mij 

hardnekkig blijft informeren over de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van het golfen. Het 

interesseert me geen fluit, ik klik er nooit op, dus waar het vandaan komt? Geen idee. Misschien 

omdat ik wel eens op een Volvo-website kijk, dat je dan automatisch gezien wordt als een potentiële 

golfspeler. 

 

 Het probleem van de bubbel is natuurlijk, dat je in een isolement komt. Het internet zelf 

maakt je wereld niet groter, maar kleiner. En je merkt het niet, want je weet niet wat je mist, maar je 

wilt het ook niet merken. Een kleine wereld is een veilige wereld. Een kleine wereld is een 

overzichtelijke wereld. Je contacten, je vrienden, zijn mensen met dezelfde interesses als jij. In jullie 

bubbel vinden jullie dezelfde dingen leuk, jullie volgen nieuws uit categorieën die in jullie 

wereldbeeld passen en negeren de rest. En dan ben je dom bezig. En daarbij: voor je het weet, maak 

je het God knap lastig om jou te bereiken met zijn liefde… toch? 

 

[4] De grap is dat God de kerk heeft bedoeld als de grote anti-bubbel. Dat is belangrijk, om dat 

hardop tegen elkaar te zeggen. God heeft de kerk bedoeld, om alle mogelijke bubbels door te 

prikken. Als dat zo is, en dat is zo, terwijl tegelijk in de praktijk de kerk ook een soort van bubbel 

geworden is, dan is er onderweg iets heel erg misgegaan. De kerk kan inderdaad voelen als een 

bubbel. Een plek waar je jouw soort mensen ontmoet, met dezelfde interesses als jij, uit dezelfde 

achtergrond als jij, met dezelfde dromen als jij. En wie weet, misschien is dat voor jou wel net een 

reden waarom je niet zo blij wordt van de kerk. Altijd dezelfde mensen met altijd dezelfde verhalen 

in altijd hetzelfde kleine wereldje. Als de kerk bedoeld is om bubbels door te prikken, wat is er dan 

misgegaan? 

 

 Laat me je even meenemen naar hoe het begon. Ik neem je mee naar het Romeinse Rijk in de 

tijd van Jezus en Paulus. Die wereld, dat was pas een bubbelmaatschappij. Serieus, dat kun je je niet 

voorstellen. Bij voorbeeld: je had Romeinse burgers met burgerrechten en je had niet-burgers, 

zonder rechten. Twee gescheiden werelden. Bij voorbeeld: je had vrije mensen en je had niet-vrije 

mensen, slaven. Opnieuw twee gescheiden werelden. Bij voorbeeld: je had Joden en je had niet-

Joden. Gescheiden werelden. De enige die de boel een beetje bij elkaar hield was de keizer in Rome. 

Maar eigenlijk bevestigde dat de bubbels alleen maar: iedereen mag in z’n eigen hoekje leven, zolang 

je maar de keizer respecteert. 

 

 Toen kwam Jezus die zei dat de God van de Joden de God van alle mensen is. En toen kwam 

Paulus die zei dat Jezus de Heer van alle mensen is. En dat was een bom onder alle bubbels. Dat was 
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een revolutie. Vooral toen Paulus ging vertellen wat de consequenties waren. Ik merk nog regelmatig 

dat Paulus bij christenen vandaag zomaar een slechte naam heeft: arrogant, eigenwijs, conservatief. 

Dan wil ik je toch uitdagen om uit die bubbel te komen. Paulus heeft de erfenis van Jezus uitgepakt. 

En wat tevoorschijn kwam, was iets wat nog nooit iemand had verzonnen: er is één God voor alle 

mensen en die ene God maakt een eind aan alle scheidingen die wij hadden aangebracht. Via Jezus 

kun jij bij die God horen - en hoor je bij Hem, dan hoor je bij elkaar: nieuwe mensen in een nieuwe 

mensheid. En die mensheid, dat zijn wij… 

 

 

 Oké, en nu nog een keer Efeziërs 4, 16: [5] ‘Vanuit dat hoofd [Christus] krijgt het lichaam 

samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel 

draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.’ Het 

gaat om Gods liefde aan het werk, Gods liefde in de praktijk. Die liefde gaat aan het werk vanuit het 

hoofd van het lichaam, vanuit Christus. Een christen leeft niet langer in een bubbel; Jezus breekt juist 

elke bubbel open. Als je Christus buitensluit, maak je je wereld meteen een heel stuk kleiner. Als 

Christus in jouw leven binnenkomt, ontstaat er een wereld aan mogelijkheden. 

 

 ‘Vanuit het hoofd krijgt het lichaam samenhang.’ Als die losse mensen, al die losse stukjes in 

hun eigen bubbel, worden los geplukt uit hun eigen kleine wereldje en als een soort hemelse Tetris 

met elkaar verbonden. Dat is de kerk. Hier knielen slaven naast vrije mensen om hun schuld te 

belijden en genade te ontvangen. Wacht even, zeg jij, er zijn godlof geen slaven meer. Inderdaad, 

maar weet je hoe dat gekomen is? Omdat die arrogante eigenwijze maar totaal niet conservatieve 

Paulus opeens de consequenties gezien had van het feit dat de ene God de God van alle mensen is en 

alle maar dan ook alle mensen allereerst mens voor Hem zijn, in wie hun leven Hij zijn liefde wil laten 

werken en het heeft ons 1800 jaar te lang gekost, maar nu snappen we het, dat 1. ook slaven mensen 

van God zijn en 2. wij allemaal ten diepste broers en zussen zijn en dus per definitie niet elkaars 

eigendom. Christus is ons hoofd, de bom onder alle bubbels. ‘Ieder deel draagt naar vermogen bij tot 

de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.’ 

 

 En hier vind ik dat kringen in de kerk hun plek hebben. Als je vind dat mensen in de kerk wel 

erg veel op elkaar lijken, dan heb je natuurlijk gelijk en geloof me, over honderd jaar kijken we naar 

foto’s van de kerk van nu en zeggen we tegen elkaar wat belachelijk het is dat de kerk zo eenzijdig 

was samengesteld. En toch heeft een kring in de kerk het in zich om jou uit je bubbel te halen. Hier 

zijn mensen, die geen familie zijn van huis uit, die je niet via je werk of studie of sport kent, maar die 

één of andere Jezus van Nazareth naast je op de bank heeft gezet. En je kijkt elkaar aan en je denkt: 
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wat moet ik met jou? En diezelfde Jezus zegt: Ik ben het die jullie aan elkaar geeft als broers en 

zussen. Als jullie naar Mij luisteren en naar elkaar en als jullie voor elkaar bidden en danken, dan is 

daar mijn liefde aan het werk. Waar merk jij dat de liefde van God in jouw leven aan het werk is? Joh, 

overal en nergens. En ook in de kring. 

 

 Of is dat te hoog gegrepen? Weet je, iemand gaf me een keer een tip voor een goed boekje 

over huwelijk en echtscheiding. Het is een boekje van een niet-christelijke auteur, Riekje Boswijk-

Hummel. [6] Het heet ‘Revolutie binnen de relatie.’ De boodschap is: er kan een moment komen dat 

je huwelijk toe is aan een revolutie. Wat je ook in elkaar gezien hebt, het is er niet meer en de 

aansluiting is verdwenen. De simpele oplossing is dan dat je het bij een ander zoekt, wat je allemaal 

mist. Nou ja, simpel, het levert een hoop gedonder op, maar in het begin gaat het in elk geval bijna 

vanzelf. Dat is overspel en dat is, zeg maar, de revolutie buiten de relatie. Maar nu is de boodschap 

van dit boekje, dat het voor jou en je partner en jullie leven de bedoeling is dat je de revolutie binnen 

je relatie laat gebeuren. Enorm veel moeilijker, maar, zegt die Riekje Boswijk, dit is waar jij als mens 

en jullie als stel voor bedoeld zijn. Zo kunnen jullie werkelijk groeien. 

 

 Ik word altijd zo blij als niet-christenen precies een christelijke boodschap brengen. Zie je wel, 

denk ik dan, het is geen ouderwetse kleindenkende onzin. Het is gewoon waar. En wat zij zegt over 

een huwelijk pas ik toe op de kring. [7] En ik wil graag dat je de deur openhoudt voor God, dat Hij 

precies door die mensen om je heen met zijn liefde in jouw leven aan het werk wil. Begrijp me goed, 

dit is geen idealistische flauwekul. Juist niet. Ik denk dat we vandaag te gemakkelijk een kerk zoeken 

of een kring van christenen om ons heen, waar we ons helemaal thuis voelen. De VBG voor 

opgewekte christenen, de Nieuwe Kerk voor klassieke christenen, de Oosterkerk voor jonge 

christenen… Geloof me, over honderd jaar kijken we terug en we denken: dat was stom… Want de 

echte kerk van Christus, dus de ware kerk, bestaat uit die broers en zussen naast wie het hoofd van 

de kerk, Christus, jou in de bank zet. 

 

 Moet je horen, ik ga niet doen alsof ik alles zeg wat er over kringen en kerken en omgaan met 

elkaar te zeggen is. Maar ik wil dat je dit ene snapt: als jij je afvraagt waar de liefde van de Heer in 

jouw leven aan het werk gaat, en misschien zie je het wel niet in de praktijk, ga dan eens naar een 

kringavond en leg het ze voor: ik zie niet altijd dat God in mijn leven is, willen jullie voor me bidden? 

En dat gebed is de verhoring van zichzelf. [8] Gods liefde aan het werk in de kring. En nog een keer, 

als je bij elkaar bent en je ergert je aan broeder die en die die weer dezelfde plaat afdraait, begrijp 

dan dat de Heer van de kerk je een hele mooie gelegenheid geeft om te groeien, te groeien in de 

liefde die zijn liefde is. Welkom in de kring om de Messias. 
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 Ik sluit af, nog kort twee dingen. Vandaag wordt Gerrit Urban bevestigd als diaken. Hij wordt 

ook genoemd in Efeziërs 4, 16: [9] ‘Vanuit het hoofd [Christus] krijgt het lichaam samenhang, en 

wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden.’ Daar heb je hem, de diaken, 

een gewrichtsband. Als jij als gemeentelid in een situatie zit die jouw groei als onderdeel van 

Christus’ lichaam belemmert, dan letten de diakenen erop dat jij je lasten niet in je eentje hoeft te 

dragen. Zoals de ouderlingen dat in de gaten houden als het om geloofsvragen gaat, met de 

pastorale bezoekers, met de kringcoördinatoren en de leden van je kring. 

 

 Goed, hier zit een flinke dosis idealisme in, maar het is geen flauwekul. Juist niet. Wij zijn de 

kerk waar je 490 keer overnieuw mag beginnen – kennelijk vermoedde onze Heer al wel dat Hij 

zoveel geduld moest hebben. Maar geduld is opnieuw een vorm van zijn liefde in de praktijk en 

opnieuw een kans voor ons om ons in zijn liefde te oefenen. Daarom is het mooi om vandaag het 

avondmaal te vieren. Welkom in de kring om de Messias. Hier voedt Hij zijn lichaam met zijn eigen 

lichaam. Hier zijn wij één. Niet omdat wij in dezelfde bubbel zitten of omdat het ermee begint dat wij 

het zo goed met elkaar kunnen vinden. Hier zijn wij één, omdat Hij tegen ieder van ons zegt: Ik houd 

zo ongelooflijk veel van je. En ik kijk naar jou en jij kijkt naar mij en we weten: hier is Gods liefde aan 

het werk. Echt waar. 

 

 

 Ik sluit nu echt af met Paulus, Efeziërs 4. 

 ‘Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past 

bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag 

elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren 

die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één 

Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. … 

Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door 

alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo 

zichzelf opbouwt door de liefde.’ 

 

 

 

 Dit geloof ik. Amen. 
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1. Waar merk jij dat de liefde van God in jouw leven aan het werk is? 

2. Hoe laat je Gods liefde werken in je kring? 

3. Vraag je (of: een) diaken hoe je hem kunt helpen. 

 


