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Rinze lJbema - 2 Timotels 1, 14

[1] ‘Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.’

Kracht en genade.

Ik had twee week terug een gesprekje met Nynke hier over deze belijdenisdienst. Ik zei dat ik
ze het liefst een onvergetelijke preek wilde meegeven, die ze zich over tien of twintig jaar nog
herinneren. ‘Doe je best!’ zei Nynke. ‘Maar ik denk niet dat het je gaat lukken. De meeste preken ben
ik zo weer vergeten.” Het klonk me een beetje ontnuchterend in de oren, maar ze heeft gelijk,
natuurlijk, de meeste preken die ik gehoord heb ben ik ook weer glad vergeten. Zo gaat dat. Maar
het idee, dat ik vandaag je eigenlijk iets wil meegeven, waar je juist over tien of twintig jaar wat aan

hebt, dat liet me niet los.

[2] Ik heb deze jonge mensen hier gevraagd om zichzelf een brief te schrijven, maar dan tien jaar
de toekomst in. Vandaag doe je belijdenis. Wat wil je vandaag meegeven of vertellen of misschien
wel vragen aan de persoon die jezelf bent over tien jaar? Die brief, hebben we ook afgesproken, is
allereerst voor jezelf, is persoonlijk. Maar ik maak er wel hier en daar gebruik van. In die zin hebben
alle zeven hier meegeholpen aan de preek. Zoals ze trouwens ook alle zeven ieder op z’'n eigen

manier bijdragen aan deze kerkdienst.

Maar goed, hier is mijn preek, mijn verhaal dat ik je mee wil geven voor vandaag en morgen
en over tien jaar. En het gaat over kracht [3] en het gaat over genade. Maar het is niet mijn brief, het
is een brief van God. Want wat ik je meegeef haal ik uit 2 Timoteds, 1: 14: ‘Bewaar door de heilige
Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.” En ik haal het niet uit een losse tekst,
maar uit dat bijbelgedeelte dat we lazen, van 2 TimoteUs 1: 1-14, en uit die hele brief aan Timoteds,

en uit het hele evangelie, die brief van God aan ons, vandaag en morgen en over tien jaar.

Kracht.
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Stel je voor dat je Timotels bent. Dat is denk ik niet zo moeilijk als het lijkt. Timotels was een
jonge vent, had van huis uit een en ander meegekregen over God en toen hij het evangelie van de
Heer Jezus hoorde, had het hem overtuigd. Dus nu was hij jong en christen en hij was dat in een
wereld die bepaald niet christelijk was. Integendeel. En volgens mij is dat een punt waarop we ons
allemaal kunnen voorstellen dat we Timoteds zijn. Ik wel in elk geval, of ik nou jong ben of niet. En
net als hij kan ik wel wat bemoediging gebruiken en wat kracht. En dat is wat Timoteds krijgt, van

Paulus.

Van wie? Van Paulus. Wie is die Paulus dan, is dat zo’n held soms? Ik zag van de week dat een
of andere zender de Terminator films weer uitzendt. (Sorry, Bas, in deze preek geen verwijzing naar
Lord of the Rings, maar naar de Terminator films.) Dat zijn die films over een menselijke robot die
vanuit de toekomst naar het heden wordt gestuurd, om die toekomst te beinvloeden vanuit het
heden. Hoofdrol: Arnold Schwarzenegger. Beroep: held. Zo niet Paulus. De kracht waar Paulus het
over heeft is geen kracht van ‘kijk mij nou’. Of Paulus zegt wel ‘kijk mij nou’, maar dan in de zin van
‘kijk mij nou machteloos zijn’, want de kracht die hij doorgeeft is iets wat hij op zijn beurt ook
gekregen heeft. Luister maar: [4] ‘Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam
je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden van het evangelie, met

de kracht die God je geeft.’

En waar haalt Paulus dan zijn kracht vandaan? En waar haal ik mijn kracht vandaan? Hieruit:
[5] ‘Onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven
heeft doen oplichten door het evangelie.” De grootste tegenkracht die je kunt bedenken is de dood.
Daar kan niemand tegen op. Behalve Christus - zegt het evangelie. Als dat waar is, en ik geloof dat
het waar is, dan moet Hij een kracht hebben die onuitputtelijk is. Hoe krijg ik toegang tot die kracht?

Waar kan ik contact krijgen met die energie?

Timotels had op een bijzondere manier contact gemaakt met de kracht van Jezus, toen
Paulus hem z’'n handen had opgelegd en gezegend. Dit zegt Paulus: [6] ‘Ik spoor je aan het vuur
brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde.’ Ik moet je eerlijk
zeggen, zo’n tekst geeft mij de neiging om jullie één voor één van harte te omarmen, om je te laten
merken hoe dichtbij God wil komen om je te bemoedigen. Wees gerust, hoor, ik zal het niet doen.
We gaan jullie straks wel Gods zegen toewensen en we geven jullie een hartelijke handdruk. Als je

maar doorhebt dat het die kracht van Jezus is, die je hier van alle kanten bemoedigt.
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Ik geloof trouwens wel dat de gave van God die Timotels kreeg iets bijzonders was, iets
alleen voor hem. Ik denk dat het een gave van inzicht is geweest en ik denk leiderschapskwaliteiten.
Maar die heel concrete vormen van Gods gaven aan unieke mensen, hebben gemeenschappelijk dat
ze bij God vandaan komen. Zoals Paulus zegt: [7] ‘God heeft ons (ons, allemaal) gegeven niet een
geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.’ Jij staat hier straks om
te bevestigen wat allang een realiteit is geworden: dat jij bij God hoort en bij Jezus Christus. Zoals

Gerrit het me zei: je wilt niet toeschouwer zijn, maar je wilt een plek in zijn team.

En elke keer als je je biddend voor Hem stelt, geeft Hij je kracht. Elke keer dat je je openstelt
voor zijn nieuws, het evangelie, geeft Hij je kracht. Elke keer dat je met andere volgelingen van Hem
op zoek gaat naar Hem, geeft Hij je kracht. Die kracht vult je hart, je gedachten, je leven. In Paulus’
woorden: [8] ‘Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.” Dat

goede, dat is die kracht van nieuw leven die uitgaat van Hem.

Maar nu is er wel iets bijzonders aan de hand. lets wat wij die tien of twintig of misschien wel
zestig jaar verder zijn, jullie vandaag graag mee willen geven. En eigenlijk zijn wij dan een soort van
de stem vanuit de toekomst voor jullie vandaag. Wat wij, die het geloof hebben bewaard, hebben
ontdekt is dit: dat het genade is. [9] De kracht van ons leven komt niet uit onszelf. De kracht om te
overleven komt niet uit onszelf. Het is genade. Maar eigenlijk vertellen we jullie dan niets nieuws.
Dat Marian heeft gekozen voor het lied Amazing grace, betekent dat zij ervaring heeft met genade.
De kracht van ons leven komt niet uit onszelf. Ik laat graag aan Hans over om straks te vertellen wat
hij wil vertellen, maar ik weet dat hij het weet. De kracht van ons leven komt niet uit onszelf. Het is

genade.

Genade.

[10] Alsik vandaag een brief aan mijzelf van tien jaar geleden zou sturen, dan zou ik het kort
houden. Soms is één woord genoeg. Genade. Ik zou mezelf, tien of twintig jaar geleden, hebben
willen meegeven, hoe diep de zonde zit. De zonde, dat je dingen gewoon fout doet, soms, echt waar.
En net zo goed of nog wel meer, de zonde, dat je te kort gaat schieten. En dus? En dus: genade. En ik
zou mezelf, van tien of twintig jaar geleden, hebben willen meegeven, hoe veel je los moet laten. Het
is goed voor een mens om plannen te maken en het is nog beter voor een mens om dromen te

hebben. Maar je bent mens en geen God. Er gaan dingen anders zijn dan je had gedacht. En soms
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moet je vechten en soms moet je loslaten. En als je los moet laten en als je leeg wordt gemaakt,

ontdek je iets wat echt is en wat echt belangrijk is. Genade.

In één van die brieven aan je toekomstige zelf wordt gespeeld met de Engelse vertaling van
‘belijdenis doen’. In het Engels is dat [11] ‘to be confirmed,” en de grap is dat ‘bevestigd worden’
passief is en ‘belijdenis doen’ actief. Ik zou ze maar dichtbij elkaar houden, die actieve kant en die
passieve kant. Vandaag zeg je ‘ja’ en je zegt het vol kracht en dat doe je terecht. Actief ga jij het
goede dat jou is toevertrouwd bewaren. Maar dan ga je op weg en ontdek je steeds weer: het is de
Heer die mij moet bevestigen, ik moet bevestigd worden. Het goede is iets wat mij is toevertrouwd,
cadeautje van God, en het bewaren lukt me alleen door de heilige Geest, cadeau in het kwadraat.
Wat Paulus zelf ook letterlijk over zichzelf zegt: [12] ‘Ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en
ben er van overtuigd dat hij bij machte is wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag

aanbreekt.” Wie bewaart nou wat? Jij bewaart. Door God. Genade.

[13] Hoe gaat je leven zijn over tien jaar, of over twintig, of over zestig? Ik hoop van harte dat je
gelukkig bent met wie je krijgt van God. Mooi hoor, om te lezen hoe jullie blij zijn met wie je nu gaat
of uitkijken naar iemand om je leven mee te delen. En mooi om te zien hoe je leven in een fase zit
van belangrijke keuzes. En dan niet alleen over wie de partner van je leven wordt, maar ook over je
opleiding en je werk en je inzet in de kerk. Ik hoop van harte dat je gelukkig wordt met wie en met

wat je krijgt van God.

Maar daarachter hoop ik dat je gelukkig wordt met God. Je kunt duizend en één dromen
hebben en wensen en verwachtingen. Net zo goed als je duizend en één angsten kunt hebben en
onzekerheden en soms wanhoop. Vandaag zet je in alles één ding centraal, of eigenlijk één iemand.
God. En terecht. Hij heeft vanuit zijn hemel een echte held gestuurd, onze redder koning Jezus. Dat
heeft Hij niet gedaan om in het verleden of in het heden de toekomst te herschrijven. Het is
omgekeerd: God heeft een visie op geluk en een passie voor mensen en om die droom van Hem over

onze toekomst werkelijk te maken, is Jezus verschenen, tweeduizend jaar geleden.

Jezus kwam, Hij zag en Hij stierf. Daar eindigde het niet mee, want Hij overwon de dood.
Maar Hij heeft ons wel geleerd dat je niet om lijden heen kunt. En dus is het diepste dat ik hoop,
achter dat je gelukkig wordt met wie en wat je krijgt van God, achter dat je gelukkig wordt met God,
daarachter hoop ik dat je met al je kracht bent, leeft, met God. En dat je dat geluk aan Hem overlaat.

Want geluk is genade en genade is geluk. ‘Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede
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dat je is toevertrouwd.’ De Geest van God, God zelf woont in je. Jij bent een huis van Hem, zijn

tempel. In jou is zijn kracht, zijn liefde.

Amen.



