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Rinze IJbema - Matteüs 27: 51-53. 

 

 

 Matteüs is de man van het drama, onder de vier evangelisten. Als je ze op een rijtje zet, dan 

is Marcus kort maar krachtig, met een hoog tempo langs de hoogtepunten van Jezus’ leven. Lucas is 

de nauwkeurige, wetenschapper van huis uit, alert op de details en dat alles klopt. Johannes is 

Johannes. En Matteüs is de meest dramatische, die graag laat zien hoe spectaculair het allemaal is. 

En dat lijkt ook zo op Goede Vrijdag. Alsof wat daar gebeurt nog niet groot genoeg is, voegt Matteüs 

als enige ook nog een opmerking over opengescheurde graven en levende doden toe. Wat is hier aan 

de hand? Wat voegt dit toe aan Goede Vrijdag? 

 

 Allereerst: voor iemand die normaal graag laat zien hoe bijzonder het is wat hij vertelt, is 

Matteüs hier eigenlijk heel terughoudend. ‘De graven werden geopend en de lichamen van veel 

gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen 

de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen.’ Matteüs geeft door: er 

is een substantieel aantal mensen in Jeruzalem, die met Pasen een aantal van de al overleden 

volgelingen van Christus weer levend heeft gezien. Zij waren weer levend geworden op het moment 

dat Jezus stierf en de aarde beefde. Maar zelfs zo’n nuchtere beschrijving kan er niets aan doen: wat 

Matteüs hier vertelt is onmogelijk. 

 

 

 Laten we daar dan mee beginnen, met op een rijtje zetten waarom dit verhaal onmogelijk is. 

Het is allereerst natuurlijk fysiek onmogelijk. Maar het is ook onmogelijk binnen het kader van het 

Oude Testament. En het is ook nog een keer onmogelijk in het kader van het Nieuwe Testament. 

Eerst fysiek: daar hoef ik natuurlijk niks over te zeggen, dat dode lichamen in plaats van verder te 

verteren weer in beweging komen - onmogelijk. Waar ik je op wijs is dat Matteüs net als alle mensen 

van toen dat ook wist. Het is niet zo dat mensen toen dachten dat doden soms weer tot leven 

kwamen. Sterker nog: de meeste mensen zagen een lichaam eigenlijk als een soort gevangenis voor 

je echte ik, je ziel. Dat lichaam moet je kwijt, de dood is een bevrijding.  

 

Maar ook de mensen die geloofden dat God sterker is dan de dood en dat God onze lichamen 

op de jongste dag zal laten herleven: zij wisten heel goed dat dit geloof heel apart was. Want 

normaal is dat doden dood blijven. En als Jezus zelf twee, drie keer een overledene tot leven 

terugroept, dan zijn dat de uitzonderingen die de regel bevestigen. Iedereen weet: dit is niet 
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normaal. En als Matteüs iets vertelt over overleden volgelingen van Jezus, die het graf achter zich 

laten en zich laten zien aan een heel aantal anderen, dan weet iedereen: dit is onmogelijk. 

 

En ook Bijbels gezien is het onmogelijk. De beste manier om de toekomstverwachting van de 

gemiddelde gelovige Jood in de tijd van Jezus samen te vatten, is zo: er komt een dag, dat God alle 

kwaad zal oordelen en van al de zijnen zal uitspreken dat zij aan zijn kant staan. Dat zal de dag zijn 

dat de doden zullen opstaan en Gods nieuwe, betere wereld begint. Maar het punt is, dat het één 

moment zal zijn dat alle doden zullen opstaan. Wat Matteüs hier vertelt, van een paar volgelingen 

van Jezus, dat ze alvast opstaan, met hun lichaam het graf uit? Dat is niet wat we verwachten. Dat is 

onmogelijk. 

 

En dat is nog maar het Oude Testament. Ook binnen het Nieuwe Testament slaat Matteüs de 

plank mis. De basis ideeën over de toekomst zijn in het Nieuwe Testament natuurlijk hetzelfde als in 

het Oude Testament: er komt een dag, dat God levenden en doden zal oordelen. Op die dag gaan de 

graven open en zullen onze lichamen opnieuw leven, verheerlijkt leven. Dat is al wonderlijk genoeg 

en hoe God dat precies gaat doen weet God alleen. Het Nieuwe van het Nieuwe Testament is dan, 

dat Jezus Christus al als allereerste alvast is opgestaan. Hij heeft de deur van de dood van binnenuit 

opengebroken. Maar als je dan weer naar dit verhaal van Matteüs kijkt: Matteüs doet hier alsof Jezus 

niet de eerste is geweest, alsof een paar van ons al eerder waren! En dat is, opnieuw: onmogelijk. 

Wat is hier aan de hand? Waarom heeft Matteüs dit opgeschreven? 

 

Ik kan maar één antwoord verzinnen: dit is wat Matteüs heeft gehoord en hoe vreemd het 

ook is, hij wil het eerlijk doorgeven. Al sluit het verhaal maar half aan bij het Oude Testament, al 

vormt het een vreemd zijspoor in het Nieuwe Testament, al is het fysiek onmogelijk: dit is wat 

Matteüs heeft gehoord en hij wil het eerlijk doorgeven. 

 

 

Het was doodstil geworden in en om Jeruzalem. Als het rond het middaguur donker wordt, 

denkt de natuur natuurlijk dat het al nacht is. En de vogels zwijgen. Maar ook de mensen, de 

voorbijgangers en de soldaten, die eerst de mond vol hadden met hun cynische grappen, ze houden 

hun mond. En het ergste is dat God zwijgt. Dat viel natuurlijk het minste op, omdat God meestal 

zwijgt. Maar als er een moment was dat God iets had moeten zeggen, dan was dat toen. Ik noem 

maar wat, een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Maar niks. Het is 

stil. 
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Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En God is stil. En de wereld 

is stil. En ik ben stil. Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Van onze 

wereld. Mijn zonde. En ik ben stil. 

 

Totdat Hij zelf de stilte verbreekt. ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ En dan 

schreeuwt Hij het uit en geeft Hij de geest. En de schepping reageert meteen. Het tempelgordijn 

scheurt open, als de Zoon van God afdaalt in het onheilige der onheiligen. En de aarde beeft en de 

rotsen splijten. Zo reageert de schepping. En wij? ‘De graven werden geopend en de lichamen van 

veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt.’ Dit is wat Matteüs heeft gehoord en hij wil het 

eerlijk doorgeven. 

 

 Dit is het beeld dat Matteüs’ woorden bij mij oproepen. Als Jezus sterft, gebeurt er een soort 

nieuwe oerknal. In Hem breekt de levende God in in de wereld van de dood. Dat was een experiment 

dat nog nooit was gedaan. Hierop was het dodenrijk niet voorbereid. De dood is een zwart gaat, 

eenrichtingverkeer, geen ontkomen aan. Totdat de schepper van het leven zelf er binnendringt. En 

voordat de duivel het doorheeft, heeft de pure kracht van Jezus een aantal lijken aangeraakt en 

verheerlijkt. Heel even stond de deur op een kier en gebeurt al even wat straks massaal gaat 

gebeuren: we zullen opstaan en met Hem meegaan. 

 

 Ben ik er bij geweest? Nee. Weet ik wat er precies gebeurd is? Nee. Maar dit is wat Matteüs 

heeft gehoord en ik wil het eerlijk doorgeven. Matteüs maakt er ook niet meer van. Hij vertelt nog 

dat deze opgestane volgelingen van Jezus in de grafkamers verbleven, totdat de Heer zelf was 

opgestaan. Hun Heer heeft voorrang. En Matteüs vertelt ook niets over dat deze broers en zussen 

van ons met hun verheerlijkt lichaam lang bij ons zijn gebleven. Dit is alles wat hij heeft gehoord. Hij 

geeft het door zoals hij het gehoord heeft en ik geef het jullie door. 

 

 Maar ik vertel erbij waarom het mij raakt. Het raakt mij, omdat het iets zegt van de 

onvoorstelbare kracht van Jezus’ dood. Op het moment van zijn dood kraakt de schepping in haar 

voegen. Op het moment van zijn dood moet de dood zijn eerste gevangenen laten gaan. Waarom? 

Omdat de schepper zelf, mijn schepper, zijn domein komt claimen. Deze wereld met mij erbij: wij zijn 

van Hem. Waar de Levende is, is geen ruimte voor de dood. Waar de liefde komt, is geen ruimte voor 

de angst. Als de kracht van zijn liefde doden kan laten herleven, wat kan de kracht van zijn liefde dan 

in mij? 
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 Wat kan de kracht van zijn liefde - met mijn zonden? Sowieso, de schuld van mijn zonden 

verdampt waar Hij bij staat. Maar het gaat verder dan dat, want als ik zwijgend stil sta bij Golgotha 

en langzaam doordrongen raakt van wat Hij daar doet, de Zoon van God die werkelijk mijn broer wil 

zijn, ik weet niet wat het jou doet, maar het roept in mij een diep verlangen op naar een gaaf leven, 

een zuiver leven, om te zijn zoals Hij. En niet alleen de schuld van mijn zonde verdampt waar Hij bij 

staat, maar de hele zwaartekracht van de zonde wordt omgekeerd: ik wil dat niet. Ik wil wat Hij is. In 

de kracht van zijn liefde. 

 

 Wat kan de kracht van zijn liefde - met ons samen? Wat ons verbindt is dat we samen 

hebben staan zwijgen bij Golgotha. Toen drong het tot ons door: dit doet Hij voor mij. En ik stoot jou 

aan en ik zeg: dat doet Hij voor mij. En jij zegt: ja, dat doet Hij voor mij. Dat is Avondmaal vieren, dat 

is dat je bij Golgotha stilstaat en elkaar aanstoot en zegt: dat doet Hij voor mij. De band die dat geeft, 

die kan niet kapot. Weet je waarom niet? Omdat er twee dingen zijn die relaties tussen mensen 

kapot maken, en die twee zijn broertjes: de zonde en de dood. Maar het hele verhaal van Golgotha is 

nu juist dat een ander, mijn lieve Heer Jezus, alle zonde draagt en begraaft. En waar zonde verdwijnt, 

verdwijnt ook zijn broertje, de dood. Dus als er nu iets onze relaties bedreigt, dan weten we wat we 

doen. Dan gaan we samen terug naar Golgotha en ik zeg je: dat doet Hij voor mij, ik zondaar heb zijn 

liefde nodig. En jij naast mij belijdt hetzelfde. En dan kijken we samen weer verder. In de kracht van 

zijn liefde. 

 

 Wat doet de kracht van zijn liefde - met mijn leven? Moet je horen, Matteüs niet en ook 

niemand anders zegt dat het feest al compleet is. Niet alle lichamen van alle heiligen krijgen al nieuw 

leven, niet iedereen heeft ze toen te zien gekregen. Op de een of andere manier zit ons hele leven 

nog tussen Golgotha en Pasen. De Heer is opgestaan en wij zullen opstaan – maar voor ons is het nog 

niet zo ver. Wat ik je mee wil geven is simpelweg dit: denk niet te klein van de kracht van de liefde 

van God die vrijkomt op het moment dat God in Jezus ons zijn liefde bewijst als Hij, onze Heer, sterft. 

Hier, bij Golgotha, mag jij altijd terugkomen, juist op de momenten dat God voor je zwijgt. Hier is de 

kracht van Gods liefde, die doden kan laten herleven, die jou kan vullen met kracht. De kracht van 

zijn liefde. 

 

 

 Amen. 


