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Rinze IJbema - Hebreeën 4, 9-11a. [1] 

 

 

 

[2] Ik heb stress en ik wil rust. 

 

[3] Ik heb het Evert en Anneke niet gevraagd, hoe het bij hen is, maar ik herinner me dat de tijd 

dat je net een baby’tje hebt niet de meest rustige tijd van je leven is. Ik zal geen namen noemen, 

maar er zijn jaren geweest dat we de ongebroken nachten op de vingers van één hand konden tellen. 

Maar niet alleen als je kleine kinderen hebt. Het kan je school zijn, het kan je werk zijn, het kan je 

gezondheid zijn, het kunnen familieverhoudingen zijn. Ik heb stress en ik wil rust. Jezus zei een keer: 

‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, [4] dan zal ik jullie rust geven. 

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie 

werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Met die woorden heeft Hij mijn 

aandacht. 

 

 Vandaag is de eerste zondag van de veertigdagentijd. In de weken naar Pasen toe staan we 

als christenen stil bij het lijden van onze Heer. Het is een tijd van bezinning. Je denkt na over de weg 

die Jezus is gegaan. Je denkt na over jezelf. Veel gelovigen kiezen voor een vorm van vasten in deze 

periode. Eigenlijk is het een soort stille tijd van een paar weken, in alle drukte om je heen. Het leek 

me een goed idee om op deze eerste zondag van de veertigdagentijd es expliciet stil te staan bij de 

rust die je zoekt in een wereld vol stress. Ik heb stress. Ik wil rust. 

 

 Er zijn natuurlijk wel wat tactieken om om te gaan met stress. [5] Of om er van af te komen. 

De ene tactiek is terugtrekken. [6] De andere tactiek is aanvallen. [7] Terugtrekken herken je vast 

wel, zeker als christen. Iedereen kent collega’s of vrienden, die af en toe een weekje in het klooster 

zitten. [8] Hé, misschien doe je het zelf wel. Of ook vakantie of een weekendje weg: even de stekker 

er uit, even opladen. Deze manier van omgaan met drukte is zo herkenbaar, het moet wel aansluiten 

op iets wat echt werkt, waar we echt behoefte aan hebben. Ik ga daar verderop in de preek ook op 

terug komen. 

 

 Maar er is ook iets mis met deze tactiek. Namelijk als je er het een en het al van maakt. Als 

het je levensfilosofie gaat worden. Want het is een al heel oude benadering, een filosofie, die in 

zichzelf geen christelijke wortels heeft. Het probleem is, denk ik, dat je jezelf zomaar voor de gek 

kunt houden. En ik weet dat veel mensen denken dat christenen zichzelf voor de gek houden, maar ik 
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ben christen en ik ben er erg tegen om jezelf voor de gek te houden. Als jouw baby om drie uur ’s 

nachts een keel opzet kun je honderd keer tegen jezelf zeggen: ‘Het is er niet, het is er niet, het is er 

niet,’ maar als het er is, is het er wel. Je kunt honderd keer tegen jezelf zeggen: ‘Ik ben niet verdrietig, 

ik ben niet verdrietig, ik ben niet verdrietig,’ maar als je het bent, ben je het wel. Deze manier van 

omgaan met stress kan de wereld amputeren en je zelf. 

 

 De andere tactiek is aanvallen. Bij voorbeeld: door veel te verdienen. Wat dan kun jij je eigen 

rust kopen. [9] Een eilandje in het Paterswoldse Meer, helemaal voor jou. Een au pair die voor de 

kinderen zorgt. Ik heb zelf wat minder ervaring met deze methode, maar ik denk dat er ook nadelen 

aan zitten. Ik denk dat de stress er niet echt minder van wordt. Want je hébt ook steeds meer om je 

druk over te maken. Ga maar na: hadden jouw opa en oma werkelijk meer stress, omdat ze minder 

geld hadden, minder middelen? Volgens mij werkt het niet zo. Ik heb stress en ik wil rust. Aanvallen 

is geen definitieve oplossing. Terugtrekken ook niet. Wat dan wel? Wat zegt de Bijbel? 

 

 

 Hebreeën 4: 9-11a: [10] ‘Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is 

binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles 

zetten om te kunnen binnengaan in die rust.’ Oké, eerst de pluspunten van deze rust, dan het 

minpunt. De pluspunten. Als eerste: [11] het bestaat dus. ‘De echte rust moet dus nog komen voor 

het volk van God.’ Het bestaat dus in de toekomst, het ligt voor je klaar in de toekomst, maar het is 

er. En het is bereikbaar voor ons, doodgewone mensen. Tweede pluspunt: mijn verlangen naar rust is 

een verlangen naar iets wat God al heeft gevonden. ‘Wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na 

zijn werk zoals God na het zijne.’ Dan is het niet zo vreemd dat het zo druk wordt in de kloosters en 

onderweg naar Santiago de Compostella. Ik ben geschapen met een diep verlangen in mijn hart naar 

een vorm van rust. [12] Daarin lijk ik op mijn Schepper, de God van vrede, van genieten, van rust. 

Heilige rust. 

 

 Maar er is een minpunt: ‘Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die 

rust.’ Dus kennelijk kom ik er niet zomaar. Kennelijk moet ik eerst aan de bak, hard werken. [13] Zegt 

de Bijbel dan toch, dat al die mensen die zo hard werken om veel te verdienen om rust te kunnen 

kopen dan toch gelijk? Toch niet. Ja, je moet alles op alles zetten. Maar doordat de Bijbel er op wijst 

dat de definitieve rust iets van de toekomst is, maakt de Bijbel ook duidelijk dat het een cadeau is 

van God. Iets wat je beloofd is. En op beloven rijmt geloven. Wat van je gevraagd wordt, jouw alles 

op alles zetten, is geloof, vertrouwen, blijven hopen, je blijven richten, nu al, op God. [14] Geloven is 
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het harde werken om alles in Gods handen te leggen. Geloven is het harde werken om alles in Gods 

handen te leggen. 

 

 En de werkelijkheid is dus, dat zelfs de meest heilige gelovige geen stress-vrij leven heeft. 

Niet hier, niet nu. Dat is een negatieve conclusie, maar het is wel waar. Ik geloof dat christenen de 

meest realistische mensen van de wereld zijn, mogen zijn. Shit happens. En meer dan dat, want er is 

ook nog de vijand van God. Dus ik wil je in deze preek over rust meegeven: het zal er nóg niet altijd 

voor je zijn. Dat is ook wat ik leer van de meest heilige mensen om mij heen. Dat ze eerlijk zeggen: 

vorige week had ik er vrede mee, maar nu is mijn hart weer onrustig. En dat je dan niet zegt: het is er 

niet, de stress, het is niet echt. Maar dat je zegt: de tegenslagen zijn echt, en de momenten van 

vrede zijn echt. We zijn nog onderweg en vrede is nog geen blijvend gegeven. 

 

 

 Maar als je zo realistisch kunt zijn, dan mag je dat ook zijn over de momenten van vrede die 

je nu al ontvangt van God. Dat is geen terugtrekken in de zin van ontkennen dat je morgen weer in 

de put kunt zitten. Je weet dat dat kan. Het is ook geen aanvallen in de zin van dat jij de diepe vrede 

in jouw leven gaat realiseren. Je weet dat jij dat niet kan. Het is dankbaar en bewust ontvangen wat 

de God van de vrede je vandaag wil geven. En dat moment vieren: de vlag omhoog. En als het 

volgende week anders is erkennen dat het dan tegenzit, maar dat de vlag van dit moment van vrede 

nog steeds overeind staat. 

 

 Genieten van momenten van vrede, als cadeaus van God. [15] Vijf lessen uit Psalm 84. 

 

 1. De vrede waar je naar verlangt, de rust waarvoor je geschapen bent, raakt je hele leven. 

[16] Psalm 84: 3: ‘Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn 

lijf roepen om de levende God.’ Waarom lokt dat klooster je? Waarom doet een pelgrimsreis je 

goed? Omdat de vrede de God geeft niet iets in je hoofd is, ook niet alleen in je ziel, maar een 

antwoord op waar je hart en lichaam naar verlangen. Laat je niet wijsmaken dat geloven alleen iets 

geestelijks is. De vrede die God gaat geven ga je met al je zintuigen ervaren. Geniet de momenten 

van vrede die Hij je nu al geeft dan ook met al je zintuigen. 

 

 2. Tegelijk zijn dit de momenten van contact met God. [17] Wanneer God je in alle stress 

momenten van rust geeft, maak dan wel contact met de God die ze geeft. Er zijn religies waarin 

vasten bij voorbeeld de manier is om weg te komen van je lichaam en zo in contact met God. In het 

christelijke geloof kun je net zo goed vasten als een maaltijd genieten om in contact te komen met 
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God. En dat is precies om deze reden: dat God in staat is om jou vandaag vrede te geven op allerlei 

manieren. Het gaat niet om de ene heilige methode of truc. Het gaat om de heilige Gever. Psalm 84: 

4: ‘Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, 

HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.’ 

 

 3. Zegen is als regen, [18] regen in de woestijn. Psalm 84: 7: ‘Trekken zij door een dal van 

dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer.’ Psalm 84 doet niet te 

zuinig over de zegen van God. Tegelijk is zijn zegen als regen in de woestijn. Je hebt die regen nodig, 

anders red je het niet. Het zet de wereld in bloei, mooi en uitbundig. Maar de reis gaat door de 

woestijn, die nog niet overal een oase is. De oase is echt. De woestijn ook. 

 

 4. Dus we zijn er nog niet. Ik proef dat ook in Psalm 84: 11: ‘Beter één dag in uw voorhoven 

dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der 

goddelozen.’ Één dag op de duizend: [19] het punt is natuurlijk de wanverhouding tussen hoe mooi 

het is om te genieten van God tegenover al het andere. Tegelijk: dan kan het dus gebeuren dat één 

dag met God, een moment van vrede, moet opwegen tegen jaren waarin Hij meer op afstand is. Dat 

betekent niet dat je de momenten met God niet moet zoeken. Het betekent opnieuw dat de rust die 

Hij geeft ook nu al een cadeau is. Inderdaad: het brengt je op de drempel, de echte rust moet nog 

komen. 

 

 En 5: ga dus je weg, onbevangen. [20] Psalm 84: 12: ‘Zijn weldaden weigert hij niet aan wie 

onbevangen op weg gaan.’ Ga met God en Hij zal met je gaan. Laat Hem je hele leven raken. Erken 

dat Hij het is, die contact met je zoekt in momenten van vrede. Juist om de reis door de woestijn vol 

te houden. Soms zijn er maar weinig goede dagen tegenover duizend dagen van drukte. Maar laat dit 

jouw alles op alles zetten zijn om Gods Rijk van Vrede te bereiken: wees open voor de rust die God 

geeft, zoek de momenten van rust die God geeft. [21] ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder 

lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en 

mijn last is licht.’ 

 

 Amen. 
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1. Hoe ga jij deze veertigdagentijd de momenten van vrede zoeken? 

2. Kun je een moment beschrijven dat God je vrede gaf? 

3. Vraag iemand te bidden om wat jou stress geeft neer te leggen bij God. 


